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Rojbûna  61.  a  Rebertiye  Piroz  Be! 


ARTAN  TECAVÜZ 
KÜLTÜRÜ  KADıNLARı 
ATEŞE  ATıYOR 


Tecavüz  denilince  belkide  toplumsal  kanıdan  kaynaklı  ilk  akla gelen  şey  bir  erkeğin  bir  kadına zorla  sahip  olması  olarak  algılanır. 
Güney  Kürdistan  da  Kürdistan  Özgür Kadın  Hareketi  olarak  örgütlenen TJAK  adına  Hevi  Ahmet;  tecavüz  kültürü  ve  Güney  Kürdistan  da  yaşanan boyutları  üzerine  gazetemize  açıklamalarda  bulundu. 

sayfa  3 


ARYEN:  NASNAMEYA 
AZAD  XALA  QEDINA 
DEWLET  U  MER  E 


Yekîtiya  Jinen  Azad  (YJA),  da  xuyakirin  ku  wan  pişti  kampanyaya 
"Em  Ne  Namûsa  tu  Keşi  ne, 
Namûsa  me  Azadiya  me  ye"  ya  ku  par dabûn  meşandin,  kampanyayeke  nü dane  destpekirin.  Me  bi  Endama Koordinasyona  YJA’ye  birez  Şafak  Aryen re,  di  derbare  naverok  û  armanca  kampanyaya  "Em  Tekoşîna  Azadiye  Bilind bikin  û  Çanda  Tecawize  Derbas  Bikin"  de hevpeyvînek  çekir. 

rûpel  9 


otuz  yılı  kapsayan  pol  J 
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Rusya’da  8  Mart 

8  Mart’ın  100.  yılı  vesilesiyle  kadının  bulunduğu  her  yerde  heyecanlı  kutlamalar  gerçekleştirildi.  Kürt  Kadınları  da  artık  her  yıl bir  kampanya  düzenleyerek  kadınların örgütlü  mücadelesini  daha  fazla . 

sayfa  4 


Tecavüzü  Mübah  Sayan  Yasanın 
Adı  Anayasa  Olamaz 

Ne  yaman  çelişki  değilmi?  Kadın  ve  Anaların yaşamının  her  alanı  işgal  ve  tecavüz  altında olan  bir  ülkede  yasanın  adına  anayasa  deniyor.  Babalar  eliyle  hazırlanan ... 

sayfa  5 
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Dinamik  Diaspo 
Kadın  ve  Göç 


Kadın  göçmenler;  düşük  ücret,  etnik  düşmanlık  ve  tehlikeli  iş  koşulları  dahil,  erkek  göçmenlerin  karşılaştığı  tüm  sonuçlarla  yüz  yüze geliyorlar.  Bununla  birlikte  kadınlar ayrıca  cinsiyetlerinden  kaynaklanan şartlarla  da  karşılaşıyorlar,  işte  bazı örnekler: 

Aile  İçi  Şiddeti  Önleme  Fonu 
(The  Familiy  Violence  Prevention Fond),  kadın  göçmenlerin  bir  koca, eş  veya  işveren  tarafından  dövülme konusunda  özellikle  savunmasız  olduklarını  rapor  ediyor.  Lova-Pottsvil- le’de  geçen  yıl  basılan  bir  et  paketleme  fabrikasında  çalışan  kadınların,  süresi  belirlenmemiş  vardiyalarda  çalışmak  üzere  fabrikaya  kilitlendikleri  birdirildi.  Kadınlar  genellikle  sabah  saat  8’den  gece  yarısından  sonra  2’ye  kadar  çalışmış  ve  vardiya  süresince  cinsel  taleplere  katlanmaları  gerekmişti. 

Aile  İçi  Şiddeti  Önleme  Fonu, kendilerini  suistimal  edenlerden  kaçmış  dayak  yiyen  göçmen  kadınların, iki  dilli  dayanışma  servislerine,  mad¬ di  desteğe  ve  yiyeceğe  ulaşamayabileceklerini  belirtiyor. 

ABD’ne  gelen  insanların  büyük 


çoğunluğu  kadın  -ki bunların  da  çoğu  fahişeliğe  sürükleniyor  ve hepsi  bir  tür  esaret yaşıyor.  "Legal 
Momentum”a  göre, her  gün  daha  fazla  sayıda  göçmen kadın,  ailelerini  ekonomik  veya  duygusal  olarak  besleme  ihtiyacı  arasında  kendilerini  parçalayıp  yaşamaya zorlayarak  çocuklarını  arkalarında, ülkelerinde  bırakıyor. 

İnsan  Hakları  İzleme  Örgütü 
(Human  Rights  VVatch),  gözaltına  alınan  göçmenlerin  yüzde  10’unun  kadın  olduğunu  ve  bu  yüzdenin  giderek  arttığını  bildiriyor.  Örgütün  Mart 
2009  bulgularına  göre,  gözaltındaki 
kadınlara  sağlanan  tıbbi  bakım-sağlıklarına  kavuşmalarıyla  bağlantılı olarak  tehlikeli  ölçüde  yetersiz  ve uluslar  arası  standartların  gerisinde. 

W.K.  Kellogg  Vakfı’nın  bildirdiği¬ ne  göre  göçmen  kadınlar,  ABD’de kısa  süre  kaldıktan  sonra  hızla, Amerikalı  kadınlardan  daha  fazla, doğumda  ölüm  ve  düşük  kilolu  ve prematüre  (tam  gelişmemiş)  bebek doğumlarıyla  karşılaşıyorlar. 

“Legal  Momentum”  a  göre  dövülmüş  ve  yerinden  edilmiş  kadınlar, 


şaşkına  çeviren  bir  dizi  vize  ve  oturum  kurallarıyla  karşı  karşıya  geliyor: U  Vizesi,  Kadınlara  Karşı  Şiddet  Yasası  başvurusu  ve  kadın  sünneti  iltica başvurusu.  Obama  yönetimi  yapılacakların  geciktiğini  söylemeye  başladığından  beri  çok  ilerleme  kaydedil¬ di;  ücretler  düzenlendi  ve  uzun  süredir  beklenen  düzenlemeler  yayınlandı.  Bununla  birlikte  avukatları,  yeni kurallara  göre  müvekkillerine  vizeler ve  ücret  feragatleri  konusunda  nasıl yardımcı  olacaklarına  dair  bilgilendirmek  ve  eğitmek  de  dahil,  yapılacak  daha  çok  şey  var. 

Mülteci  kadınlar  ABD’nin  resmi ve  gayri  resmi  çocuk  bakim  sisteminin  belkemiğidirler.  Haberlere  ve  avukatlara  göre,  bunların  çoğu  işlerini kaybederken,  diğerlerinden  de  aynı ücretle  daha  fazla  çocuğa  bakmaları isteniyor. 

Kaynak:  Women’s  eNews 

Çeviri:  Ronahî  Serxwebûn 


Bilim  Dünyasında 

Bir  İlk 


Yeni  geliştirilen  bir  bilgisayar  sistemi insan  davranışlarını  analiz  edebiliyor. 


Yeni  geliştirilen  bir  bilgisayar  sistemi  insan  davranışlarını analiz  edebiliyor.  İnsan  davranışlarını  tanımaya  ve  tahmin etmeye  yönelik  olarak  ilk  kez  geliştirilen  ve  Hermes  adı  verilen  proje,  kameralar  ile  özel  bir  yazılımdan  oluşuyor.  Proje, bir  grup  AvrupalI  bilim  adamı  ve  ispanya’daki  Bilgisayar Görüntüleme  Merkezi  tarafından  hazırlandı.  Sistem,  3  temel  aşamaya  dayanıyor,  ilk  aşamada  uzak  mesafedeki  bir  bireyin  vücut duruşu  ve  yüz  ifadeleri  algılanarak,  değerlendirmeye  alınıyor.  Bilgisayar  ortamındaki  geniş  analizlerin  ardından  sistem,  sıradışı  davranışları  potansiyel  olarak  ortaya  koyuyor.  Yeni  teknoloji¬ nin  özellikle  güvenlik  alanında  çığır  açabileceği  belirtiliyor.  Bu şekilde  suçların  işlenmeden  önüne  geçilebileceği  öne  sürülüyor.  Sistemin  diğer  bir  artısı  ise,  elde  edilen  verilerin  işlenmesinin ardından  yeni  durumlar  için  muhtemel  senaryolar  ortaya  koyması.  Yani 
Hermes,  bir  anlamda kendi  kendine  öğrenilebiliyor.  Bir  tür 
"zeka  gözlem  silahı " 
olarak  da  adlandırılan  proje  için  2  milyon  100  bin  Avro harcandı. 

Haber  Merkezi 


Beyninizi  Daha  iyi 
Nasıl  Kullanırsınız? 


Bitki  Çaylarında 
Mucizevi  Şifalar 


Beyin,  insan  vücudunun  yüzde  2'si ağırlığında  olmasına  rağmen,  geriye kalan  %98’i  yönetiyor.  Peki  beynimiz daha  etkin  bir  biçimde  kullanmak  için  neler  yapmalıyız?  13-19  Mart  tarihlerini  "beyin  haftası"  olarak  kutlayan  Kişisel  Gelişim Merkezi'nin  kurucusu  Mümin  Sekman’ın hazırladığı  “Bu  hafta  beynine  iyi  bak!”  adlı “beyin  kullanma  kılavuzu”  beyninizi  nasıl daha  etkin  kullanabileceğinizi  anlatıyor, işte  o  kitaptan  satırbaşları: 

*Beyin  açık  havada  ve  ayaktayken  daha iyi  çalışır.  Önemli  kararlarınızı  açık  havada yürürken  alın. 

*Beyin  örneklerle  akıl  yürütür.  Kararsız kaldığınız  durumlarda  önem  verdiğiniz  veya  örnek  aldığınız  bir  kişi  için  ‘“o  benim  yerimde  olsaydı  ne  yapardı?”  diye  düşünün. 

‘Yabancı  bir  dil  öğrenme  ve  ezber beyni  güçlendirir.  Her  gün  birkaç  yeni  kelime  öğrenin  ve  kullanın. 

‘Zihinsel  jimnastik  yapın.  Bunun  için başta  sudoku  olmak  üzere  bulmaca  ve  satranç  gibi  oyunları  kullanabilirsiniz. 

‘Zihinsel  rutinlerinizi  kırın.  Bazen  telefonu  sol  elinizde  tutun,  çantanızı  diğer  elinizde  taşıyın,  evinize  başka  bir  yoldan  gi¬ din. 


‘Zihinsel  zevklerinizi  zenginleştirmek  için  her  gün  mutlaka  iyi  bir  özdeyiş  kitabından  birkaç  cümle  okuyun.  Güzel  bir resme  bakın.  Sevdiğiniz  bir  müziği  gözleri kapalı  dinleyin. 

‘Bir  konu  hakkında  düşünürken,  nasıl düşündüğünüzü  de  gözlemleyin.  Düşünmek  üzerine  düşünmek,  düşünce  kalitesini  artırır. 

‘İyi  bir  uyku  kaliteli  bir  beynin  temelidir.  24  saati  geçen  uykusuzluk  sarhoşluğa benzer  bir  şekilde  beyin  fonksiyonlarını etkilemektedir. 

‘Temiz  “birinci  el”  oksijen  beyin  için çok  önemlidir.  Beyin  vücuda  alınan  oksije¬ nin  dörtte  birini  tek  başına  tüketir. 

‘Farklı  düşünme  tarzları  beyni  geliştirir. 
Çocuklar  ve  hayvanlarla  daha  fazla  vakit geçirin.  Sizden  farklı  düşünen  insanlarla konuşun. 

‘Kullanılmayan  organ  körelir.  Sürekli TV  seyrederek  beyninizi  düşük  viteste çalıştırmayın.  Beyninizin  sınırlarını  zorlamayan  etkinlikler,  beyninizi  geliştirmez. 

‘Beyin  diyeti  yapın.  Beynimiz  “garbage in  garbage  out”  ilkesine  göre  çalışır.  Yani beninize  çöp  girerse,  beyninizden  çöp  çıkar.  Beyninizi  neyle  beslediğinize,  midenizi  neyle  beslediğiniz  kadar  dikkat  edin. 

‘Kafanızda  en  çok  neyi  düşünürseniz, hayatınızda  onu  çoğaltırsınız.  Günde  aklımızdan  60  bin  ile  80  bin  arası  düşünce geçer.  Bu  düşünceler  ne  hakkında? 

‘Beynimiz  kendisinin  nasıl  çalıştığı  hakkındaki  bilgi  ve  inançlarına  göre  çalışır. 
Beynin  çalışması  hakkında  yanlış  bilgilere sahip  olduğumuzda,  beynimiz  de  yanlış çalışır. 

‘Başarı  beyinde  başlar.  İnsan  “kafadan”  kaybeder!  Bu  hafta  kafanızı  nasıl daha  iyi  çalıştırabileceğiniz  üzerine  daha fazla  kafa  yorun. 

Haber  Merkezi 


Grip  salgını  kol  geziyor.  Bünyenin  direncinin  artması  şart.  İşte  bu  zamanda devreye  bitkisel  çaylar  devreye  giriyor. 
Kuşburnu:  Çok  yoğun  vitamin  zenginliği nedeniyle  gözlerin  dostudur.  Vücuda  dirilik sağlar.  100  gram  kuşburnunda  bir  sandık  portakala  eşdeğer  C  vitamini  vardır.  İyi  bir  raşitizm  ilacı,  etkin  bir  kan  temizleyicisidir.  Güçlü bir  kurt  düşürücü  ve  bağırsak  yumuşatıcısıdır. 
Mide  kramplarına  ve  sindirim  sistemi  zorluklarına  karşı  faydalıdır.  Romatizma  ağrılarını gideriyor.  Basur  tedavisinde  iyi  sonuç  veriyor. 

Ihlamur:  Ihlamur  çiçeği  yatıştırıcı,  idrar verici,  göğüs  yumuşatıcı  ve  balgam  söktürücü olarak  çay  halinde  kullanılır.  Ihlamur  çiçeği banyosunun  da  yatıştırıcı  bir  özelliği  vardır. 
Balla  karıştırılıp  içilirse  mide  ülserine  faydalıdır.  Kan  dolaşımını  düzenler. 

Salep:  Öksürük  ve  bronşite  faydalıdır.  Aybaşı  kanamalarının  düzenli  olmasını  sağlar. 
Zihni  çalıştırma  gücünü  arttırır. 

Sinameki:  Memleketimizde  çok  kullanılan müshil  ilacıdır.  Kolit  ve  spastik  kabızlıkta  kullanılmaz. 

Böğürtlen:  Dikenli  ve  çalı  görünümünde bir  bitki.  Ekilmemiş  yerlerde,  çit,  yol  ve  hendek  kenarlarında  çok  bulunur.  Birçok  meyve¬ nin  oluşturduğu  bileşik  küre  biçimindedir. 
Kullanılan  kısımları  yaprakları  ve  çiçek  tomurcuklarıdır.  Yapraklar  çiçek  açmadan  toplanır, gölgede  kurutulur.  Yapraklarda  tanen  ve  organik  asitler  ihtiva  eder.  Hafif  kabız  edici  özelliği  olmakla  beraber;  diş  etleri,  bademcik  ve boğaz  iltihaplarinda,  ishal  ve  basurda  kullanılmaktadır. 

Adaçayı:  Mide  va  bağırsak  gazlarını  giderir. 
Mide  bulantısını  keser.  Hazım  sisteminin düzenli  çalışmasını  sağlar.  Boğaz,  bademcik ve  diş  eti  iltihaplarını  giderir.  Göğsü  yumuşaktır.  Astımdaki  sıkıntıları  geçirir.  İdrar  ve  ter söktürür.  Banyo  suyuna  katılıp  yıkanılırsa;  zindelik  verir.  Günde,  3  kahve  fincanından  fazla içilmemelidir. 


Melissa:  Yapraklar  yatıştırıcı,  midevi,  gaz söktürücü,  terletici  ve  antiseptik  etkilere sahiptir.  Huzursuzluk  ve  sıkıntıları  giderir. 
Hafıza  zayıflığına  faydalıdır.  Baş  dönmesi  ve kulak  çınlaması  gibi  şikayetleri  keser. 
Hazımsızlık,  baş  ağrısı  ve  migrende  de  faydalıdır.  Daha  çok  çay  halinde  kullanılır. 

Dağçayi:  Sideritis  uyarıcı,  gaz  söktürücü, iştah  açıcı  ve  mide  ağrılarını  kesici  özelliklere sahiptir. 

Nane:  Yaprakları  çay  halinde  yatıştırıcı, midevi,  gaz  söktürücü,  bulantıyı  giderici  olarak  kullanılır.  Bunun  yanında  çeşitli  ilaçların terkibinde  kullanıldığı  gibi,  yaprakları  çiğ  veya kurutulmuş  olarak  yemeklere  konur.  Nane esansı,  çok  miktarda  zehir  etkili  olmasına  karşılık  az  miktarı  mide  ağrılarına  ve  bulantılara karşı  kullanılabilir.  Nane  uçucu  yağı  da  oldukça  fazla  kullanılan  bir  yağdır. 

Papatya:  Çiçek  durumu  başları,  çiçek açmadan  önce  toplanarak  gölgede  kurutulur. 
Çay  halinde  sabahları  aç  karnına  bir  bardak içilebilir.  İdrar  çoğaltıcı,  iştah  açıcı,  yatıştırıcı ve  gaz  söktürücü  etkilere  sahiptir.  Basur memelerinde  ağrı  kesici,  tedavi  edici  etkiye sahiptir.  Boyar  madde  olarak  da  kullanılır. 

Rezene:  Foeniculi  Midevi,  gaz  söktürücü ve  süt  artırıcıdır. 

Haber  Merkezi 
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Bilinçlerinde  en  çağdaş  güç  olduklarını  ortaya  koymalarının  ifadesi;  tüm  dünya  kadınlarını  Dünya Kadın  Kurultayında  bir  araya  gelme  çağrısı  ile  gösterirken,  yüreklerindeki  zenginliği  de  barışa  duyduğu  özlem¬ le  alanlarda  dolup  taşan  örgütlü  gücüyle  gösterdi.  8  Mart kutlamaları  sadece  bir  gün  değil,  bir  haftaya  yayıldı  ve  kadınlar  sadece  alanlarda  bir  araya  gelerek,  taleplerini  ifade  etmediler.  Özgür  bir  ortamda  nasıl  yaşanır,  yerelde  demokratik siyaset  ve  yöneticilik,  çağdaş  kent  projesi  nasıl  hayata  geçirilir?  Sorularının  cevabı  olarak,  üç  gün  boyunca  idaresi  ve tüm  organizeleriyle  ellerinde  bulundurdukları  kentleri,  kadın kent  projelerini  hayata  geçirerek  gösterdiler.  Kadın  olmanın bilincini  örgütlü  güçleriyle  birlikte  her  geçen  yıl  biraz  daha geliştiren  Kürt  Kadınları,  bu  yıl  gerçekleşen  Nevvroz  kutlamalarına  da  damgalarını  vurdular.  2010  Nevvroz  kutlamalarına  kadın  ve  gençlerin  katılımı  ve  gösterdikleri  direniş  güçleri damgasını  vurdu.  2010  yılı  Nevvroz  bayramı  Kürtler  için  bir final,  bir  referandum  tablosu  çıkardı  ortaya.  Bir  yandan  gerçekleşen  askeri  operasyonlar,  diğer  yandan  Kürtleri  yok sayan,  ortadan  kaldırmak  için  her  türlü  yönteme  başvuran zihniyete  büyük  bir  cevap  oldu  Nevvroz.  Kürt  sorunun  çözüm anahtarının  Kürdistanlıların  elinde  olduğunu  ve  bu  görülmeden,  muhatap  alınmadan  da  çözüme  gitmenin  mümkün olmadığını  gösterdi.  Kürdistanlılar  yıllardır  artık  yeter  dedikleri  savaş,  şiddet,  inkar  ve  imha  dışında  bir  hak,  irade  ve uygulama  tanımayan  rejimlere  yolun  sonunu  göstermiştir. 
Bu  durum  Kürdistan  ve  Kürdistanlıların  yaşadığı  her  coğraf¬ ya  parçasındaki  sistemlere  gösterilen  bir  tavır  oldu.  Öyle görünüyor  ki  çözümde  ısrar,  özgürlükte  ısrar  böylede  devam edecektir.  Nevvroz  alanlarında  görülen  kararlılık  yüzyıllara yetecek  bir  kararlılık  ve  irade  oldu.  Kürt  kadınları  gelişen  ulus bilinç  ve  ulusal  kimliğin  özgürlük  mücadelesinin  yanı  sıra önümüzdeki  yıl  cins  bilincinde  derinleşme  ve  bunun  pratik gereklerini  yerine  getirme  konusunda  yol  alacakları  yeni  bir kampanya  çalışması  ileyeni  bir  yıla  girdiler.  “Özgürlük  mücadelesini  yükseltelim,  tecavüz  kültürünü  aşalım”  şiarıyla  başlayan  kampanyanın  önümüzdeki  aylarda  daha  güçlü  çalışmalarla  planlandığının  mesajlarını  yaşanan  8  Mart  ve Nevvroz  tablosunda  okumak  mümkündür. 

Yukarıda  belirttiğimiz  süreç  Avrupa  ülkelerinde  yaşayan Kürtler  içinde  aynı  içerik  ve  biçimde  gelişti.  Kürt  halkının sesi,  özgür  yayını  RojTV,  Kürt  kurum  ve  siyasetçilerine  yönelik  gelişen  saldırılarla  birlikte  girdiler  8  Mart  ve  Nevvroz  bayramına.  Yaşananlara  dair  tepkilerini  ortaya  koyan  Kürt  halkının,  saldırılar  karşısında  yılmadan  yarattığı  iradeli  duruşunun  sürdürücüsü  olacağını  önümüzdeki  günlerde  göstereceğini  daha  şimdiden  görebiliyoruz. 

Bu  ayki  sayımızda  sizler  için  güncel  gelişmelerle  beraber önümüzdeki  süreç  olası  gelişmelere  dair  yorumlar  ve  özellikle  kadın  cephesinde  planlamaları  işlemeye  çalıştık.Temel gündem  sayfalarında  ilgiyle  okuyacağınızı  düşünüyoruz. 
Kürdistan  ve  Ortadoğu’nun  temel  gündem  konusu  olan Barış  a  dair  dünya  da  yaşanan  örnekleri  incelemek,  elbette ki  koşullarına  ve  özgünlüklerine  göre  ortaya  çıkması  gereken barış  sürecini  daha  iyi  anlamayı  getirecektir.  Bu  amaçla  bu sayımızın  dosya  bölümünde  G.  Afrika  da  yaşanan  Barış deneyimine  yer  verdik  merakla  okuyacağınızı  düşünüyoruz. 
Yine  Kürdistan’da  gelişecek  barış  sürecin  dinamik  gücü  olan gençliğin  kendisini  hangi  bilinç  ve  nasıl  bir  örgütlemeyle geliştirdiğini  genç  kuşak  sayfamızda  bulabilir  siniz.  Nevvroz bayramının  ardından  Kürdistan  halkları  ikinci  bir  serhıldana hazırlanıyor.  4  Nisan,  özgürlüğün  başlangıç  tarihi  olarak kabul  edilen  güne  dair,  kadın  gerillaların  görüşlerine  yer  verdiğimiz  sayfayı  büyük  bir  heyecanla  okuyacaksınız  Kültür sayfamızda  Sanatçı  Yekbun’la  müziği  üzerine  yapılan  röportajda  bildiklerinize  yeni  şeyler  ekleyeceğinizden  kuşkumuz yok.  Yeni  bir  sayıda  daha  buluşmak  üzere  bahar  renginde  ve özgürlük  tadında  hoşçakalın  diyoruz. 


Artan  Tecavüz  Kültürü 
Kadınları  Ateşe  Atıyor! 

Özgür  Kadın  Hareketi  üyesi  Hevi  Ahmet,  “Güney  Kürdistan’da kadınlar  maruz  kaldıkları  tecavüz  saldırılarına  karşı  kendini  yakarak tepki  gösteriyor”  dedi. 


Tecavüz  denilince  belkide  toplumsal  kanıdan  kaynaklı  ilk akla  gelen  şey  bir  erkeğin  bir kadına  zorla  sahip  olması olarak  algılanır.  Ellbette  tecavüz  kavramının  kendisinde  zorla  kadına sahip  olmakta  vardır  ama  bu  sadece zorla  bir  kadına  cinsel  anlamda  sahip olmayla  alakalı  bir  durum  değildir. 
Kadının  iradesine  hükmetme,  istemediği birşeye  zorla  sürüklemek,  başkasına göre  davranmaya  mahkum  bırakmakta bir  tecavüz  kültürüdür.  G.  Kürdistan  da Kürdistan  Özgür  Kadın  Hareketi  olarak örgütlenen  TJAK  adına  Hevi  Ahmet;  tecavüz  kültürü  ve  G.  Kürdistan  da  yaşanan boyutları  üzerine  gazetemize  açıklamalarda  bulundu.  Tecavüz  kültürünü  bir devlet  kültürü  olarak  tanımlayan  Sayın Ahmet  bunun  gerekçelerini  ise  şöyle ifade  etti: 

“Devlet  kurumu  bütün  toplumsal  evrelerde  kendisini  yaygınlaştırmak,  geliştirmek  ve  daha  fazla  iktidara  kavuşturmak için  kendisine  ait  olmayan  başkalarının mal  varlığından  tutulım  manevi  değerlerine  kadar  hatta  akıllarına  bile  zorla  hükmetmeyle  gelişen  bir  zihniyettir.  Ve  devletin  en  fazla  başvurduğu  taktik  ise savaş,  talan,  gasp  olmuştur.  Bu  kavramların  hepsi  özünde  tecavüzdür.  Çünkü tecavüz  gönüllülüğe  dayalı  bir  olgu  değildir.  Devlette  hiçbir  zaman  gönüllü  tercih edilecek  bir  toplum  modeli  değildir. 
Onun  için  devlet  =  tecavüz,  tecavüz  = toplumsal  faciadır”  Dedi. 

Bu  ifadelere  göre;  Günümüz  dünyasında  falan  toplumda  tecavüz  gerçekliği veya  tecavüz  kültürü  var,  falan  toplumda yok  demek  oldukça  gerçek  dışı  bir  söylem  olacaktır.  Tecavüz  bir  devlet  kültürü, devletten  beslenen  bir  durum  ise  şuan dünyada  devlet  sistemi  dışında  bir  sistem  olmadığı  için  dünyanın  her  yerinde tecavüzün  yaşandığını  belirtmek  gerekir. 
Kendini  yakma,  çok  eşli  evlilik,  berdel  vb konularla  kadın  haklarının  en  çok  ihlal edildiği  G.  Kürdistan’da  yaşanan  tecavüz kültürüne  ilişkin  Sayın  Ahmet  şunları belirtti;  “Güney  kürdistan  da  kadınlar halen  siyasete,  kendi  rengi  ve  iradesiyle katılmış  durumda  değildir,  sosyal yaşamda  hertürlü  baskı,  işkence,  zorla evlendirme,  sünnet,  berdel  ve  daha  birçok  konuda  iradesi  dışı  uygulamalara maruz  kalmaktadır.  Güney  Kürdistanda savaş  durmuş  değil  ve  savaşın  yoğun yaşandığı  bir  toplumda  bunun  faturasını en  fazla  kadınlar  ödemektedir.  Kocasını savaşta  veya  herhangi  bir  durumda  kaybeden  kadın,  halk  değimiyle  dul  kaldığında  toplumun  bütün  baskısına  boyun eğmek  zorunda  kalmaktadır.  Yine  bu baskıyla  sınırlı  kalınmayıp  birçok  kez  bu kadınlara  cinsel  anlamda  da  sahiplenme yani  tecavüz  yaşanmaktadır.  Tüm  bunlar tecavüz  kültürünün  sonucu  olarak  kadınların  yaşamak  zorunda  kaldığı  gerçekliklerdir.”dedi. 

Güney  Kürdistan  kadının  maruz  kaldığı  tecavüz  saldırılarına  karşı  gösterdiği tepkinin  yine  kadının  kendisine  dönük olduğunu  belirten  Sayın  Ahmet,  kadının kendini  yakmakla  tepki  gösterdiğini  vurguladı.  Yapılan  istatistiklere  göre  geçmiş yıllara  oranla  G.  Kürdistan’da  kadının 


kendisini  yakması  diğer  yıllara  oranla artmıştır.  Kendini  yakmanın  fazlalaşması kadına  karşı  saldırılarında  günden  güne artmasıyla  ilgili  olduğunu  gösteriyor.  Bu durumun  ortadan  kalkması  için  kadınların  bilinçlenme  ve  örgütlenmesinin  önemine  dikkat  çekerek,  konunun  hem  kendileri  tarafından  hemde  diğer  birçok kadın  kurumu  tarafından  güçlü  bir  şekilde  gündemine  alması  gerektiğini  belirten  Sayın  Ahmet,  Kadının  maruz  kaldığı hertürlü  şiddet  konularının,  kendi  örgütlenmeleri  tarafından  Güney  Kürdistanda da  seminerler  ve  çeşitli  etkinliklerle gündeme  getirildiğini  ve  bu  konuda kadınların  önemli  bir  ilgi  gösterdiklerini belirtti. 

Tecavüz  kültürüne  karşı  kadınların kendilerini  savunmaları  da  oldukça önemli  bir  gündem,  saldırılar  karşısında kadının  kendisini  koruması  konusunda ise  Sayın  Ahmet  şunları  belirti;  “kendini savunmak,  kendini  bilmekten  geçer  ve kendini  bilmekte  bilinçlenmeden  geçtiği  için  öncelikle  bilinçlenmek  ve  karşılaşılan  sorunlara  cesaretlice  hayır  diyebilmek  oldukça  önemli  bir  adım  olmaktadır.  çünkü  meşru  müdafa  bile  öncelikle var  olan  baskından  bıkmak  ve  tepkiyi göstermekle  bağlantılıdır.”Dedi. 
Toplumda  baskı  ve  zorun  kanıksanmış bir  durum  olduğuna  dikkat  çeken  Sayın Ahmet  şiddete,  tecavüze  maruz  kalan kadının  bunu  normal  görebildiğini  belirterek,  toplumsal  cinsiyetçiliğin  kadında ne  kadar  içselleştirilmiş  olduğuna  da dikkat  çekti. 

Sayın  Ahmet’i  TJAK  olarak  önümüzdeki  dönem  çalışmalarına  ilişkin  yaptığı açıklamada,  yapacakları  etkinliklerin yanısıra  kadınların  hem  bilinçlenme hemde  toplumsal  kaostan  uzaklaşabilmeleri  için  Kerkük  şehrinde  bir  kadın akademisini  açmayı  hedeflediklerini,  bu akademi  bünyesinde  kadının  sosyal  siyasal,  hukuksal  bilinçlenmesinin  yanı  sıra çeşitli  teknik  eğitimleride  içeren  zengin bir  programı  olacağını  belirtti. 
Akademinin  esasında  haliklar  mozaiği olan  Kerkük  şehrinde  kadınları  bir  araya getirebilmek  ortak  olan  sorunları  din, dil,  ırk  tanımaksızın  paylaşabilmenin temel  hedefleri  arasında  olduğunu,. 


bunun  pratikleşmesinin  de  aynı  zamanda  tecavüz  kültürüne  karşı  radikal  mücadelenin  de  başlaması  anlamını  taşıdığı ifade  etti.  Yine  basın  yayın  ayağını  güçlü tutabilmek  ve  tüm  kesimleri  duyarlı  hale getirebilmek  için  G.  Kürdistan  da  yayın yapan  Truske  kadın  gazetesinde  yıl boyunca  yayın  yapacakları  bir  köşeleri¬ nin  olacağını  ve  tecavüz  kültürünü  nasıl aşacağız,  hangi  yöntemleri  kullanmamız gerekecek  ve  kadınlar  olarak  ortak  bir dünyayı  nasıl  yaratacağız  konularına dönük  değerlendirmelerini  burada  da ele  alacaklarını  belirtti. 

Sonuç  itibariyle  kadın  kurtuluş  çizgisi temelinde  var  olan  Kürt  kadın  hareketinin  ne  olursa  olsun,  ulus  sorunları  zirve¬ de  de  yaşansa  ortada  ulus  sorununu  bile aşacak  toplumsal  bir  gerçeklikten  kaynaklı  son  yıllarda  çeşitli  kampanyalarla- da  olsa  ulusal  ve  kadın  sorununu  eş güdümlü  ele  almanın  önemine  dikkat çeken  Sayın  Ahmet;  sadece  Kürt  kadınının  değil  bütün  Ortadoğu  kadınları başta  olmak  üzere  dünya  kadınlarının var  olan  cinsiyetçi  ve  egemen  kültürün çeşitli  biçimlerde  yaygınlaştırdığı  sömürü  biçimine  dur  demenin  zamanın  geçtiğini,  bu  noktada  ortak  mücadelede  radikal  olmanın  şartıyla  hareket  etmenin kadını  güçlendireceğini  ifade  ederek, böylesi  kampanyalar  çeşitlendirilebilinir diyerek  gerekçesini  de  şöyle  ifade  etti; “toplumsal  cinsiyetçilik  bin  yılları  alan bir  kültür  ve  kendini  oldukça  fazla  dallandırıp  budaklandırmıştır.  Toplumun bütün  hücrelerine  yayılmıştır.  Bu  hücreleri  aşabilmek  için  ulusal  sorunların  yada dünyada  bir  barışın  gelişmesini  beklemek  yanlıştır.  Barışı  ancak  kadınlar  oluşturur  ve  geliştirir.  Sağlıklı  bir  barışın  ve toplumun  oluşabilmesi  içinde  kadın  renginde  ve  kadın  dünyasında  ortaklaşmak gerekiyor.  Ortaklaşabilmek  için  ise  güçlü mücadele  vermek  ve  radikal  olmak  işin başlangıcı  olacaktır.  Onun  için  toplumun tabulaştırdığı,  dokundurtmadığı,  kadın için  ayıp  saydığı  şeylere  dokunmak  ve dünyada  kadınların  yapamıyacağı  hiçbir şeyin  olmadığını  kadın  yüreği  ve  cesaretiyle  sergilemek  gerekmektedir.”Dedi. 
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Rusya’da  8  Mart 

8Mart’ın  100.  yılı  vesilesiyle  kadının  bulunduğu  her  yerde heyecanlı  kutlamalar  gerçekleştirildi.  Kürt  Kadınları  da artık  her  yıl  bir  kampanya  düzenleyerek  kadınların  örgütlü  mücadelesini  daha  fazla  yaygınlaştırıyor.  Bu  yıl  başlatılan ‘Özgürlük  Mücadelesini  Yükseltelim,  Tecavüz  Kültürünü  Aşalım”  kampanyası,  Kürt  kadınlarının  geleceğe  dönük  projelerinin  önemli  bir  ayağını  oluşturmaktadır.  Özgürlük  arayışı, mücadelesi  ve  örgütlülüğü  durağanlaşmadığı  gibi  her  zaman yeni  hedefler  ile  eşit  ve  özgür  toplumu  ve  birliktenliği  yaratmada  kararlılıkla  devam  ediyor.  Kürt  kadınları  8  Mart’ın  100. 
yılında  kararlılığını  bir  kez  daha  tüm  dünyaya  gösterirken,  dünyanın  değişik  yerlerindeki  kadın  özgürlük  hareketlerine  de önemli  bir  ilham  kaynağı  oluşturmaktadır. 

Sosyalizmin  eski  ve  ana  kalesi  Rusya’da  8  Mart  hazırlıkları yapılırken  Rusya’daki  kadın  örgütlerini  yakından  tanıma  fırsatı bulan  bir  arkadaşımdan  merak  ettiklerimi  öğrendim.  Sovyet sosyalizminin  kadın  özgürlük  mücadelelerine  bakışı  belli  sınırların  dışına  hiçbir  zaman  taşımamıştır.  Kadın  sorunu  toplumsal  sorun  olarak  teoride  ele  alınmış  olsa  da  yaşamın  gerçeğin¬ de  erkek  zihniyetini  aşacak  mücadele  yeterince  geliştirilmemiştir.  Kadın  özgürlük  mücadelesi  anayasal  düzenlemeler  ile sınırlı  tutulmuş  ve  toplumsal  yaşamda  kadın  etrafında  örülmüş  olan  sınırlar  bir  bütün  aşılmamıştır.  8  Mart  eski  bir  Sovyet geleneği  olarak  resmi  bayram  biçiminde  hala  günümüz  Rusya’sında  da  kutlanmaktadır.  Kadınlara  çiçek  verme  geleneğine dönüştürülmüş  bu  günde  kadın  hareketlerinin  mücadelesi sosyal  etkinlikleri  aşmamaktadır.  Günümüz  Rusya’sında  hala kadınlar  siyasal  yaşama  yeteri  kadar  katılmamakta,  hatta neredeyse  yaşamın  en  zor  işlerini  kadınlar  yapmasına  rağmen karar  mekanizmalarında  yok  denecek  kadar  az  bulunmaktalar. 

Geçmişte  hep  eleştirdiğimiz  küçük  burjuva  özgürlük  anlayışı  kadın  hareketlerinde  hakimdir  günümüz  Rusya’sında.  Anayasal  olarak  elde  edilmiş  haklaryeterli  görülmekte,  nüfusun önemli  bir  bölümünü  oluşturan  kadınların  karar  mekanizmalarına  daha  aktif  katılımını  sağlayacak  arayış  yok  gibidir.  Hatta ülkede  1.  ve  2.  Dünya  savaşlarından  sonra  kadın  ve  erkek  nüfus  oranındaki  dengesizlik  kadın  lehine  olmasına  rağmen  kadınlar  bu  durumu  avantaja  dönüştürememektedir.  Kadın  nüfus  oranı  erkeğe  göre  daha  fazla  ve  yaşamın  en  zor  işlerinde kadınlar  çalışmak  zorundalar.  Bazı  şehirlerde  kadın  ve  erkekler  arasındaki  nüfus  dengesizliği  daha  fazla  olmaktadır. 
Bundan  dolayı  bu  tür  şehirlere  kadın  şehri  dahi  denilmektedir. 

8.  Mart’ın  100.  yılında  günümüz  Rusya’sında  daha  görkemli  kutlamalar  beklenirken  oldukça  sönük  rutin  bir  gün  olarak  kutlanması  arkadaşımı  oldukça  şaşırtmış.  Kadın  örgütlerinden  bazıları  8.  Mart’ın  100.  yılı  olduğunu  dahi  bilmezken kendilerinin  hiçbir  sorunları  olmadığını  söylüyorlarmış.  Belki Kürt  kadınları  kadar  sorunları  yoktur.  Çünkü  Rus  kadınlarının ulusal  kimlik,  kültür  ve  dil  sorunları  yoktur.  Bu  sorunların  olması  dahi  Kürt  kadınlarını  diğer  kadınlardan,  kadın  hareketlerinden  ayrı  kılmaktadır.  Kürt  kadınları  hala  ulusal  kimlik,  kültür ve  dil  haklarını  elde  etme  mücadelesi  yanında  kadın  özgürlük mücadelesini  de  iç  içe  yürüterek  çok  zorlu  bir  yolda  ilerlemektedir.  Kürt  kadınları  bunu  geliştirirken  toplumun  ana  damarına yani  erkeğin  de,  kadının  da  zihnine  dokunmakta,  işe  oradan başlamaktadır.  Erkeğin  hakim  zihniyetinin  kadında,  erkekte  ve tüm  toplumda  yarattığı  sorunlara  kafa  tutmaktadır.  En  son olarak  geliştirilen  tecavüz  kültürünü  aşmayı  amaçlayan  kampanyada  Kürt  kadınlarının  mücadelesinin  ne  kadar  radikal olduğunu  ve  şah  damardan  yürüttüğünü  göstermektedir. 

Anayasal  olarak  elde  edilen  haklar  küçümsenemez.  Ancak anayasal  hakları  uygulamaya  koyacak  zihniyet  oluşmadığı  sürece  anayasal  hakların  tek  başına  bir  anlam  ifade  ettiğini  söylemek  zordur.  Yasaların  doğru  işleyebilmesi  için  zihinsel  dönüşüm  şarttır.  Sosyalizmin  öncülüğünü  yapan  Rus  halkı  ve  kadınları  kuşkusuz  çok  önemli  gelişmeler  sağlamıştır.  Tüm  yetersizlikleri  ile  birlikte  hala  örnek  alınması  gereken  bir  tarihi  bulunmaktadır.  Ama  ne  yazık  ki  kadın  özgürlük  mücadelesi  konusunda  çok  da  ileri  düzeyde  gelişim  gösterdiğini  söylemek  doğru  olmayacaktır.  Çünkü  kadınların  gelişim  düzeyi  toplumun gelişim  düzeyini  belirler.  Okuma  oranı  yüksek  olmasına  rağmen  kadınların  daha  ileri,  daha  büyük  hedefler  için  mücadele etmemeleri,  elde  ettikleri  haklar  ile  yetinmeleri  kadın  özgürlük mücadelesini  toplumsal  mücadeleye  indirgememelerinden ileri  gelmektedir.  Bunun  diğer  adı  ise  ‘kadın  olarak  bir  yere kadar  gitmeye  varım  ondan  sonrası  erkeğe  aittir’  zihniyetinin bilinçaltında  yatan  gerçeği  olmaktadır.  Gönül  ister  ki  bir  gün Rusya’daki  kadın  örgütleri  büyük  bir  kadın  kongresi,  yürüyüşü veya  buna  benzer  bir  organizasyona  öncülük  ederek  ev  sahipliği  yapsınlar.  8  Marta  ancak  böyle  layık  olunabilir. 


Serhat,  ‘Saldırılar  Mücadele Azmimizi  Azaltamamıştır’ 

KCK  Yürütme  Konseyi  Üyesi  Serhat,  “Süreç çok  nettir.  Ya  demokratik  çözüm  yönünde ya  da  varlığımızı  korumak  için  tasfiyeye  karşı savunma  savaşında  ilerleyecektir.  Ortası yoktur,  ortası  kalmamıştır”  dedi. 


Kürdistan’ın  dörde  bölünmesiyle bir  nevi  yaralı  doğan  Türkiye Cumhuriyetinin  yaşadığı  trajedi şimdilerde  daha  üst  boyutlara taşınmakla  yüzyüze.  Kürt  Halk Önderi  Sayın  Öcalan’ın  avukatları  ile yaptığı  son  görüşmelerde  de  değindiği gibi  bir  Türk-Kürt  boğazlaşması  yaratılmak  isteniyor.  Öcalan,  bunun  Kürt-Türk çatışması  yaratarak  Türkiye’yi  kendisine daha  fazla  bağlamayı  amaçlayan  ingilte- re-ABD-NATO  üçlüsünün  bir  oyunu  olduğu  görüşünde. 

Seçimlerde  %10  baraj  sisteminin  devam  etmesi  kararı,  Kürtlerin  televizyon kanalı  Roj  TV’nin  hukuk  dışı  bir  şekilde saldırıya  uğraması,  bir  yıldan  beri  süregelen  Türkiye  ve  Avrupa’daki  tutuklamaların  kadın,  çocuk,  yaşlı,  halk  temsilcileri  gözetilmeksizin  yapılması,  siyasi,  kültürel  olarak  bir  imhayı  hedefler  nitelikte. 
Askeri  saldırı  hazırlıklarının  olması  da muhtemel. 

Ve  Nevvroz  sonrası  yeni  bir  süreç başlıyor.  Kaygı  ve  endişe  ile  izlediğimiz bu  süreci  ve  mevcut  gidişata  karşı  pozisyonlarının  ne  olacağını  KCK  Yürütme Konseyi  Üyesi  Ronahi  Serhat  değerlendirdi.  Ronahi  Serhat,  ABD’nin  Büyük  Ortadoğu  Projesi  önünde  engel  gördüğü Kürt  Özgürlük  Hareketine  karşı  her  dönemde  bir  yönelim  halinde  olduğunu, imha  edemese  de  etkisizleştirmek  ve teslim  almak  istediğini  belirtti.  Serhat, 
29  Mart  seçimleri  ile  başlayan  ve  bugüne  kadar  devam  eden  konsepti  şöyle özetledi:  “Devletin  hesabı,  eylemsizlik sürecini,  seçimlerdeki  Kürt  siyasi  partisinin  mağlubiyetiyle  sonuçlanmasını sağlayarak,  inkar-imha  siyasetine  hız verip  PKK’ye  silahsızlanmayı  dayatmaktı. 
ABD’nin  de  desteği  daha  yoğun  alınıp güneyli  güçler  de  ortak  edilerek  bir  askeri  operasyon,  siyasal  tecritle  birlikte teslimiyet  dayatılacaktı.  Tüm  anti-demokratik  uygulamalara,  tehditlere,  baskılara  rağmen  sandık  sonuçları  devletin hesabını  alt  üst  edince  siyasal  ve  toplumsal  alan  üzerinden  zamana  yayılmış, inceltilmiş  bir  tasfiye  konsepti  devreye girdi.  Yalanlarla  Kürt  halkı  bunun  ortağı edilmek  istendi.  Ortaya  çıkan  siyasal sonuçları  iktidar  lehine  çevirmek  için Kürt  sorunundan  kaçamayacağından açılım  söylemini  başlattı.” 

Yerel  seçimlerin  hemen  ardından 
KCK  operasyonları  adıyla  başlatılan  Kürt siyasetçi,  siyasal  partinin  yönetici  ve kadrolarına,  kadın  hareketinin  temsilcilerine  dönük  konseptin  öncesinden  alınmış  bir  karar  olduğunu  söyleyen  Serhat, kendilerinin  her  zaman  için  demokratik bir  çözüm  ortamını  yaratmaya  çalıştıklarını  savundu  ve  Kürt  Halk  Önderliğinin de  o  dönemde  yol  haritası  hazırlıklarına başladığını  söyledi.  Ronahi  Serhat,  açılım  adıyla  başlatılan  yeni  tasfiye  sürecini de  şöyle  dile  getirdi:  “AKP  hükümeti  en iyi  sunumunu  yapmaya  çalışarak,  DTP’yi kapatarak,  legal  temsilcilerini  de  devre dışı  bırakarak,  Kürtsüz,  Önderliksiz, PKK’siz  Kürt  sorununun  çözümü  gibi ucube  bir  uğraş  içine  girdi.  Çeşitli  demokratik,  liberal  kesimler  tasfiye  planını tam  anlayamadıklarından  ve  Kürt  sorununun  dillendirilmesini  AKP’nin  marifeti olarak  gördüklerinden  hükümete  destek 


verdiler.  Ta  ki  barış  gruplarının  gelişine  kadar.  AKP yalanını,  tasfiye  planını  açıkça  ortaya  çıkaran,  samimiyetini  test  eden  adım;  dağdan  ve Mahmur’dan  giden  barış  grupları  oldu. 
Barış  gruplarıyla  birlikte  takke  düşüp  kel görününce  hükümet  yeniden  şiddete yöneldi.  AKP’nin  iktidar  gücüne  ve  olanaklarına  dayanarak  şiddete  acımasızca başvurmaktan  başka  Kürtlere  söyleyecek  sözü,  yutturacak  yalanı  kalmadı.  Ve bildiğimiz  polis  şiddeti  can  yaktı,  can aldı,  ortalığı  kana  buladı,  çocuk,  genç, ihtiyar,  kadın  fark  etmeksizin  Kürtlerin bedeninde  coplar  öldüresiye  inip  kalktı.” 

“Sayısı  1500’ü  geçen  ve  devam  eden operasyonlar  neden  yapılmaktadır  diye sormak  gerekir”  diyen  Serhat,  Kürt  özgürlük  hareketinin  askeri,  ideolojik,  siyasal,  örgütsel  olarak  her  alanda  direndiğini,  mücadeleyle  yarattıkları  siyasal,  sosyal  sonuçları  toplumsal,  ulusal  bir  güç, taraf  olarak  devlete  çözümü  dayattıklarını,  ancak  devletin  PKK’nin  siyasallaşma, toplumsallaşma  gerçeğini  inkara  soyunarak  ısrarla  polis  şiddeti,  kitlesel  linç yönelimleri,  öldürmeler,  çocuk,  kadın katliamını  vb.  devreye  koyarak  halkın örgütlülüğünü  dağıtmak,  yeniden  korku duvarlarını  örmek  istediğini  belirtti. 

Örgütlü  Kürtleri  teslim  alma,  yıldırma,  direniş  gücünü  ve  mücadele  azmini kırma  amaçlı  yönelimin  egemenlikli  devletler  tarafından  da  uygulandığını  dile getiren  Serhat,  Suriye,  İran,  bir  biçimiyle  Irak’ın  ve  en  son  Avrupa  Devletlerinin Roj  TV’ye  saldırılarının  ve  Kürt  siyasetçilere  uygulananın  bu  olduğunu  söyledi. 

İçine  girilen  sürecin  normal  olmadığına  dikkat  çeken  KCK  Yürütme  Konseyi Üyesi,  Türkiye’de  bazı  altüst  oluşların yaşandığını,  ancak  milletin  sırtında  kambur  olan  devlet  kurumlarının  ne  kadar yenileneceğinin  belirsiz  olduğunu  kaydetti.  Serhat,  “Gerçekten  Türkiye’de  bu Gladyo  kökten  temizlenecek  mi?  12  Eylül  anayasası  demokratikleştirilecek  mi? 
Yozlaşmış  kurumlar,  bürokrat  ve  memurlardan  oluşan  mekanizmalar  ıslah  edilecek  mi?  Türkiye’nin  yüzü  demokrasiye ve  özgürlüklere  doğru  olacak  mı?’  dedi ve  bu  soruların  tek  bir  kriterde,  Kürt sorununa  yaklaşımda  gizli  olduğunu  vurguladı.  Yapılmaya  çalışılanın  Kürt  sorunun  dinamiklerini  ortadan  kaldırarak  ve bazı  kısmi  yasal  değişiklikler  yaparak Türkiye’yi  demokratikleşme  rayında  göstermeye  çalışmak  olduğunu  söyledi. 

Kendilerinin  hareket  olarak  bir  çözüm  sürecinin  gelişmesi  için  ilk  etapta yapılacakların  sıralandığı  bir  deklerasyon  yayınladıklarını  ifade  eden  Serhat, ortada  bunu  karşılayacak  bir  hükümet iradesi  olmadığını,  zaten  kapsamlı  tasfiye  planının  başından  itibaren  devrede olduğunu  ve  sonuç  alınması  için  çeşitli güçlerin  ikna  edilmeye  çalışıldığını  kaydetti.  Serhat,  devletin,  hükümet  eliyle seçimlere  kadar  yeniden  Kürt  halkında, demokratik  kesimlerde  çözüme  dair beklenti  yaratarak  oyaladığını,  baharla birlikte  hamlesel  bir  çıkışın  önünü  almaya  çalıştığını  da  belirtti  ve  uluslar  arası güçlerin  de  Türkiye’ye  arka  çıkarak  tasfiye  konseptine  destek  verdiklerini  ekledi. 

AKP  hükümetinin  tasfiyeye  dönük 


hazırlıklarının  kapsamlı  olduğunu  dile getiren  Ronahi  Serhat,  “Şayet  halk  ve hareket  olarak  inisiyatifli  olup  hamle yapmazsak  karşı  taraf  başlattığı  siyasi soykırımı,  askeri  operasyonla  tamamlayarak  süreci  kazanmak  isteyecektir.  Her yönüyle  Kürt  sorununda  tarafların  kendi çözümlerini  dayattığı  bir  sürecin  içindeyiz.  Askeri,  siyasi,  örgütsel  ve  toplumsal olarak  bunu  dayatacak  güçteyiz.  Ve  bu yönlü  kapsamlı  hazırlıklar  meşru  savunma  alanında  da  yapılmıştır.  Gerçekten demokratik  bir  çözüm  için  öncelikle Türk  devletinin,  Önder  APO’yu  ve  hareketimizi  resmi  muhatap  alması  gerekmektedir.  İlk  adım,  Önderliğin  imralfdan çıkartılması  ve  sürece  katılımının  önündeki  engellerin  ortadan  kaldırılarak özgür  bir  ortamın  yaratılması  yönünde atılmalıdır.  Bu  açıdan  bahar  ayları  sürecin  gidişatını  neti  eşti  recekti  r”  dedi  ve yayımlanan  deklarasyonun  gereklerini AKP  hükümetinin  yerine  getirmemesi durumunda  bir  savaş  yaşanacağı  konusunda  uyardı.  Serhat,  “Göz  göre  göre kendimizi  tasfiyeye,  imhaya  yatırmayacağımıza  göre  tüm  Kürt  halkına,  kadınına,  gencine  ve  biz  militanlara  düşen  görev  en  aktif  bir  biçimde  direnmektir.  Halkın  kesintisiz  demokratik  direnişini  yayması  ve  gerillanın  da  meşru  müdafaayı en  etkili  bir  biçimde  kapsam 1 1 laştı rmas ı kaçınılmazdır.  Süreç  çok  nettir.  Ya  demokratik  çözüm  yönünde  ilerleyecektir ya  da  varlığımızı  korumak  için  tasfiyeye karşı  savunma  savaşında  ilerleyecektir. 
Ortası  yoktur,  ortası  kalmamıştır”  dedi. 

Kadın  Hareketi  olarak  da  süreci  çeşitli  toplantılarla  değerlendirdiklerini  dile  getiren  Serhat,  Sayın  Öcalan’ın  özgürlüğü,  Kürt  sorunun  çözümü  için  ciddi  gelişmeler  ortaya  çıkarmak  amacıyla  2010 
yılına  şu  hedeflerle  giriş  yaptıklarını  söyledi:  ‘“Önderliğin  Özgürlüğü  Kadının  Özgürlüğüdür’  perspektifi  temeljnde  bu yılın  mücadele  kampanyasını  ‘Özgürlük Mücadelesini  Yükseltelim!  Tecavüz  Kültürünü  Aşalım!’  şiarı  temelinde  belirledik.  Devletin  bizzat  uyguladığı,  cinsiyetçi toplumun  gelenek  olarak  sürdürdüğü tecavüz  kültürünü  güçlü  sorgulama,  zalim,  kurnaz,  egemen  erkek  gerçekliğiyle ve  devlet  politikalarıyla  daha  güçlü  hesaplaşmanın  mücadelesini  yürüteceğiz. 
Kadın  gücü  olarak  sürecin  kazanılmasın¬ da  belirleyici  bir  pozisyona  sahibiz.  Bu temelde  her  örgütlenmenin,  her  eylemin ve  her  eğitim  çalışmasının  önemi  çok büyüktür.  Her  ne  kadar  bu  kez  Avrupa zemininde  Kürt  halkını,  temsilcilerini  ve demokratik  kurumlarını  terörize  etme, yıldırma,  boyun  eğme  ve  teslim  almaya dönük  uluslar  arası  güçlerin  katıldığı  saldırılar  8  Mart’a  denk  denk  getirilse  de, bu  Kürt  kadınının  mücadele  azmini  ve coşkusunu  zerre  kadar  azaltmamıştır. 
Bilakis  kadının  özgürlüğünü  toplumsal bir  kazanım  haline  getirmenin  tarihsel evresini  yaşamaktayız.  Bunu  görerek özgürlük  mücadelesini  en  yaygın  örgütlenme  temelinde  yükseltmenin  tam zamanıdır”. 


Haber  Merkezi 


cinayetler  namus  kaynaklı  şiddet buzdağının  yalnızca  uç  noktası 


«Finlandiya’da  hiç  kimsenin  ailenin namusu  için  öldürülmemiş  olması bir  tesadüf  ve  şans»  diyen  Rebvvar Karimi,  Finlandiya  İnsan  Hakları Birliği’nde  çalışan  bir  namus  çatışmaları  uzmanı. 

Rebvvar  Karimi  yaptığı  açıklamada 
«  Tüm  müslümanları  ya  da  bazı  mülteci  gruplarını  kadınlara  zulmedenler  olarak  damgalamanın  kimseye yararı  yok»  diyor. 

Rebvvar  Karimi,  diğer  Avrupa  ülkelerinde  yapılmış  olan  hatalardan nasıl  sakınmak  gerektiği  hakkında konuşmanın  daha  iyi  olacağı  duygusunu  taşıyor. 

Bir  topluluğun  namusunu  temizlemeyi  amaçlayan  şiddet,  geçen  yılın sonlarında  İbrahim  Shkupolli  eski  kız arkadaşını  ve  diğer  dört  kişiyi  öldürdüğünde  manşetlere  taşındı. 

Her  ne  kadar  Shkupolli  geleneksel namus  anlayışının  hakim  olduğu  bir kültür  içinde  şekillenmişse  de  işlediği  cinayet  aile  içi  şiddet,  namus cinayeti  değil. 

Karimi,  Finlandiya’daki  geleneksel namus  anlayışı  taşıyan  kültürlerden gelen  mülteciler  arasında  namus çatışmalarının  yaygın  olduğunun altını  çizgiyor. 

Namusla  bağlantılı  şiddet  yanlızca, örneğin  bir  çoğu  İsveç’te  işlenmiş olan  cinayetlerle  sınırlı  değil. 
Psikolojik  ve  fiziki  şiddet  gibi  bir  dizi baskı,  izolasyon  da  var.  Hedefler 


öncelikle  kadın  ve  kızlar  ama  toplumlarının  kurallarını  ihlal  eden  erkekler de  kurban.  Çatış  malar  neredeyse daima  cinsel  ahlakı  içeriyor. 

«  Yeni  kültürde  cinsel  ahlak  mülteci ailenin  eski  kültürüne  göre  daha  serbestse,  tüm  topluluk  kendini  tehlike altında  hissediyor  ve  bir  şeyler  olacağından  korkmaya  başlıyor.  »  diyen Rebvvar  Karimi  devamla  «  Aileler,  kızları  ahlak  dışı  herhangi  bir  şey  yapmaktan  alıkoymak  için  korumaya almaya  çalışıyorlar.  Kızlar  kuşkularla yüzyüze  geliyor.  Ailelerine  kendilerinin  ahlaklı  olduklarını  göstermek  istiyorlar»  diyen  Karimi,  çelişkilerin  nasıl ortaya  çıktığını  tanımlıyor. 

Baskı  ve  tehditler  fiziksel  şiddetten  daha  yaygın.  Baskı,  özellikle ergenlik  çağındaki  genç  kızların  kendilerini  aşırı  kontrol  altına  almalarına  yol  açıyor.  Ailelerinin  onuruna zarar  vermekten  korkuyorlar.  Ve  bu da  ızdırap,  deprasyon  ve  intiharvari düşüncelere  yol  açıyor. 

Uç  durumlarda  kızların  namuslarına  helal  getirdiğinden  şüphelenirse  eğer  onları  ana  yurtlarına  geri gönderilmekle  veya  hatta  ölümle tehdit  ediliyorlar. 

Ahlaksızca  davranışlar  korkusuyla bazen  kızları,  mümkün  olduğu  kadar erken  evlendirme  girişimleri  sözkonusudur.  Bu,  kızları,  hatta  çocuk yaştakileri  baskıyla  evliliğe  zorlama¬ ya  neden  oluyor. 


Eşler  evlilik  çağına  gelmemiş  olsa bile  dini  bir  nikah  kıyılabilir.  « Finlandiya’da  bu  hiç  olmamışsa  şaşarım»  diyor  Rebvvar  Karimi. 

Özellikle  göçmen  anne-babanın yeni  kültür  içinde  ayaklarını  sağlam basacakları  bir  yer  yoksa,  durum daha  da  katmerleşebilir.  O  zaman onlar  kendi  kültürlerinin  kurallarına tutunurlar. 

Rebvvar  Karimi  önemli  bir  noktanın daha  altını  çizerek  şunları  belirtiyor « Namus  şiddeti  sıklıkla  çaresizlikten, bir  anlaşmazlık  durumunda  farklı biçimde  hareket  etme  gücü  bulamamaktan  bahseder »  diyor.  O  halde,  bu zararlı  geleneklere  karşı  durmak  için ne  yapılabilir  ? 

«  Bizler  şimdi  göçmen  topluluklar içinde  namus  şiddeti  üzerine  bir  tartışma  başlatmaya  ve  topluluklar  içinden  bir  değişim  sürecinin  tetiklenmesini  sağlamaya  çalışıyoruz  »  diyor Karimi. 

Rebvvar  Karimi  ayrıca  «  Değişik türde  göçmenler  var.  Kültürel  değişiklikten  doğan  problemleri  şiddete başvurmak  zorunda  kalmadan çözme  yeteneğinde  olanlar  var. 
Diğer  yandan,  tüm  şiddet  tartışmalarından  habersiz  olanlar  var.  Çünkü Finlandiya’daki  toplumla  hiçbir  ilişkileri  yok»  diyor.  Gençler  yapabildikleri  en  iyi  şekilde  adapte  olmaya çalışıyorlar.  Karimi,  gençler  için  son derece  endişeli. 

«Yeni  bir  nesil  eğer  kendilerine  haksız  davranıldığını  hissederse  onlar  da hayal  kırıklığına  uğrar  ve  güvenliği kendi  topluluklarında  ararlar»  diyor Rebvvar  Karimi.  Ayrıca  bunun  bir  çok Avrupa  ülkesinde  olduğunu  da  belirterek;  «O  zaman  nesilsel  değişimin Finlandiya  toplumunun  güzel  değerlerini  göçmen  toplulukların  içine  taşıması  ve  onların  içten  değişmesi  olanağını  yitiririz»  diyor  sonuç  olarak Rebvvar  Karimi. 

Kaynakça: 

www.stophonnurkillings.com 


Diri  Diri  Gömmenin 
Cezası  Daha  Verilmedi 

Aralık  ayında  basında  yoğun  bir  şekilde  yer  alan  16  yaşındaki  Medine’nin diri  diri  gömülerek  öldürülmesi  olayının  davası  açıldı.  Geçtiğimiz  günlerde yerel  mahkeme  kaynakları,  savcıların, erkeklerle  arkadaşlık  ettiği  için  diri diri  gömülen  kızın  babası  ve  büyükbabası  için  ömür  boyu  hapis  cezası  istediklerini  belirti. 

Sözkonusu  iki  kişi  yani  baba  ile  büyükbaba,  16  yasındaki  M.M.’nin  cesedi, kaybolduktan  40  gün  sonra, Adıyaman’ın  Kahta  ilçesindeki  evleri¬ nin  dışında  bir  tavuk  kümesindeki çukurda  eleri  bağlı  oturmuş  pozisyonda bulunduktan  sonra  tutuklanmıştılar. 
Adli  tip  uzmanları,  yapılan  otopside genç  kızın  akciğerlerinde  ve  midesin¬ 


de  dikkat  çekici  miktarda  toprağın bulunmasının  onun  sağ  gömüldüğü anlamına  geldiğini  ifade  ettikten  sonra Medine’nin  diri  diri  gömüldüğü  anlaşıldı. 

Tutuklanan  baba  Ayhan  Memi  (40)  ve büyükbaba  Fethi  Memi  (65)  soruşturmayı  yürütenlere  ve  savcılara  ifade vermeyi  reddettiler. 

Mahkeme  kaynakları  ve  savcılar,  baba ile  büyükbabanın  “öfke  ile  önceden planlanmış  ve  gaddarlıkla  işlenmiş  bir cinayet”  şeklinde  tanımlanan  bir  suçlamayla  ile  yüzyüze  gelebileceklerini söylediler. 

Kanunlara  göre  bu  suçlardan  mahkum edilmeleri  halinde  omur  boyu  hapis mahkum  edilecekler. 

Yerel  Kahta  gazetesinin  sahibi Muhammed  Çevik,  AFP’ye,  genç  kızın hiç  okula  gitmediğini  ve  muhtemelen 


zar  zor  okuyup  yazabildiğini  söylemiş. 
Bilindiği  dünyanın  pek  çok  yerinde namus  cinayetleri,  namus  adına  onurunu  kurtarma  katliamları  yapılıyor. 
Pek  çok  yerde  bu  tür  cinayetlerin  işlenmemesi  için  çaba  gösterildiği  vb. 
Söylemler  olsa  da  gelinen  aşamada aslında  hiç  bir  pek  çok  şeyin  yapıldığının  gözükmesidir.  Yılda  kaç  kadın akrabası,  en  yakınları  tarafından  öldürülüyor? 

Ömür  boyu  hapis  yatacak  olan  baba  ile babanın  babası  gerçekten  yaptıklarından  bir  pişmanlık  duyuyor  mu? 
Emniyette  ve  savcılıkta  ifade  vermedikleri  biliniyor.  Anlaşılan  o  ki,  namus olgusu  giderek  erkeklerin  cinayetten sonra  sığındıkları  liman  oluyor.  Bu limanı  da  “kurtar  namusunu”  diyerek haykıran  biz  toplum  oluyoruz. 


Ronahi  Serwebun 


Kadına  dair 


dilek.kurt@live.nl 


Tecavüzü  Mübah  Sayan 
Y asanın  Adı  Anayasa  Olamaz 

Ne  yaman  çelişki  değilmi?  Kadın  ve  Anaların  yaşamının  her  alanı  işgal  ve  tecavüz  altında  olan  bir ülkede  yasanın  adına  anayasa  deniyor.  Babalar eliyle  hazırlanan  ve  Anaları  tümden  yok  sayan  yasaya 

neden  Anayasa  denilmiş  acaba?Bir  ironi  gibi  adeta . 

Adı  Türk  Anayasası  .şimdi,  şimdi  tartışıyorlar Anayasa  değişmeli  diyorlar.Ama  tümünü  değiştirelim demiyorlar.Adeta  bir  tabu  olmuş  Anayasa  Türkiyede .dokunamıyorlar.  Dokunmaktan  korkulan  bu  yasa acaba  kimi  kapsıyor?  Hiç  kimseyi. Kadını,  Anayı,  Kürdü, Lazı,  Çerkezi  .Hiristiyan,  ezidi  ve  aleviyi  hiç  ama  hiç kapsamıyor.Adı  Türk  Anayasası  fakat  Türk  Ana  ve Kadınımda  yok  sayan  şu  Anayasa  peki  kimlerin Anayasası  oluyor?  Irkçı,  şoven, bir  avuç  beyaz  Türk dışında  kimse  memnun  değil  bu  yasadan. Oysa  adını Anadan  alan  bir  yasa, tıpkı  bir  Ana  gibi, bütün  renkeri, dilleri,  cinsleri  ve  kültürleri  ayrımsız  sevmeli,  bağrına basmalı,  toplumun  her  kesimini  sevgiyle, şefkatle  bağrına  basmalıyken, en  çok  Anaları  ağlatan, Kadına  tecavüzü  olağanlaştıran, Kadını  cins  olarak  dışa  iten  bu yasa  mutlaka  tümden  değişmeli. 

21, Yüzyılın  evrensel  yaşam  normlarına  göre,  demokratik  .toplumun  her  kesimini  kapsayan, cinsiyetçi anlayış  ve  uygulaman  ortadan  kaldıran  bir  Anayasaya acilen  ihtiyaç  var  Türkiyede.  Tecavüz  kültürü  almış başını  gidiyor.  Dur  diyen  yok.  Tecavüzü  yalnız  fiziki  olarak  görmeyelim,  insan  yaşamına,  düşüncesine  müdahalede  tecavüzdür.  Kaldı  ki  bu  gün  Türkiyede,  Kadına taciz  ve  tecavüz  olağan  bir  hal  almış,  şimdilerde  ise küçük  kız  çoçukları  hatta  erkek  çoçuklar  tecavüz Terörüne  kurban  gitmektedir.  Yine  Türkiyede  fuhuş ağına  düşürdüğü  binlerce  genç  kızın  geleceğini  karartmakta, Kimilerini  intiharla  kimilerinide  bataklığında çürüterek  öldürmektedir. 

Türkiyede  varolan  mevcut  Babayasa, tümden  değişmeli,  başta  analar,  Kadınlar  olmak  üzere, farklı  dil  ve kimlikleride  eşit  tanıyan  gerçek  anlamda  ANA  gibi Anayasa  yapılmalıdır.Bu  konuda  En  çok Analar, Kadınlar  seslerini  yükseltmeli  kadını  yok sayan, miadını  doldurmuş, eril  ve  ırkçı  yasaya  karşı  durmalıdır.Bu  gün  var  olan  yasadan  Türkiyede  kimse memnun  değil,  ama  tek  karşı  olan,  sesini  yükselten Kürt  halkı  ve  Kürt  Kadınıdır.  Neden?Mevcut  Anayasa Türkyede  hemen  her  kadının  hakkını  gasp ediyor.Düşüncesine  yasak  koyuyor  .özgürlüğünü engelliyorsa, bütün  Anaları  ağlatıyorsa  O  halde  bu  sessizlik  niye?Bakın,  Kürt  Kadınları  Türkiyede  tecavüz  kültürüne  karşı  kampanya  başlatarak  tüm  kadınların özgürlüğü  için  öncülük  yapıyor.insanca  .eşitçe  .özgürce  yaşamdan  yana  olan  herkes  amaherkes  en  çokda kadınlar,  Analar  Kürt  Kadınlarının  başlatmış  olduğu Tecavüz  terörüne  karşı  kampanyaya  desdek  olmalı omuz  vermelidir.inanın  bu  kampanya  güçlendiği  oranda  Türkiyede  her  kesime  dar  gelen  .uymayan  bütün Anaların  düşmanı  olan  Anayasada  değişmiş olacak. işte  Ozaman  hükümet  Anayasayı  yalnız  kendi çıkarları  için  düzenleme  oyununu  sizlere  oynayamayacaktır.  Ya  Ana  gibi  Anayasa  yapacak  yada  yapacağı yasaya  kutsal  Ana  adını  veremeyecektir. 

Mevcut  yasa  erkeğinde  tüm  haklarına  tecavüz  ediyor.  Sistem  karşısında  çaresiz  olan  erkek  kadına  yöneliyor.  Kadının  hakkını  gasp  ediyor.  Tecavüz  ediyor. 
Dövüyor,  öldürüyor.Kısacası  sistem  karşısında  cüce olan  erkek,  kadına  karşı  tecavüz  teröristi olabiliyor.Güçlünün  güçsüzü  ezdiği  bu  sistem  değişmeli.  Değişimi  başkalarından  değil  kendi  gücümüz  ve kadın  olarak  sesimizi  ortaklaştırmaktan  geçtiğini  unutmayalım. 

Analar  ve  kadınlar  gücümüzü  ve  zenginliğimiğimizi keşfederek  harekete  geçirelim.Tecavüz  terörünü  durduralı  m.  Barışçıl,  eşitlikçi,  tüm  yasakların  kalktığı,  yaş attıkları  için  ağır  hapis  cezları  alan  kürt  çocuklarını özgür  kılacak  demokratik  Ana  yasayı  yapalım. 
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Güney  Afrika  Modeli  Barış 
Hakikat  ve  Af  Komisyonu 


1990’da  ANC  üzerindeki yasak  kaldırılmış  ve 
Mandela’nın  serbest bırakılmasıyla  ANC’nin  ileri sürdüğü  müzakere şartlarından  biri  olan  siyasi tutsakların  serbest bırakılması  yerine getirilmiştir. 


maktaydı.  Milyonlar ca  siyah  insan  evlerinden  yurtlarından oldukça  uzakta  'yurt' 
denilen  alanlara  toplatılarak  altın,  uran ve  elmas  madenlerin¬ de  köle  olarak  çalış tırıl  maktaydılar.  Sis tem  ırkçı  karakteriyle böyleydi.  Burada  bah si  edilen  ırkçı  zihniyete  dayalı  ideolojik bir  yönetim  biçimidir. 


Barışı  çokça  tartıştığımız  bu  yıllarda,  çeşitli  ülkelerin  deney  ve ulaştıkları  sonuçlara  bakıyoruz. 
Başka  ülkelerde  gelişen  barış deneyimlerini  inceleyerek Kürdistan’da  geliştirmek  istediğimiz  barışın iradeli,  onurlu  demokratik  bir  barış  olması için  kendi  pratik  tedbirlerimizi  geliştirmek de  oluyor  bu.  Fakat  hangi  ülkenin  deneyimine  bakarsak  bakalım,  gerçeğe  ve  umut  dolu bir  geleceğe  ancak  ideolojik  ve  tarihsel  pencereden  bakarsak  yakınlaşabiliriz.  Diğer türlü  konuya  bakış  açısı  yüzeysel  oluyor.  İşte bu  nedenle  bu  yazımızda  dünya  çapında evsanevi  bir  düzeyde  tanıtılan  Güney  Afrika Hakikat  ve  Af  Komitesine  biraz  farklı  bir gözle  bakmayı  önemli  buldum.  Kamouyuna propagandası  yapılan  daha  çok  olumlu sonuçlarıdır.  Ancak  acaba  bu  çokça  övülen çözüm  modeli  sorunları  gerçek  anlamıyla kalıcı  bir  barışa  götürebildi  mi?  Yoksa  iyiliği ve  efsaneviliğinin  ölçüsü  kötü  ırkçı Apartheid  rejimi  midir?  O  rejim  hiç  şüphe yok  ki,  katliamcı,  köleci,  sömürgeci,  bir  sistemdi.  İnsanlık  dışı  uygulamaların  sahibi ırkçı  bir  rejimdir.  Bu  yazıyı  Kürt  özgürlük hareketinin  barış  ve  uzlaşı  siyasetinin  ilkesel kriterlerini  anladığım  oranda  esas  alarak yazdım.  Çünkü;  Kürt  özgürlük  hareketinde barış  kavramı  en  modern  ve  çağa  en  uygun biçimiyle  geliştirilmektedir.  Bahsi  onurlu  bir barıştır,  bu  da  toplumsal  karekterli  bir  barıştır.  Özgürlük  hareketi  önderliği  Abdullah Öcalan  barışı  siyasal  bir  olgudan  öteye  toplumsal  bir  olgu  olarak  ele  almaktadır,  ve yine  Kürt  sorunun  barışçıl  çözümünde  Türk devletiyle  iktidarı  paylaşma  değil  amacı, çünkü  dün  yaşandığı  gibi  bugünkü  savaşların  asıl  nedenini  de  iktidar  kavgaları  olarak tanımlamaktadır.  Barış  algılayışın  da  en önemlisi  bu  iktidar  zihniyetinin  aşılmasıdır. 
Kürt  özgürlük  hareketi,  Kürt  sorunun  çözümünde  başkaları  gibi  iktidarın  devir  tesliminden  bahsetmemektedir.  Bana  göre  herkesin  yaşadığı  deneyimlerden  çıkabilecek en  gerçekçi  çözüm  budur,  bu  nedenle  de; radikal  demokrasi  gibi  radikal  barış  siyasetinden  bahsediyor.  Yani  barışı  hep  özlenen ve  aranan  konuma  getiren  iktidar  hırsının sonucu  olan  savaşlara  son  vermek  ve  radikal  kökten  bir  barış  çözümlemesine  gitmiş¬ 


tir.  Maksadım  elbette  başkalarının  elde ettiklerini  ne  küçümseme  nede  gereksiz  olarak  tanımlamaktır.  Güney  Afrika  her  ne kadar  kendi  somutunda  uzlaşı  siyasetiyle  bir barış  yaratabilmişse  elbetteki  inceleme konusudur.  Biz  Kürtler  de  başkalarının deneyimini  incelerken  ne  taklit  etmeliyiz,  ne de  sorgusuz  ve  sualsiz  sadece  görünürde olanları  ele  alarak  yüzeysel  yaklaşamayız. 
Güney  Afrika’da  ki  beyaz  ırkçı  rejimle  Türk devletinin  sömürgeci  politikaları  arasında ciddi  bir  benzerlik  sözkonusu  olsa  da  Kürt özgürlük  hareketi  ile  Güney  Afrika  özgürlük mücadelesi  arasında  ciddi  ideolojik  farklıklar  da  bulunmaktadır. 

Güney  Afrika  çözüm  modelini  anlamak açısından  karşısında  mücadele  verdiği  ırkçı rejimi  anlamakta  gereklidir.  Güney  Afrika’da Apartheid  rejimine  karşı  mücadele  ve  yaşanan  çözüm  müzakerleri,  yani  ırkçı  rejimden demokrasiye  geçiş  aşamasında  önemli  bir rol  oynayan  Af  ve  Uzlaşı  Komisyonunu  da anlamak  önemlidir. 

Apartheid  Rejimi 

Kelime  olarak  Apartheid  Hollanda  sömürgeciliği  sürecinde  Güney  Afrika’da  geliştirilen  Afrikasns  Afrikalı  dilde  Aparthayd  olarak kullanılıyor.  Apart  ayrı,  özel  anlamına  geliyor.  Fransızca  da  a  part  bir  tarafı  tutma, özel  ve  yabancı  manasında  da  kullanılıyor. 
Güney  Afrika’da  bu  tüm  devletin  yasaları düzeyinde  kurumsallaşmış  ırkçı  bir  yönetim biçimiydi.  Yani  Apartheid  siyasal  olarak kurumsallaşmış  ırk  ayrımına  dayanan,  bir ırkın  diğer  ırk  tarafından  ezilmesinin  meşruiyetini  sağlayan  bir  rejim  biçimidir.  Özcesi beyazlar  (Avrupa'dan  göç  edenlerin  torunları  ),  "renkliler"  (kökeni  birden  fazla  ırkın  üyelerinden  gelen  ),  AsyalIlar  (Hint,  Malezya, Endonezya)  ve  siyahlar  .Ülke  nüfusunun %13'ünü  oluşturan  beyazlar  azınlık  olarak, beyaz  olmayan  çoğunluğu  yönetmiştir. 
Beyazların  dışında  olanlara  seçme  ve  merkezi  yönetime  seçilme  hakkı  tanınmamaktaydı.  Ayrımcılık  yaşamın  tüm  alanlarında hakimdir.  Kiliselerden,  umumi  tuvaletlerden tren  vagonlarına,  okullarda  hastahanelere, yerleşim  yerlerinden  okullara  kadar  bütün toplumsal  düzeylerde  etkili  olarak  uygulan¬ 


Apartheid  Zorda 


Birleşmiş  Milletler  Genel  Kurulu  Aralık 1973’te  ‘Irkçılığa  karşı  mücadele  ve  bu  suça bulaşmışları  takip  etme’  sözleşmesini  çıkarmış  ve  1976’  da  uygulamaya  koymuştur.  BM bu  sözleşmede  Apartheid  rejimini,  insanlığa karşı  suç  işleyen’  olarak  tanımlamıştır.  Buna göre  insanlık  suçu  işleyenlere  uluslararası devlet  yasalarına  göre  ceza  takibini  öngörmekteydi.  Kısacası  bu  rejimi  ayakta  tutanların  Lahey  Savaş  Suçu  mahkemesinde  yargılanmalarının  önü  bu  sözleşmeyle  açılmıştır. 
Bu  oldukça  önemli  bir  husustur.  Beyazlar ;1970’lerde  artan  siyahların  direnişi,  yanısıra  Sovyet  Blokunun  desteğiyle  uluslararası alanda  gündemleşen  ve  giderek  yurtdışında çok  sayıda  Avrupa  ülkesinde  ANC  öncülüğünde  gelişen  özgürlük  mücadelesiyle güçlü  dayanışma  ve  BM’nin  bu  yasasıyla  zor bir  duruma  girmiştir.  En  büyük  isyanlardan belirgin  olanı  1976’da  Johannesburg’a yakın  Sovvet,  Siyahların  gece  kondu  yerleşim  alanlarında  başlamıştır.  Bu  isyan  tüm dünya  kamuoyuna  yansımıştır,  isyanı  bastırmak  için  yüzlerce  sivil  insan,  çoğu  sırtından  vurularak  katledilmiştir.  1970-1980 arası  Afrika  kıtasında,  Sovyetlerin  desteğiyle  bağımsızlığını  ilan  eden  Angola, Mozambik  vb  ülkelerin  başarısı  da,  Güney Afrika  halkını  ve  ANC’yi  mücadelelerini başarıya  ulaştırmada  teşvik  edici  bir  rol oynamıştır.  Bunun  sonucu  olarak  1970- 
1990  yılları  arasında  siyahların  özgürlük 
mücadelesi  hem  içte  ve  hemde  dışta  gördüğü  dayanışma  büyük  bir  ivme  kazanmış, ve  demokratik  bir  çözümü  zorunlu  hale 
getirmiştir.  1970’de  toplu  grevler,  1973 
Natal  isyanı  1976’daki  Sovveto  isyanı  beyaz ırkçı  rejimi  zora  sokmuş,  rejim  isyanları bastırmak  için  daha  fazla  şiddete  başvurmuştur.  Artırdığı  güvenlik  önlemleri  ise  bir yandan  siyasi  istikrarı  derinleştirmiş  diğer yandan  dış  dünyanın  eleştirilerine  sebebiyet  vermiştir.  Dış  dünyada  kimi  ülkeler ambargo  politikasını  uyglamışlardır,  bu  da beyaz  ırkçı  rejimi  ekonomik  olarak  zorlandığı  bir  noktaya  getirmiştir.  Bu  nedenle İngiltere  ve  ABD  tarafından  beyaz  ırkçı rejim  eleştirilere  maruz  kalmış  ve  çözüme gitmesi  yönünde  zorlanmıştır. 


Müzakerelere  Başlama  Süreci; 

Beyaz  rejim  1980’lerin  ortalarında  başlıyarak,  ANC  ile  yurtdışında  beyaz  işadamları  üzeri  görüşmeler  başlatmıştır.  1980’lerin sonuna  doğru  bu  görüşmeler  sonucu  tutuklu  bazı  ANC  kadroları  serbest  bırakılmış, ardından  Nelson  Mandela  ile  temasa  geçilmiştir.  Mandela  beyaz  hükümetle  yaptığı görüşmelerde  kendisinden  istenilen  silahlı mücadeleye  son  verme  şartını  ilk  etapta  red etmiş,  bunun  yerine  ırkçı  ayrımcılığa  beyazların  son  vermesi  şartını  öne  sürmüştür, ayrıca  ANC’nin  temel  bir  talebi  olan  siyasi tutsakların  serbest  bırakılması  da  başlıca taleplerden  olmuştur.  1990’da  ANC  üzerindeki  yasak  kaldırılmış  ve  Mandela’nın  serbest  bırakılmasıyla  ANC’nin  ileri  sürdürdüğü müzakere  şartlarından  biri  olan  siyasi  tutsakların  serbest  bırakılması  şartı  yerine getirilmiştir.  Beyaz  rejim  ise  ANC’nin  silahlı kanadını  tasviye  ederek  silahların  teslim edilmesinde  ısrar  etmiştir.  ANC  bunu  red etmiş,  silah  bırakılmasının  müzakerelerin başlangıç  şartı  değil,  müzakereler  sonucu çıkan  bir  sonuç  olmalıdır  demiştir.  Bu  konu Kürt  sorunun  çözümünü  de  yakından  ilgilendirmektedir,  zira  geçen  yıl  TC’nin  örtülü tasfiyeyi  maskeleyen  ‘Kürt  açılımının’  şartı olarak,  PKK’nin  kayıtsız  şartsız  silahları bırakması  ve  teslim  etmesi  öne  sürülmüştür. 
ANC’ye  benzer  PKK’de  silahların  bırakılmasının  müzakere  öncesi  bir  şart  değil,  bizzat müzakere  tartışmaların  bir  sonucu  olarak ortaya  çıkabileceğini  anlaşılır  bir  şekilde ifade  etmiştir.  Beyazların  müzakerelerde  en çok  korktuğu  husus  ise  BM’nin  1973’te imzaladığı  sözleşmedir.  Buna  göre  ANC  ile iktidara  gelecek  siyahların  beyaz  rejimini Lahey  adalet  divanına  götürmesi  ve  yargılanmasını  sağlaması.  Tabi  bu  yargılama sadece  G.Afrika’yı  dikte  eden  beyazları  değil aynı  zamanda  BM’nin  sözleşmesine  rağmen, beyaz  rejimi  destekleyen  devletleri  de  kapsayacaktı.  Buna  göre  Hollanda,  İngiltere, ABD,  İsrael,  Almanya,  İsviçre  vb  ülkeleri suçlu  ırkçı  rejimi  ayakta  tutan  siyasal,  diplomatik,  ekonomik  ve  askeri  destekleri  nedeniyle  yapılabilecekti.  Bu  konu  2001’de Güney  Afrika’da  gerçekleştirilen  BM Irkçılığa  ve  Ayrımcılığa  karşı  konferansında da  temel  bir  gündem  olmuştur.  Çeşitli  Afrika ülkerleri  sömürüldükleri  devletlerden  tazminatı  da  gündeme  getirdiler,  ancak  başarı elde  edemediler.  Güney  Afrika  rejimini  destekleyen  bir  rejim  de  karetekeri  itibariyle benzer  olan  Türk  devletiydi.  Nelson Mandela’nın  1992’de  Atatürk  barış  Ödülünü red  etmesinin  bir  nedeni  de  Türk  devletinin Kürt  halkına  karşı  geliştirdiği  hak  ihlaleri nedeniyledir.  Ancak  bu  ödülü  Mandela 1999’da  kabul  etmiştir. 


Devam  Edecek... 


Nülifer  Koç 


o 


Tanımlamamama  Sorunu 
Gençliğin  En  Büyük  Sorunudur 


Yaklaşık  iki  yıl  önce  Demokratik Toplum  Partisi  (DTP)  bünyesinde  kurulan  Demokratik  Yurtsever  Gençlik  (DYG)  Örgütü,  iki  yıldan  beridir  siyasal,  örgütsel,  eylemsel  olarak  yoğun  aktiviteler  içerisinde  oldu.  Geçtiğimiz  aylarda  DTP’nin  kapatılmasıyla  birlikte  kurulan  Barış  ve Demokrasi  Partisi  (BDP)’ne  geçiş  yaptı. 
DYG’in  kuruluş  aşamasından  bugüne değin  meclis  çalışmalarında  yer  alan Deniz  Demir’e  TC  Devletinin  bu  dönemde  gençliğe  yönelik  uygulamalarını, Türkiye  gençliğinin  sorunlarını,  DYG’in siyasal  ve  toplumsal  olarak  önceliklerini ve  dönemsel  aktivitelerini  sorduk. 

•  12  Eylül  rejiminin  özelde  gençlik kesimine  uyguladığı  politikalar biliniyor.  Bu  politikalar  değişti  mi? 
Bu  dönemdeki  uygulamalar  ne şekilde  yansıyor?  Yaratmak  istediği gençlik  şekillenmesini  başardı  mı dersiniz? 

Bilindiği  üzere  12  Eylül,  toplumda büyük  bir  kırılmayı  yarattı.  Farklı  seslerin  olmadığı,  çeşitli  düşüncelerin  rahatça  ifade  edilemediği  bir  sistem  oluşturdu.  Tek  tipleştirilmeye  dönük  bir  yaşam dayatılarak  toplumsal  demokratikleşmenin  önü  kesilmeye  çalışıldı.  Yüz  binlerce  insanın  cezaevlerine  konulması;  esasında  muhalif  düşünenleri  kendi  kimliklerinden  vazgeçirilmelerine  dönük  bir girişimdir.  Demokratik  düşünen  akademisyenleri  okullardan  atması  ardından cunta  kadrosunu  göreve  getirerek  YÖK’- ü  kurumsallaştırması,  topluma  yeniden bir  şekil  vermenin  sonuçlarıydı  biraz  da. 
Verilen  misyon  belliydi.  Çarpıtılmış  bir tarihin,  inkar  edilen  bir  halk  gerçekliği¬ nin  ve  asimilasyondan  geçirilen  bir yaşamın  yaratılmaya  çalışıldığını  şimdi daha  net  görebilmekteyiz.  Sistemin sürdürülebilmesi  için  her  şeyden  önce umutların  teslim  alınması  gerekiyordu. 
Bunun  için  de  büyük  bir  korku  yaratıldı. 

Toplumun  iyiliğini  istemek  ve  pratiğini  yapmak  her  şeyden  önce  ahlaki  ve politik  bir  ilkeyi  gerektirir.  İnsan,  toplumluyla  yaşar  ve  özgür  kılabilir  kendisini. 
Şair  Nazım  Hikmet’in  dediği  gibi;  ‘bir ağaç  gibi  hür,  bir  orman  gibi  kardeşçesi- ne’  yaşamak  en  güzelidir.  Ağaca  baktığımızda  toprağıyla  bütündür,  doğayla  iç içedir.  Fakat  ağaçtan  elde  edilen  bir kibrit  çöpü  ile;  ağacına,  toprağına,  ormanına,  özüne  ihanet  ettirilmiştir.  12 
Eylül’ün  mantığı  biraz  da  budur.  Bireyi kendi  gerçekliğinden  müthiş  uzaklaştırmıştır  ve  bu  topluma  ciddi  zararlar vermektedir.  Bu  politikaların  özellikle gençlik  üzerinde  uygulanışı  anlaşılırdır. 
Çünkü  gençliğin  kolay  kolay  bir  sistemin etkisine  giremeyecek  bir  yönü  vardır; yani  dinamiktir.  Sorgulamayı  doğru  bir çerçevede  yaptı  mı  büyük  devrimleri 
gerçekleştirmesi  an  meselesidir.  68 
başkaldırışının  hala  belleklerde  canlı oluşu  bununla  ilgilidir.  Her  şeyden  önce yeni  bir  yaşam  arayışı  vardı.  Tartışmalar, sorgulamalar  buna  dönüktü.  Eşitlik  ve demokrasi  mücadelesinde  ne  gerekiyorsa  hiç  çekinmeden  bir  adanmışlığı ortaya  koyuyorlardı.  Mücadeleyi  başlattıklarında  yaşamı  yeniden  örme  telaşından  öte  bir  kaygıları  yoktu.  Sistemin  en büyük  korkusu  da  bundan  ileri  gelir. 
Çünkü  sözde  kalmayan  ve  kanla  yaratılan  bir  pratik  ve  arkasından  da  halk  kitlelerince  sahiplenen  büyük  bir  ayağa kalkış  gerçekleşmiştir. 

Sistemin  o  dönemde  uyguladığı  politikalar,  direk  yok  etmeye  dönükken, şimdiki  politikalar  çok  yönlü,  insanı  kendi  gerçekliğinden  uzaklaştıran  politika¬ 


lar  şeklindedir.  Müthiş  bir  liberalizm vardır,  topluma  karşı  birey  her  şeyden üstün  tutulmak  istenmiştir.  Kısmi  anlamda  bir  başarı  gözükse  de  temelinde sisteme  karşı  büyük  bir  öfke  taşımaktadır.  İdeolojinin  derinliği  ve  örgütlenme tarzı  başarı  ölçüsünü  belirleyecektir. 


•  Türkiye  gençliğinin  temel 

sorunlarını  nasıl  sıralayabilirsiniz? 

Her  şeyden  önce  tanımlayamama sorunu  var.  Gençlik  kendi  gerçekliğinden  bihaber  hale  getirilerek  gücü  sisteme  kanalize  edilmektedir.  Bu  da  tabii  ki türlü  oyunlarla  gerçekleştiriliyor.  Cazibe merkezi  haline  getirilen  100’  e  yakın  üniversiteyle  umutlar  sömürülerek  gelecek,  bir  şans  oyununa  dönüştürülmüştür.  Sayısal  loto  oyunu  gibi  ‘ya  tutarsa’ tarzında  yaşamın  şekillenişiyle  toplumsal  bir  rol  alma  sorumluluğu  teknikleştirilmiş,  basitleştirilmiştir.  Bilimsellikten uzak,  ezbere  dayalı  içi  boşaltılmış  eğitim  sistemiyle,  sınav  koşuşturmalarıyla gençlik  en  büyük  oyalanmayı  yaşarken, sisteme  muhalif  yönü  de  her  zaman  törpülenmek  istenmiştir.  Egemenler  kendileri  için  kadrolaştıramadığı,  hizaya  getiremediği  gençliği  de  işsizlik,  yoksulluk, uyuşturucu,  fuhuş,  fanatizm,  3S’lerle (spor-sanat-seks)  yozlaştırmaktadır.  Askerlik,  aile  vs.  gibi  kurumlarla  da  tamamen  etkisi  altına  alınmak  istenmiştir. 
Yaşamda  anlam  bulamayan,  umudunu yitirmiş,  hayal  kuramayan,  sürekli  stres¬ li  olan  genç  bedenler  saldırılara  her  an açık  hale  getirilmiştir.  Bu  kadar  uçları yaşayan  gençliğin  siyasal,  sosyal,  kültürel,  bilimsel  alanlarda  yer  alarak  gidişata  dur  dememesi  en  büyük  sorundur. 
Bütün  bu  sorunlar  karşısında  gençliğin kendini  sorumlu  ve  çözücü  güç  görmemesi  bilinçli  geliştirilen  bir  anlayışın sonucudur. 

•  BDP  bünyesinde  yapılanma  kararı 

alan  DYG’  nin  sıraladığınız  sorunlara 

göre  öncelikleri  nelerdir? 

DYG  olarak  toplumu  yeniden  inşa etmeyi  hedefliyoruz.  A’dan  Z’ye  sorunlara  çözüm  olabilmek  gerekiyor.  Toplumsal  cinsiyetçilik  toplumda  kangren  halini almıştır.  Yine  doğadan  kopuş  insanın düşünsel,  bedensel,  kültürel,  çevresel hızla  sonunu  getirmektedir,  iktidar  ve devlet  cephesinde  krizin  derinleşmesiy¬ le  demokratik  ulus,  demokratik  vatan, demokratik  anayasa  ile  alternatif  yaratma  ihtiyacı  artmıştır.  Gençlik  öncülük gücüne  sahipse  kendi  sorunlarını  hızla gidermesi  gerekiyor.  Güçlü  bir  bilinçlenme,  hakikate  ulaşma  ile  birlikte,  yaşamın  tüm  alanlarında  örgütlenme  uyuşturucu,  fuhuş,  fanatizm,  işsizlik,  yozlaşma¬ ya  karşı  tedbirler  almayı  hedefliyoruz. 

Saydıklarımız  biraz  da  görünen yüzüyle  ilgilidir.  Asıl  sorun,  hiyerarşikdevletçi  sisteminden  kaynaklanmaktadır.  Bu  sorunların  ise  alternatif  örgütlenme  olan  demokratik  gençlik  konfe- 


deralizmiyle  çözülebileceğine  inanıyoruz.  Bunun  da  ancak  meclisleşme,  akademi,  kooperatifçilik  ve  öz  savunmayla gerçekleşebileceğini  düşünüyoruz. 

•  Dışa  yönelik  nasıl  bir  örgütlenme tarzını  benimsiyorsunuz? 
Türkiye’deki  bütün  gençleri kapsamına  alan  bir  örgütlenme hedefinden  söz  edebilir  misiniz? 
Esas  aldığımız  model,  demokratik 

gençlik  konfederalizmidir.  Kapitalist Modernitenin  toplum  kırımına  karşı  toplumu  yeniden  örgütlemenin  en  gerçekçi yolunun  bu  olduğuna  inanıyoruz.  Birçok temel  sorunun  örgütsüzlükten  kaynaklandığını  söyleyebiliriz.  Meclisleşmeyle var  olan  parçalı  durumun  giderilmesi hedeflenmektedir.  Meclis,  içerisinde  lise  gençliğinden  tutalım,  mahalle,  üniversite  gençliğinde  ifadesini  bulduğu  ve karar  alıp  uygulayabildiği  bir  işleve  sahiptir.  Ayrıca  meclis  içerisinde  özgün örgütlülükler  de  mümkündür.  Genç  kadın,  kültür-sanat,  basın,  sosyal  alan  gibi komitelerle  ihtiyaca  cevap  olma  hedeflenmektedir.  Kısaca  toplumun  en  geniş şekilde  kapsayıcılığı  amaçlanmaktadır. 
Türkiye’deki  bütün  gençlikle  de  bu  model  ekseninde  bir  örgütlendirme  çalışmasını  yapmaktayız. 

•  DYG’in  kadın  kurtuluş  ideolojisine yaklaşımı  nedir?  Bu  çerçevede örgütsel,  siyasal  yaklaşımınız  ve dönemsel  hedefleriniz  nelerdir? 

Her  şeyden  önce  ‘toplumun  özgürlüğü  kadının  özgürlüğünden  geçer’  belirlemesini  esas  alıyoruz.  Kadınla  başlayan Mezopotamya’daki  serüven  uzun  bir geçmişe  sahiptir.  Tanrıça  kültüründen bugüne  kadar  3  stratejik  kırılma  dönemi de  yaşamıştır.  Bu  süre  içerisinde  binlerce  sayfaya  konu  olabilecek  gelişmeler yaratmıştır.  Kadın  kurtuluş  ideolojisindeki  derinleşme  kendini  en  iyi  alanlarda ifade  etmektedir.  En  büyük  8  Mart  kutlamaları  tekrardan  Mezopotamya’da tanrıça  kültürünü  diriltmeye  dönüşmüştür.  Renklilik  ve  coşkusu  tüm  dünya  kadınları  açısından  büyük  bir  moral  ve  umut  kaynağı  olmuştur.  DYG’nin  içinde özgün  örgütlenen  genç  kadın  komitesi toplumu  yeniden  oluşturmada  öncü güçtür.  Toplumu  dönüştürmedeki  iki önemli  güç  olan  kadın  ve  gençliğin  orijini  olmasından  ötürü  önemlidir.  Kapitalist  modernitede  en  fazla  sömürüye  maruz  kalan  genç  kadınlar  olmaktadır.  Yaşamın  her  alanında  karşımıza  çıkan  bu sömürüye  her  gün  tanık  olmaktayız.  Büyük  kar  oranını  3  S’lere  dayandıran  sistemin  tüketim  malzemesi  olarak  kullanılan  kadın  “metaların  kraliçesi”  ilan  edilmiştir.  Toplumsal  çürümenin  önüne geçebilmek  için  her  alanda  örgütlülüğü amaçlamaktadır.  Dönemsel  olarak  belli hedefleri  vardır. 

•  Avrupa’da  yaşayan  Kürt  gençliğine örgütlenme  ve  eylemsel  aktiviteler çerçevesinde  bir  mesajınız  var  mı? 

Avrupa’da  son  yaşanılan  ev  baskını ve  tutuklamalar,  Avrupa  ülkelerinin demokrasiyi  ne  denli  anladıklarını  da göstermektedir.  Toplumsal  çürüme  en fazla  kapitalist  modernitenin  merkezi olan  Avrupa’da  kendisini  hissettirmektedir.  Özgürlük  mücadelesinin  ideolojisindeki  derinliği  algılandığında  ancak önüne  geçilebilinir.  Tavır  ve  tutumlar  da daha  net  belirlenir.  Avrupa  gençliğinin örgütlenmelerini  her  alana  taşırabilmesi gerekir.  Oradaki  gençliği  selamlıyoruz. 


Sozdar  Dersim 


Genç  bakış 


siyadare_27@hotmail.com 


ÇOCUKLUĞUNUZ  ÇALINIRSA 

Hepimiz  bir  zamanlar  çocuktuk.  Meraklıydık.  Gördü ğümüz  her  şeyi  anlamlandırma  çabasındaydık. 
içimizde  iyi  ve  kötü,  siyahın  ötesinde  renkler  vardı.  Bize  güzel davranan,  oyun  oynamamıza  izin  veren,  koruyan  biri,  bizim için  iyidi.  Ama  her  eksikliğimizi  yüzümüze  vuran,  dışarıya  çıkmamızı  engelleyen  kötüydü.  Çünkü  biz  o  kadarını  biliyorduk. 
Çünkü  biz  daha  yaşamın  başlangıcındaydık. 

Terk  edilmekten  korkardık.  Sevdiklerimizin  ölmesinden korkardık.  Yanlız  kalmaktan  korkardık.  Çünkü  biz  çocuktuk. 
Oyunlar,  en  büyük  eğlencemizdi.  Masallar,  hayallerimizdi. 
Kahraman  olmak  rüyam  izdi.  Büyüyüp,  güçlü  olmak  tek  arzumuzda  O  zamanlar  ne  çok  düş  kurmuştuk  bu  günler  için... 
Düşününce  “ah  keşke  hep  çocuk  kalsaydık”  deriz.  O  saf,  o mahsum,  o  temiz,  düşlere  yeniden  kavuşmak  için  neler  vermezdik... 

Ama  şimdi  öyle  mi?  Masallarla  mı  dalıyor  uykuya  çocuklar? 
Başka  yerde  çocukların  nasıl  uykuya  daldığını  bilmiyoruz ama  Kürdistan’da  çocukların  artık  uyuyamadığını  biliyoruz. 
Aslında  bu  çocuklar  çok  uzun  zamandır  uyuyamıyor.  Birgece yarısı  kapıya  dayanan  polislerin,  ağabeylerini,  ablalarını,  ya da  babalarını  alıp  götürdükleri  günden  bu  yana  uyuyamıyor bu  çocuklar.  Annelerinin  sokak  ortasında  polis  tarafından dövüldüğü  günden  bu  yana  gözleri  kapanmıyor.  Üstelikte sokakları  şiddet  kültürü  sarıp-sarmalamışken  uyumak  mümkün  mü?  Neredeyse  20  yıldır  sokaklara  hakim  olan  tek  şey şiddet.  Kürdistan’da  20  yıl  önce  doğan  çocuk,  yolunu  belirlemiş.  Ne  yapmak  istediğini  biliyor  artık.  Fakat  asıl  sorun  şu; yirmi  yıl  boyunca  neredeyse  her  gün  şiddetin,  baskının yaşandığı  bir  yerde  neler  olur?  En  önemlisi  nefret  olur.  Kin olur,  intikam  olur. 

Türk  devleti,  yıllardır  Kürdistan’ı  OHALlerle  yönetiyor. 
Resmi  olarak  OHALli  kaldırdığı  günden  bu  yana  OHALli  aratan  uygulamalarda  bulunuyor.  Özellikle  çocuklara  dönük geliştirdiği  uygulamalar  akla  hayale  sığmıyor. 

Çocuklar,  OHAL  döneminde  hiç  tutuklanmıyor  muydu? 
Elbette  ki  tutuklanıyordu.  Ama  onları  hapsetmenin  bir  yolu bulunuyordu.  13-14  yaşındaki  çocukları  tutukluyor  ve hemen  ardından  da  DGM,  çocuk  hakkında  “yaşı  yazıldığı  gibi değildir.  Faaliyetleri,  bir  çocuğun  yapamayacağı  zekada olduğundan  dolayı  şahsın  kemik  testine”  der  ve  adli  tıbba sevk  ederdi.  Oradan  da  direk  olarak  çocuğun  yaşı  sözde  adli tıp  doktorlarınca  tespit  edilir  ve  6  yaş,  7  yaş  büyütülürdü. 
Yani  işi  kılıfına  uydururdu.  Zaten  adli  tıptan  çıkan  bir  kararda değiştirilemezdi.  Kısacası  yüzüne  bile  doğru  düzgün  bakmayan  doktorlar,  bir  çırpıda  gerçek  yaşını  tespit  eder,  14  değil, 21’dir  derdi.  Bunlar  yaşanmış,  bilinen  şeylerdir. 

Sözde,  TMK  kanunları  çıkarılmış.  (Sözde  diyorum  çünkü, kimin  terörist  olduğu  yaptığı  uygulamalardan  bellidir.)  Bu yeni  kanunlara  göre  7  yaşındaki  çocukta,  70  yaşındaki  kadında  teröristtir.  Başbakanın  değimiyle  “gereği  neyse  yapılacaktır.”  Bu  kanunların  “gereği”  yapılmaya  başlandığından  bu yana  cezaevleri  çocuklarla  dolup  taşmıştır.  Bu  kanunları çıkaran  da  bu  günkü  hükümettir.  Dün  o  kanunları  çıkaran hükümet,  bu  günde  ortaya  çıkıp,  çocukların  cezaevlerinden çıkarılabilimesi  için  “yasal  düzenlemelere  gideceğini”  söylüyor.  insan  düşünüyor  tabi  “nerden  bu  keramet”  diye.  Sen  tut bu  çocukları  içeri  at,  sonra  da  havari  kesil,  kurtarıcı  ol.  Yani pes  denilecek  noktada  bir  riyakarlık  örneği  bu. 

Çok  önemli  bir  noktanın  daha  altını  çizmekte  fayda  var.  Bu çocuklar,  resmen  bir  savaşın  içinde  doğdular.  Günlük  olarak yaşadıkları  onların  hayatını  etkiledi.  Onlar,  çıkıp  sokakta  top oynayamadılar.  Kimse  onlara  masal  anlatmadı.  Çünkü  anılarda  anlatılacak  güzel  masallar  kalmadı.  Çocukların  özgürce çıkıp  oynayacağı  sokaklarda  polis  cirit  attı.  Namlunun,  panzerin  gölgesinde  yaşayan  bu  çocuklar  erkenden  büyümek zorunda  kaldı.  Şimdi  kalkıp  da  “  bu  çocuklar  nasıl  bu  hale geldi?  Onları”  bilmem  “kim  yönlendiriyor”demek,  açıkçası gerçekleri  saklamak,  hasır  altı  etmekten  başka  bir  şey  değildir.  Yeni  yasal  düzenlemede  geçen  “suça  itilmiş  çocuklar” kavramı  ise  gerçekten  bu  çocuklara  hakarettir.  Yaşananları, yaşatılanları  toplum  neznide  sıradanlaştırmaktır.  7-16  yaş arası  çocukların  tutuklanıp,  cezaevlerine  atılması,  yaşlarının 3-4  misli  cezalara  çarptırılmaları,  devletin  tüm  politikalarını açığa  vurmaktadır.  Eğer  amaç  gerçekten  çocukları  kurtarmak  olsaydı,  bir  yıldır  bu  yasa  sürüncemede  bırakılmaz  ve çocuklar  işkencehanelere  kapatılmaz,  dünyaları  karartılmazdı.  Özcesi;  bu  çocukların,  çocuklukları  çalındı.  Düşleri,  hayalleri  yok  edildi.  Bu  çocuklar  cezaevinden  çıktıklarında  sizce nasıl  olacaklar?  Söylemesi  zor,  öyle  değil  mi?  Çocukluğunuz çalınırsa  siz  ne  yaparsınız? 
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Uygar  Toplumun 
Yayılma  Sorunu 


Bugün  dünyaya  hükmeden  uygarlığın  çekirdeği, palazlanma  yeri  ve zamanı  konusunda  ki bilimsel  tartışmalar 
Yukarı  ve  Aşağı  Dicle-Fırat  havzası konusunda  anlaşmaya  yatkındırlar.  Ağırlıklı  olarak  işlediğimiz  son iki  bölüm  bu  yaklaşımı  paylaşır niteliktedir.  Yorumlarımız  çekirdek  oluşum  yeri  olarak  Yukarı Dicle-Fırat  havzasının  dağ  eteklerini  göstermekteydi.  Çekirdek mayalanması,  ilk  fide  halinin 
Sümer  Rahipleriyle  aşılanmasıyla uygar  toplumun  temeli  atıldı. 
Unutulmaması  gerekir  ki,  beş saniyelik  bir  cümleye  sığdırdığımız  bu  anlamlı  gelişme,  pratikte binlerce  yılın  denemeleri  sonucu tutmuş  ve  kalıcılaşmıştı. 

Pozitif  Sosyoloji  (tanımladığımız eleştirel  pozitif  sosyoloji  değil, E.Durkheim,  A.  Comte,  K.  Marks sosyolojisi)  zaman  ve  mekân boyutunda  tümüyle  kendilerini bağışık  hissederler.  Bahsettikleri olay  ve  olguların  yeri  ve  tarihi  yoktur.  Sözde  deneysel  ve  olgusal bilim  yaptıkları  iddiasındadırlar. 
Ne  kadar  zamansız  ve  mekânsız analiz  yaparlarsa  o  denli  bilimsel davrandıklarını  sanırlar.  Adeta  bu yönteme  dört  elle  sarılırlar. 
Aslında  bu  yaklaşımın  özünde modernitenin  kendini  zaman  ve mekân  olarak  ebedi  ve  sonsuz göstermesi  yatar.  Tüm  Avrupa merkezli  bilim,  felsefe  ve  sanatların  bir  tutumu,  eğilimi  söz  konusudur. 

Tıpkı  Tanrının  zaman  ve  mekândan  münezzeh  olması  gibi  bu  çağdaş  rahipler  (Avrupa  uygarlığının 


ideolojisini  kurguladıkları  için)  de yaptıkları  bilimin  sınırsızlığı  ve zamansızlığı  konusunda  emin  ve rahatlar.  Zaman  ve  mekân  sıkıştırmasından  ne  kadar  kaçarlarsa bilimsel  postu  o  denli  kurtardıklarını  sanırlar.  Her  dönem  paradigmacılarının  sıkça  içine  düştükleri bir  hatadır.  Çok  iyi  bilmekteyiz  ki, zamanın  ve  mekânın  etkisini  taşımayan  tek  bir  olgu,  olay,  kurum, eylem,  kişilik  ve  toplum  yoktur. 

Bu  yöntemin  kabul  edilmesi  yorumun  anlam  gücünü  artırır. 
Toplumsal  bilimler  alanında  tarihsellik  “şimdidir”.  “Şimdi”  ise tarihtir.  Aradaki  fark  daha  çok biçimsel,  çok  az  özseldir.  Özellikle  “süre”  kavramları  olmadan anlamlı  bir  sosyoloji  kuramayacağımızı  ben  Fernard  Braudel’den hiç  okumadan  temel  yöntem  bellemiştim.  Mekân  için  de  vazgeçilmez  bir  yöntem  unsuru  olarak değerlendirmekteyim.  Savunmala rım  amatörce  de  olsa  bu  anlayışın  güçlü  uygulanışını  sergiler. 
Tüm  çözümlemelerimde  de  aynı izleri  görmek  mümkündür.  O halde  neden  yöntem  konusunda çok  hassas  olan  Avrupa  bilimcileri  benim  gibi  bir  amatör  kadar mekân-zamandan  bu  denli  habersiz  veya  kaçış  tutumu  içindedirler?  En  gerçekçi  izah  AVRUPA MERKEZCİLİK  ve  EVRENSELLİĞİ¬ 
DİR.  Bu  özellikleriyle  kaba  bir metafizikten  kurtulamadıkları veya  bizzat  böylesi  metafizik  bir toplum  inşa  ettiklerine  dair  inanç ve  misyonlarıdır. 

Hâlbuki  tarihi  ve  mekânı  sosyolojiye  dâhil  etmek,  gerçekleşecek olan  yaşamın  nasıl  akıp  yol  aldığıdır.  Kendimizin  tarihte  ve  “şimdi” 


de  ne  olduğumuzdur.  Eğer  tarih ve  şimdi  birbirine  çok  yakınsa, yine  mekânlar  bir  merdiven  basamağı  gibi  peş  peşe  birbirlerini tamamlıyorsa,  o  zaman  insanlığın bir  bütün  olduğu,  hiç  kavimler, dinler,  devletler,  uluslar,  ittifaklar, BM’ler,  enternasyonaller  olmadan da  zaten  birliğini  bütünlüğünü yaşadığını  daha  iyi  yorumlayacaktır.  Demek  ki  sözde  birlik  arayan kurumlar  tam  tersini  gerçekleştirenler  oluyor.  Uygar  toplum  garip bir  oluşumdur.  Söylediği  her şeyin  tersinin  doğru  olma  gibi  bir özelliği  vardır.  Şaşırmamak  için  o halde  uygar  toplumu  hep  tersten okumalıyız. 

Bu  girişi  daha  çok  uygarlığın mekânsal  ve  zamansal  yayılımının nasıl  yorumlanması  gerektiğine dikkat  çekmek  için  yaptık, a-  Sümer  ve  Mısır  Kökenli Uygarlıkların  Yayılma  Sorunları Neolitik  kurumlaşmaya  dair  anlattıklarımız  uygarlığın  çekirdek  oluşumunu  aydınlatmıştır.  Sümer aşısını  bu  çekirdeği  düşünmeden nereye  aşılayacaksın.  Orta  da başka  yeşerecek  çekirdek  yok. 
Olsa  da  erişecek  halde  değil.  Bu gün  nasıl  ABD’yi  Avrupa  olmadan düşünemezsek,  belki  de  daha fazla  olarak  Yukarı  Dicle-Fırat uygarlık  çekirdeklenmesi  olmadan  Aşağı  Dicle-Fırat  sazlık olmaktan  asla  kurtulamazdı. 
Bırakalım  uygarlık  mayalanmasını, pigmeler  benzeri  bir  yaşamı ancak  kurtarabilirdi. 

Yayılma  açısından  önemli  bir sorun,  neden  Orta  Dicle-Fırat, hatta  Anadolu’da  ileri  düzey  yerleşimlerinin  kentleşemediğidir. 
Bundan  beş  bin  yıl  öncesine  ışın¬ 


landığımız  da  uygarlık  eşiğine  gelmiş  birçok  bölge  olduğunu,  nerdeyse  kent  aşamasına  gelmiş büyük  köyler  olduğunu  ama  sonradan  tam  iyi  bilemediğimiz nedenlerle  aşama  yapmadan  çöktükleridir.  Örneğin  Çatalhöyük, İran-Türkmenistan  arası  böylesi alanlardır.  Kent  için  birçok  koşulun  gerekli  olduğunu  biliyoruz.  Bir bölge  de  yoğun  nüfus  yaşamasının  artık-ürün  büyüklüğüne  bağlı olduğu  da  bilinen  bir  husustur.  Bu imkânı  mümkün  kılacak  toprağın akarsular  ağzındaki  alüvyonlu  topraklardaki  suni  sulanmasıdır.  Nil ve  Dicle-Fırat’ın  denize  yakın oluşturdukları  alüvyonlu  saha  bu görüşü  doğrular.  Başlangıç  için kentin  doğması  kadar  sayıların çoğaltması  ve  kalıcılığı  bu  koşulu gerektirir.  Diğer  koşul  ise  kesinlikle  yakın  bölgeler  de  kendini  doğuracak  kültürel  etkenlerin  hazır olmasıdır.  Hiçbir  alüvyonlu  saha neolitik  kültür  oluşturamaz. 
Çünkü  bu  kültürün  koşulları  yoktur.  Neolitik  kültürde  de  büyük, kalıcı  ve  sayılarını  çoğaltacak  kent koşulları  yoktur.  Tamamlayıcılık bu  konumlardan  ötürü  zorunlu oluyor. 

Bütün  belirtiler  Dicle-Fırat’ın  orta havzasında  Aşağı’daki  kadar olmasa  da  orta  boy  bir  kent  zincirinin  mevcut  olduğunu  göstermektedir.  Buna  gelmeden  önce 
M.Ö.  3500’ler  de  kendini  kanıtlayan  Uruk  kent  uygarlığının  bir  sistem  yaratmasıdır.  Koloni  düzeni kuruyor  ve  kent  sayılarını  çoğaltacak  modeli  sunuyor.  Rolünü  oynuyor.  Tarihin  ilk  uygarlığı  olma onuru  Tanrıça  İnanna  Kültü, Gılgameş  Destanı  ölümsüzlüğü¬ 


nün  kanıtlarıdır.  M.Ö.  3000’ler  de muhtemelen  Kuzeyinde  daha verimli  ve  sayısı  çoğalmış  kentlerin  birleşik  rekabeti  altında  çöküyor.  Ur  Hanedanlık  dönemi  M.Ö. 
3000’ler  de  başlar.  Üç  hanedanlık biçiminde  giderek  aynı  çöküşdoğuş  mantığı  içerisinde  kuzeye çekilerek  M.Ö.  2000’e  kadar devam  ediyor.  Sargonlu  Akad hanedanlığıyla  Gutili  Gudea dönemleri  de  bu  kapsam  da  sayılmalıdır.  İlk  yazılı  hukuk  metinleri, edebi  destanlar,  akademiler,  bu günkü  gibi  acımasız  kent  kavgaları  (Nippura  Ağıt,  Agadenin Lanetlenmesi  destanlarıyla  çarpıcı  örnekler)  bu  dönemden  hemen akla  gelenler.  Ur’un  geniş  bir koloni  sistemi  olduğu  anlaşılıyor. 
Zaten  ilk  koloniler  Zagros-Toros sisteminin  iç  kavisli  bölgelerin  de çığ  gibi  oluşur.  Hızla  da  son  bulur. 
Bundan  çıkan  sonuç,  içinde  koloni  kurdukları  toplumun  kültürel gücüdür.  Mısır  ve  Harappa Uygarlıklarıyla  Elam-Sus  bağımsız kent  uygarlıkları  olarak  değerlendiriliyorsa  da  direkt  bağ  olmadan objektif  anlam  bağlamında 
Sümerlerle  ancak  koloni  çapında mukayeseleri  düşünülebilir. 

Babil  çağı  M.Ö.  2000’ler  de  daha Kuzey’de  aynı  mantıkla  başlar. 
Sümerler  yerine  Akat  etnisitesine (Semitik  kültür  kökenli)  dâhil sayılsalar  da  özünde  bir  Sümer uygarlığıdır.  Bu  uygarlığın  bilim  ve kurumlaşma  bakımından  zirvesi sayılır.  Kent  olarak  Babil, Avrupa’daki  Paris  benzeri  bir  rol oynar. 

KCK  Önderliği 
Abdullah  Öcalan 


Arkası  Gelmez  Yalanların! 


Yarattığı  sorunlar  karşısında artık  hiçbir  sözü  veya  çözüm adına  yalanı  kalmayanlar  ne yaparlar?  Çevresindeki  insanları uzun  yıllar  uyutup,  söylediği  yalanlara  inandıranların,  artık  insanları  uyutamayacaklarını  gördüklerinde  yaptıkları  şey  nedir?  Karşısında  hesap soranlar,  ‘sen  kirli  ve  suçlusun’ diyenler  çoğaldıkça  neye  başvururlar? 

Kadınların  ve  halkların  düşmanı olan  güçler  ne  yapıyorlarsa  onu yaparlar  tabii...  Bu  kültüre  (!)  sahip olan  ister  bir  kişi  olsun,  ister  bir  devlet  veya  bir  grup,  anlayışları,  tavırları ve  politikaları  aynıdır.  Bir  yandan yalanlarını  üretmeye  devam  ederler. 
Bunu  ya  geleneklere,  ya  toplumsal kurallara,  ya  devlet  hukukuna,  ya  da din  yasalarına  dayandırmaya  çalışırlar.  Kendi  kirli  ve  suçlu  karakterini, hedeflerini  saklamanın  bir  yoludur bu.  Kendi  kirliliğini  başkalarına  aitmiş  gibi  göstermek,  buna  da  herkesi inandırmak. 

Ahlak  onların  yanında  kullanılması gereken  bir  nesnedir.  Düşünceler, 


parçalanması  gerekendir.  Duygular, üzerinde  oynanması  gerekendir. 

En  büyük  silah  üreticileri  olan  devletlerin  politik  alandaki  duruşlarına bakın,  ne  kadar  çok  ‘insan  hakları savunucuları’  kesilirler.  Medya yoluyla  en  çok  yozluğu,  ahlak  dişiliği yayın  kanallara  bakın,  dini  günlerde ne  kadar  çok  ‘Allah’  diyen  programlar  yaparlar.  Halkın  kanını  içenleri toplumun  ‘ileri  gelenleri,  aydınları’ diye  sunulanlar,  halkın  en  zor  günlerinde  birden  ortadan  kaybolurlar. 

Bunların  devreye  koydukları  bir diğer  yöntem  de  sürekli  bir  işgal,  ele geçirme  faaliyetini  yürütmektir. 
Düşünceler,  duygular,  bedenler, topraklar,  doğal  kaynaklar,  evler, ruhlar  işgal  alanlarıdır.  Bu  işgali  tankla,  topla,  uçakla,  militarist  yöntemlerle  yaptıkları  gibi,  parayla,  politikayla  vb  ile  de  yaparlar.  Kadın  bedeniyle,  ruhuyla,  düşüncesiyle  ilk  işgal edilen,  zor  yönteminin  uygulandığı insandır.  Doğa  bunun  paralelinde işgal  edilir,  ona  el  konulur. 

Bu  yöntemleri  deşifre  etmek,  teşhir  etmek  kadın  kadar,  özgürlük-eşit- 


lik  savunucuları  için  de  vazgeçilmez bir  insan  olma  görevidir.  Buna  tecavüz  kültürü  deniliyor. 

Bu  kültürün  ahlakı,  ölçüsü,  mantığı  yoktur.  Bakın,  kadına,  doğaya, insan  olana,  tüm  varlıklara  yaşatılan acı  neye  dayanıyor?  Bu  kültürün  tüm ezilenlerce  çözümlenmesi,  bizlere yaşatılan  acıların  dayanaklarını  ortaya  çıkaracaktır. 

Kürdistan  halkına  Türk  devleti başta  olmak  üzere  ABD,  Belçika, İtalya,  Fransa  şahsında  yaşatılan son  insanlık  dışı  saldırılar  bu  kültüre dayanıyor.  Bu  devletler,  çıkar  ilişkileri  temelinde  yürüttükleri  kirli  ilişki  ve politikaları  deşifre  eden  Kürt  halkına karşı  saldırılarını  pervasızlaştırdılar. 
Yüzlerce  yıldır  işgal  ettikleri  düşünceler,  duygular,  ruhlar  Kürt  kadını  ve halkı  şahsında  temizlendikçe,  onların  kirli  ve  suçlu  yüzleri  ortaya  çıktıkça  maskeleri  artık  yüzlerinde  takılı kalamaz  oldu.  Yalan,  hile,  ikiyüzlülük üreten  sistemlerini  ‘uygar,  modern, vazgeçilmez,  ilerici’  diye  yutturmaya çalışanların  gerçeklikleri  nasıl  da ortaya  çıkıyor?  Daha  da  çıkacaktır. 


İşte  tecavüz  kültürü  nedir  sorusu, bu  saldırıyı  gerçekleştirenlerde  de cevabını  buluyor.  Bir  halkın  alınteriy- le  umutlarını  birleştirdikleri  kurumlarına,  temsilcilerine,  o  halkın  kendisine  yönelik  saldırı  görüntüleri  bu  sorunun  cevabıdır. 

Tecavüz  kültürü  kadının  ezilmesi  temelinde  başladı.  Tüm  toplumu sardı.  Zorla  el  koyma  yöntemi  sanki bireyin  güçlü  olmasının  kanıtıymış gibi  sunuldu.  ‘Git  ez,  ele  geçir,  sen üstün  gel’  sözleri  yerleştirildi  beyinlere,  vicdanlara.  Kadınlar  bu  yıl  bu kültürü  deşifre  edecekler.  8  Mart eylemleriyle  başlatıldı.  Kürt  halkının, ROJ  TV  başta  olmak  üzere  ulusal kurumlarına  yönelik  saldırılara  karşı koyduğu  tepkilerle  deşifre  edilmeye devam  ediyor. 

Bizi  uyuttuklarını  zannedenler korksunlar.  Direnenleri  zindanlara atarak,  ‘suçlu’  diye  sunarak  kendi kirli  ve  suçlu  yüzlerini  saklayacaklarını  zannetseler  de,  tarih  artık  eskisi gibi  değildir.  Bu  çağ,  kadının  ve  halkların  özgürlük  çağına  dönmüştür. 
Tarihi  artık  ezenler  değil,  kadınlar  ve halklar  yazıyor. 

2010  yılı  baharı  kadınlar  olarak 
çok  iyi  algılamamız  gerekiyor.  Artık yalanlarıyla  kimseyi  uyutamayacak- 


larını  anlayanlar  ne  yaparlar? 
Saldırırlar...  iftira  atarlar,  yalanlarını çoğaltırlar.  Kendilerine  işbirlikçi ararlar.  Bunlar  çağın  karanlık  yanıdır.  Aydınlık  yanıysa  özgürlüğe  aşkla bağlananların  yaşamları,  düşünceleri  ve  direnişleridir.  Kadınlar,  çağın aydınlık  yanında  mücadelelerini büyüteceklerdir.  Karanlığın  temsilcileri  ne  kadar  saldırılarsa  demek  ki, aydınlığın  gücü  büyüyor.  Demek  ki, bu  güç  daha  da  sağlamlaştırılmalıdır. 

Bir  Hintli  bilge  diyor  ki,  ‘Sevginin gücü,  güce  duyulan  sevgiyi  yendiğinde,  dünya  gerçek  barışla  tanışacaktır.’ 

2010  baharı  bize  sevginin  gücünü, 
ve  özgürlüğün  tutkusunu  büyük direnişle,  örgütlülükteki  ısrarımızla taçlandırmamız  gerektiğini  söylüyor. 


o 


Aryen:  Nasnameya  Azad 
Xala  Qedîna  Dewlet  û  Mer  e 


ta  ku  çavkaniya  je  digre  dike,  di  bingeh  de dibe  pergala  rizîn  û  jirederketine  jî.  Di  ve  vvateye  de  dive  mirov  avahiya  exlaqî  bisperîne cevvhera  xwezaya  rastiya  mirov,  jiyane  li  ser ve  yeke  birexistin  bike,  li  ser  bingeha  pîvanen  azadiye,  nirxen  exlaqî  nû  bike.  Kampanya  hedef  dike  ku  bibe  vvesîleya  peşketinekî wiha  û  di  ve  xale  de  tekoşîne  xurtir  bike. 

•  Hedefen  ve  kampanyaye  çi  ne? 


Yekîtiya  Jinen  Azad  (YJA),  da  xuyakirin  ku  wan  piştî  kampanyaya  "Em  Ne Namûsa  tu  Kesî  ne,  Namûsa  me  Azadiya  me  ye"  ya  ku  par  dabûn  meşandin,  kampanyayeke  nû  dane  destpekirin.  Me  bi  Endama  Koordinasyona  YJA’ye birez  Şafak  Aryen  re,  di  derbare  naverok  û armanca  kampanyaya  "Em  Tekoşîna  Azadiye Bilind  bikin  û  Çanda  Tecavvize  Derbas  Bikin" de  hevpeyvînek  çekir. 

•  Sedema  destpekirina  we  ya kampanyayeke  bi  vî  rengi  çî  bû? 

îdeolojiya  zayendpareziye  dema  xwe  li ser  amûren  xwe  mîna  pergalekî  dide  sazkirin,  hem  hezeke  bi  zor  û  zextiye  dide  meşandin  hem  jî  xwe  li  ser  rastiya  civakî  ya  ku  bi desten  xwe  avakiriye  di  asta  qebûlkirine  de bireve  dibe.  Li  aliye  din,  tekoşîna  radikal  a ku  bi  angasta  azadiye  de  were  meşandin dive  li  hemberî  çanda  kapitalist,  çanda  jiyana  we,  îdeolojiya  we  û  bîrûbavveriya  we  raweste  û  we  li  paş  bihele.  Ji  ber  ve  yeke  bi qasî  devvlete  ya  ku  saziya  îfadekirina  bîrûbavveriya  desthilatdariye  ye  û  her  lingeke  we, ger  ku  mirov  di  civake  de  mîna  kolederiyeke hatiye  pejirandin  dixûye  û  pergale  li  ser piyan  dihele  jî  hilde  rojeva  xwe,  de  peşveçûna  azadiye  hin  betir  derkeve  hole.  Di  heman deme  de  peşvebirina  tekoşîna  siyasî  û  civakî gelek  girîng  e.  Kampanyaya  ku  me  bi  diruşma  "Em  ne  Namûsa  Kesî  ne,  Namûsa  me Azadiya  me  ye"  meşand,  herçiqas  kemasiyen xwe  hebin  jî  peşveçûneke  berbiçav  derxist hole.  Ev  xebat  pevvîstiya  "xwedîtiya  xwe"  ya jinan,  sekna  bixwebiryargirtine  û  bi  van  ve giredayî  li  ser  jinan  û  gelan  erken  ku  xwexwedîtiye  asteng  dikin  û  hebûne  bi  hin  vvate- yen  cüda  binav  dikin  dide  pirsyarkirin,  bingeha  wan  derdixe  hole  û  sedemen  wan  diyar dike.  Xebaten  li  ser  ve  esase  bi  vvesfa  pengavekî,  bi  qasî  pevvîstiya  veguherîna  civakî ya  bihîşyarî,  di  vvare  diyarkirina  pîvanen veguherîne  û  hevbeşbûyîne  de  girîng  in. 

Ya  rast,  em  dikarin  çanda  tecavvize  mîna tevahiya  şevveyen  sepana  îdeolojiya  zayendpareziye  vvatedar  bikin.  Çanda  tecavvize, keda  jine  û  civake  rapeç  kiriye  û  di  serî  de hetanî  îro  bi  zordariya  desthilatdariye  xurtkirina  sazbûneke  mîlîtarîst  jî  bi  xwe  re  aniye. 
Bi  zext  û  zordariye,  destdayîna  li  ser  ked, beden,  gîyan  û  jiyana  jine  di  heman  deme  de te  vvateya  destdayîna  li  ser  ked,  beden, giyan  û  jiyana  civake.  Bi  tespîta  Serok  Apo  ya ku  dibeje  "Ez  ve  desthilatdariya  ku  penchezar  sal  in  berdevvam  dike  mîna  çanda  tecavvize  binav  dikim.  Oetîna  ji  ve  çande,  beguman  de  azadbûna  jinan  bi  xwe  re  bîne. 
Azadiya  jinan  bingeha  azadiya  demokratîkbûna  civake  ye.  Min  jinan  ji  netevv  an  jî  çînekî  betir  mîna  yekemîn  beşa  civake  ya  bindest binav  kir"  hem  bingeha  dîroka  tecavvize  hem jî  de  bi  kîjan  mercan  azadî  de  pek  vvere  dide nîşan.  Li  hemberî  çanda  tecavvize  ravvestan- din  û  tespîtkirina  bingehen  ve  bîrûbavveriye armanca  kampanyaya  me  ya  bingehîn  e. 

•  Girîngiya  ve  kampanyaya  we  ji  bo civaka  biexlaq  û  polîtîk  çi  ye?  Ewe  li  ser jinen  Kurd  û  Rojhilata  Navîn  bandoreke çawa  çebike? 

Beguman  jinen  Kurd  û  Rojhilata  Navîn  bi her  avvaye  tecavvize  re  rû  bi  rû  dimînin.  Jin di  serî  de  bi  zora  devvlete  zayendpareziya civakî  û  kevneşopiyen  ku  since  vvan  peş  dixe, dîsa  bi  van  ve  giredayî  gerdîşî,  çevvisandin, tundî,  tecavviza  di  nav  malbate  de,  kalerkirin, berdelkirin,  qelend  û  hvvd  re  rû  bi  rû  dimînin. 
Bingehen  van  kirinan  gelek  dîrokî  ne.  Li  hemberî  civaka  ku  li  derûdora  keda  jinan  hatiye peşxistin,  bi  antî-şoreşa  îdeolojiya  zayendpareziye  civakeke  dîtir  hat  amadekirin.  Antîşoreş  li  ser  ve  xake  pek  hat.  Ji  ber  ve  yeke desthilatdarî  û  çevvisandina  ve  bîrûbavveriye herî  zede  li  ser  ve  xake  li  ser  jinan  hat  meşan¬ 


din.  Levvma  jî  rastiya  Rojhilata  Navîn  a  ku niha  xitimiye  û  nikare  çareseriye  bibîne  bi  ve bingehe  ve  giredayî  ye.  Çanda  despotîk,  hevkariya  bi  sîsteme  re,  rastiya  metingehbûyîne bi  giştî  bi  serdestbûyîna  zilaman  a  li  ser  jine hatiye  peşxistin.  Zilam  li  ser  ve  esase  bi  sîsteme  re  te  giredan  û  her  ku  sîstem  zilamî didevvisîne,  evv  hîn  betir  li  ser  jine  desthilatdariye  peş  dixe.  Ev  yek  hem  li  Rojhilata Navîn  hem  jî  di  civaka  Kurdan  de  rastiyeke civakî  ye.  Nezîkbûna  ajoyî,  her  kirinen  beperwa,  tabûkirina  zayendiye  ya  ku  bi  şevvaza herî  kiret  te  jiyandin,  di  nav  malbate  de  bi zore  li  jine  xwedîderketin  edî  di  asta  pejirandine  de  ye.  Tişta  ku  ve  rastiya  civakî  hîn jî  xurtir  dike,  devvlet  û  rapeçkirinen  we  ne. 

Li  Rojhilata  Navîn  devvlet  dest  daniye  li ser  civake.  Xesp;  be  kesayet,  be  nasname dihele,  berambere  asîmîleye  dihele,  re  vedike  guherîne.  Her  wiha  rastiya  ku  civaka  Kurd rûbirû  maye,  nerîna  li  jine  hişk  kiriye,  veguhertiye  sedema  mirin  û  kuştine.  Di  pîvanga Kurdistane  de  jinekî  rastî  tecavvize  hatî,  bi kiryara  her  baş  ve  qirej  te  hesibandin  û  te vederkirin,  bi  piranî  jî  te  kuştin.  Hiquqa  navxweyî  a  civakekî  hatî  dagirkirin  li  ser  esase tabû  û  çevvisandine  yr.  Helbet  Tevgera Azadiya  Kurdistan,  di  rastiya  Kurdistane  de, di  rebaza  jiyan  û  tegihîna  xwe  ya  civakî  de  re li  ber  guhertinen  cidî  vekiriye,  le  bele  ne  gengaz  e  ku  mirov  qala  veguhertinekî  bi  tevahî bike,  beje  çanda  berxwedane  yekser  re  li ber  guhertina  civakî  vekiriye. 


Ev  sedem  weke  heza  zordestiya  îdeolojiya  zayendperest,  esasen  pekanînan  çanda tecavvize  datîne  hole.  Xebata  kampanya  ku gavekî  daneheva  tekoşîna  ku  em  weke  tevgera  azadiye  dimeşînin,  di  rastiya  Rojhilata Navîn  û  Kurdistane  de  dumendiyen  ku  devvlet  û  civake  de  hatiye  qebulkirin,  en  weke serdestî-koletî,  çevvisandin-îtaetkirin,  bi  zorî dest  danîn  sere-be  îrade  hiştin  binirxînin, jebipirsin  û  di  vvateya  guhertina  civakî  de  lezdayina  tekoşîna  me  ya  azadiye  hedef  digre. 
Sekna  jine  ya  li  dijî  çanda  tecavvize,  seknekî li  dijî  zîhniyet  û  sîstema  desthilatdariye  ye. 
Pediviya  hemû  civaken  Rojhilata  Navîn  bi nasnameya  azad  heye.  Kirûya  bingehîn  a  ku ve  pediviye  peşvvazî  bike,  azadiya  jine  ye. 
Her  vviha  dive  jina  Kurd  ji  peşengtiya  hemû jinan  bike  û  ji  çanda  tecavvize  re  beje  na,  di rebaza  xwe  ya  jiyane  de,  di  nerina  mer  û  xwe de  guhertinen  cidî  bike,  ji  pevvîstiya  parastina  cevvher,  heza  xwe  parastine  derxe  hole. 

Helbet  bi  ve  rastiyekî  nû  ya  civakî  te  hedefgirtin.  Gihîştina  mirovahî  li  nirxen  xwe yen  cevvher  û  sîstema  revebirina  kolektîf,  te vvateya  hem  derbaskirina  bebandorbûna  sîstema  devvletperest,  hem  jî  ya  zayendperesti- ya  civakî.  Ji  bo  tekiliya  kes  û  civak  bi  tendurist  peş  bikeve,  jiyan  bi  nezîkatiya  azad  û vvekhev  birexistin  bibe,  helbet  exlaq  faktorekî  bingehîn  e.  Le  bele  di  nava  rastiya  heyî  de exlaqa  civaka  devvletperest,  xizmeta  zîhniye- 


Hedefen  kampanyaye  en  serekî  di  qaden siyasî-civakî,  rexistinî  û  huquqî  de  ye.  Li hember  zora  devvlete  peşxistina  berxwedane,  danasîna  devvlete  vveke  hezekî  ku  çanda tecavvize  revva  dike  û  pek  tîne,  di  ve  vvateye de  meşandina  tekoşîna  civakî  armanca  kampanya  a  siyasî  ye.  Devvlet  civaken  ku  dest datîne  ser  dike  jinokî,  be  îradehiştina  civake bi  kirinen  li  dijî  jinan  re  datîne  hole,  sektora fihuşe  dike  fermî,  baca  pazarkirina  jine digre,  bi  zora  poles  û  leşker  tecavviza  jine  û heta  ya  mere  vveke  rebazekî  teslîmgirtine pek  tîne.  Derbaskirina  teslîmiyeta  devvlete  û koletiya  hatîye  pejirandin,  ravvestîna  li  dijî siyaseta  xespkirin,  asîmîlekirin,  berûmet  hiştin  û  benasnamehiştina  devvlete,  hedefen herî  bingehîn  a  kampanyaye  ye.  Reber  Apo dibeje,  ‘devvlet  sazîbûna  zilam  e’.  Di  ve  vvateye  de  tekoşîn  li  hember  pederşahîye,  bi  aliye xwe  girîng  ve  tekoşîna  li  dijî  devvlet  e.  Nasnameya  azad,  civaka  azad,  qedîna  devvlet  e, her  vviha  ya  zilam  e. 


Hedefa  kampanya  a  civakî,  derbaskirina avahî,  tevineken  çandî  û  şevveyen  pekanîna zayendperestî,  ji  bo  ve  yeke  tekoşîne  peşdibîne.  Statü,  ravvestan  û  zanîna  jine  e  heyî paldanka  esasî  ya  çanda  tecavvize  ye,  binesaziya  pazarbûn  û  milk  kirine  ye.  Dive  di  serî de  jin  ve  yeke  red  bike,  ji  bo  avahiya  civakekî  azad  û  vvekheviyane,  dive  rebertî  li  tekoşîne  bike,  bi  îradeya  xweser  û  rexistine  ve binesaziya  ku  devvlet  je  hez  digre  biguherîne. 
Kampanya  di  zanîna  jine  de,  di  nezîkatiya xwe  de  guhertine  hedef  digre.  Ev  yek  înkara tevîneka  çanda  heyî  pevvîst  dike,  neçar  dihele  ku  sînoren  aide  xwe  derxe  hole,  azadiya binasîne  û  ve  yeke  veguherîne  rastiya  civakî. 
Dike  ku  pediviya  xwe  ya  azadiye,  refleksa berxwedaniye  bi  seknekî  vînî  ve  di  bergeha parastina  cevvher  de  birexistin  bike. 

Lingekî  hedefa  kampanya  ya  civakî  jî  înkara  çanda  mer  a  heyî  ye  û  bihele  ku  mer  jî  ji xwe  bipirse.  Di  ve  vvateye  de  pevvîstiya  nezîkatiya  zanistir  û  birexistîtir  heye.  Avahiya  civakî  li  ser  bingeha  exlaqa  xwe  ye.  Armatûra exlaqî  ku  li  dora  zayendperestiye  hatiye  hûnandin,  di  bingeh  de  armatûra  cevvhera  mirov  e,  rastiya  rûbirû  mayina  erişen  bi  her  awayî  ye.  Encamen  ve  li  hole  ne.  Di  ve  vvateye de  nûkirina  tevîneka  exlaqî,  derandina  helen ve  yen  spartî  köken  dîrokî,  helen  ve  yen  tevîneka  zayendî  red  dikin,  vveke  exlaqî  xwe  nûkirin  pevvîst  e. 


Lingekî  kampanyaye  ye  girîng,  ji  bo  berçavkirina  rastiye,  xwe  je  şûştina  peşkeşkirinen  zanînen  îdeolojiya  îktîdarperest  e,  hedefkirina  peşxistina  zanîna  azadiye  ye.  Jiber ve  yeke  xebaten  pervverdeye  hem  ji  bo  danasîna  xwe,  hem  jî  ya  îdeolojiya  zayendperest stratejik  e.  Ji  bo  ku  zanîne  bikarin  veguherînin  hez  û  çalakiye,  dive  asta  rexistiniye  peş bixin.  Her  dere  ku  jin  le  ye  dive  veguherînin qaden  rexistine,  ji  gund  ber  bi  bajare,  komün  û  meclîs  ava  bikin  ve  hez  û  îradeya  xwe bi  revebirine  biafirînin,  li  hember  pekanînen çanda  tecavvize  heza  parastine  ava  bikin. 
Sîstem  bi  rexistî  ye,  tekoşîna  li  dijî  kesan encam  nade.  We  deme  dive  em  jin  jî  di  nava seknekî  birexistî  û  berxwedaniye  de  bin. 

Armancekî  din  ya  kampanyaye  tekoşîna di  qada  huquqî  de  ye.  Hiquqa  heyî  li  dijî  jin û  civake  ye,  parastina  berjevvendiyen  devvlete  dike.  Evv  revvşa  ku  di  bin  maskeya  demokrasiye  de  te  pekanîn,  vveke  rebazekî  şîdete bikaranîna  hiquqe  bixwe  re  tîne.  Jiber  ve yeke,  ev  bingehen  hiquqî  ku  li  dijî  jine  û  civake  ava  bûyi,  veguherînin  mijara  tekoşîne, guhertine  ferz  bikin.  Helbet  ji  devvlet  naye hevîkirin,  li  hember  tekoşîna  bi  hemû  çeken devvlete  ve  te  guhertin.  Dema  em  armancen kampanyaye  diyar  dikin,  beguman  bi  vvan teva  re  hedefa  herî  bingehîn  di  nasname  û kesayeta  jine  de  derxistina  asta  azadiye  ye, avakirina  îrade,  jiber  regeza  parastina  cevvher  e,  jin  anîna  vvarekî  ku  xwedî  mekanîzma- ya  parastinekî  birexistî.  Helbet  bi  kampanyayekî  ve  asta  mukemel  naye  bidestxistin.  Le ev  kampanya,  gavekî  pratîka  di  qada  civakî de  tekoşîna  me  ya  azadiye  a  30  salî  ye  û  li ser  ve  mijara  bingehîn  nezîkatiya  lezdayin  e. 

•  Hûne  kampanyaye  çawa  birexistin 

bikin? 

Kampanya  li  hemû  deveran  we  saleke bidome,  vveke  rojevekî  we  bigihe  asta  çalakiyî.  Ji  livdariya  pervverdeye  heta  xebaten rexistinî,  ji  çalakiyen  girseyî  heta  çalakiyen demokratîk  en  bi  her  avvayî,  incex  kampanya bike  vvatedar  û  encamen  ku  bidestxistî  dikare  bike  vvesfdar.  Di  ve  berfirehiye  de  di  nava pediviya  azadiye  û  yekîtiye  de  bihez  bûyî  û vveke  kes  jî  seknekî  îradebûyî  tevlîbûna hemû  jinan  gelek  girîng  e. 

Ve  kampanyaye  ku  ji  aliye  YJA  ve  hatiye rexistinkirin,  di  jiyana  civakî  de  afirandina guhertine,  bi  asta  ve  ya  pratîkbûyine  ve  giredayî  ye.  Her  vviha  bi  perspektîfekî  plankirinekî  pratîk  ve  dive  her  qad  di  xweseriya  xwe de  bibe  pratîk  û  veguhere  heza  pekanîne. 
Beguman  çanda  tecavvize  tene  ne  belaye sere  jina  Kurd  e,  tevîneka  çanda  îdeolojiya zayendperest  ku  bûye  sedema  koletiya  hemû  jinan.  Di  ve  vvateye  de  hemû  jin  li  hember  tekoşîna  bi  ve  çande  berpirsyar  in.  Em vveke  YJA  di  ve  xale  de  di  zanabûna  berfirehiya  ve  û  divetiya  yekîtiya  jinan  de  ne  û armanca  me  ev  e  ku  rexistinen  din  en  jinan jî  tevlî  xebata  kampanya  bikin.  Di  deste  me ya  jinan  de  ye  ku  em  bi  tekoşîna  bandor  û tund  ve  peyta  ‘WE  JİN  CÎHANE  RIZGAR BIKIN’  veguherînin  encamekî  pratîk.  Bi  ve bavveriye  em  hemû  jinan  gazî  beşdarbûna  ve kampanyaye  dikin,  bi  rûmet  diyar  dikin  ku dil,  hest  û  mejiya  jine  we  hevsenga  cihane pek  bîne. 


Asmîn  Derya 
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Buyîna  Reber  Apo  Buyîna  Jiyana  Azad  e 


Eme  îsal  ı^'e  Nîsane  de,  her  dere  daran  biçîrıin.  Dive  ne  yeke,  em  bi hezaran  daran  biçînin.  Li  dijî  komplovanan,  dive  em  di  zindîbûne  de İsrar  bikin.  Dive  hemû  jin  ji  her  sal  zedetir,  li  rebere  xwe  xwedî  derkeve û  bi  rihe  azadiye  derkeve  serhildanan. 


W  eke  hûn  zanin  4e  Nîsane rojbuna  Reber  Apo  ye  û vve  bikeve  sala  xwe  ya 
61.  Li  ser  ve  yeke  gelohûn  karin  nerînen  xwe 

bînin  ziman? 

Viyan  Amara 

Be  çawa  xweşiya  jiyane  bi  azadiye  dibe û  ev  yek  bi  vve  pek  te  û  be  vve  he  çi  tevlî vvateya  jiyane  bike;  Em  ve  yeke  bi  serketina  di  encama  çalakbûyîna  gele  Kurd  de dibinin.  Coşa  govenda  azadiye  ya  bi  çalakiyen  serketî,  bi  qîrînen  denge  jiyane  re ev  buyîna  peşî  dighîje  hev  dû.  Her  wiha  ev dibe  nivîsandina  dîrokeke  nû. 

Be  gûman  vî  gelî  gelek  berdel  dane  le tevî  eşa  hewqas  giran  a  jiyane  jî  ti  caran  ji bo  ku  berdel  ji  azadiye  re  bide  paş  ve  gav ne  avet.  Ji  ber  nîşanî  herkesî  dan  ku  serketineke  be  rebertî  ne  mimkûne.  Gele  me yî  Rebertiya  xwe  tene  nehişt  tene  bûna  wî ya  xwedayî  parve  kir,  bi  qerînen  buyîna yekemîn  re  hatin  cem  hev  û  ji  bo  ku xewna  vvî  ya  ku  li  ser  Birce  Amede  dîtibû rastî  bibe,  ji  bo  buyînen  nû  dayiktî  kirine.. 
Ji  ber  ve  gele  Kurd  ji  bo  ku  ji  keda  rebertiya  xwe  re  bibe  bersiv  24  saeten  roje  li ber  xwe  dide.  Ji  ber  ve  yeke  gel  dixwaze robûna  61.  a  rebertiya  xwe  bike  serketinek,  xwe  ji  bo  pîrozbahiyan  amade  dike. 
Gel  buyîna  rebertiya  xwe  weke  buyîna serketina  xwe  di  hesibîne. 

Fedakariyen  Gele  Kurd  a  ku  dibeje ‘Azadî  be  berdel  naye  bi  sere  xwe  serketineke.  Serketina  Gele  me  a  bi  peşengiya jin  û  civvanan,  serketina  israrbuyîna  mirovahiye  ye.Li  ser  ve  esase  em  rihe  pîrozbahiya  serketine  ya  gele  xwe  bi  rojbûna  61. 
a  rebertiye  silav  dikin  û  em  soza  xwe  a serketine  nû  dikin  û  rojbuna  Rebere  xwe a  61.  Li  Gele  Kurd  pîroz  dikim. 

Li  gorî  we  rojbûna  Reber  Apo  te  çi vvateye?  Hûn  Karin  ji  xwendevanen  me  re çi  bejin? 

Beritan  Zağros 

Beriya  her  tiştî  ji  berk  u  ez  milîtaneke Reber  Apo  me  ez  xwe  miroveke  bi  şens dibînim.  Li  tevahiya  Cîhane  şense  herî mezin  eve  û  em  jî  xwediye  vî  şensî  ne. 
Buyîna  Reber  Apo  ji  buyîna  mirovekî  nor¬ 


mal  cûdaye.  Ev  buyîn  jib  o  Gele  Kurd  gelekî  bi  vvateye. 

Hevvldanen  sîstemen  li  dijî  mirovahiye yen  ku  dixwazin  gele  Kurd  li  gorî  sîstema xwe  bi  re  ve  bibin  û  Reber  Apo,  nave  helvvesta  li  dijî  van  sîsteman  e.  Ji  ber  ve  ez karim  ve  eşkere  bejim  ku  4e  Nîsane  ne tene  buyîna  kesekî  ye,  buyîna  tevahiya mirovahiye  ye.Bİ  taybetî  buyîna  gele  Kurd e.  Ve  roje  yek  tene  bide  nasîn  an  jî  bi hevokan  terî  nake  ku  mirov  bîne  bîne zeman.  4e  Nîsane  qerîna  gelekî  ku  te xwestin  were  tinekirin  be  îradakirin  vvere ji  hevxistin  e.  Ji  ber  ku  ev  hemû  tekoşîn  bi rastiya  4e  Nîsane  hate  afirandin. 

4e  Nîsane  rastiya  ji  gelan  hatiye  dizîn  e û  himbezkirina  mirovahiye  ye.  Di  heman deme  de  ev  jî  dibe  heza  guhertin  vegera rastiya  xwe.  Rebertiya  me  lîstika  ku  bi kapîtalîst  modernîte  a  li  ser  Rojhilata Navîn  û  gele  Kurd  dît  û  ev  zelal  kir  û  vala derxist.  Roniya  ku  di  paraznameyen  xwe de  peş  ve  bir  bu  diyariyeke  herî  bi  mane  ji bo  mirovahiye.  Ev  diyarî  bû  civaka  exlaqî polîtîk,  ji  nû  ve  bû  dîtina  nasnameya  gelekî  ku  te  xwestin  vvere  tinekirin.  4e  Nîsane bû  ji  nû  ve  berxwedana  gele  Kurd.  Her çiqas  di  ve  dema  ku  em  gihîştine  de kemasî  hebin  jî  gele  Kurd  û  gelen Rojhilata  Navîn  di  meşa  azadiye  de  hedefen  mezin  bi  dest  xistin  e..  Ev  serketin  û hedef  herî  zede  bi  rexstinbuyîn,  tegihîştin û  rastiya  jine  derketiye  hole  û  he  jî  derdikeve.  Her  vviha  4e  Nîsane  te  maneya  buyîna  jine  jî.  Damare  civake  ye  jiyane  jin  e. 
Zext  û  metîngeriya  li  ser  jine  civak  felç kiriye.  Rabûna  jine  ya  ji  bo  azadiye  rabûna  ji  bo  azadiya  civake  jî  bi  xwe  re  aniye. 
Reber  Apo  jin  bi  azadiye  re  aniye  cem  hev. 
Bi  dîroka  vve  û  nasnameya  vve  re  daye nasîn.  Jin  xistiye  misogera  jiyana  azad.Ji ber  ve  buyîna  Serokatiye  ne  tene  ya  kesekî  ye,  buyîna  jina  azad,  gelen  azad  û  paşerojen  azad  e.  Di  heman  deme  de  ev  buyîn ji  bo  me  buyîna  herî  mezin  e.  Te  zanîn  ku buyîna  her  mirovekî  heye.  Ev  rastiyeke biyolojîk  e.  Le  bele  buyînen  fikrî  her  gave pek  nayen.  Ji  ber  ve  ez  gelekî  dilşad  û  serbilindim  ku  ez  weke  jineke  milîtan  bi rebertiyeke  wisa  re  tekoşîne  dimeşînim. 
Şense  minî  herî  mezin  evv  e  ku  ez  milîtaneke  Reber  Apo  me  û  ez  ve  coşe  dijîm.  Ez ve  coşe  bi  tevahiya  gele  xwe  re  û  bi  rehe¬ 


valen  xwe  re  parvedikim  û  ez  ve  roje  li Rebere  xwe,  jinan  û  rehevalen  xwe  pîroz dikim. 

Li  Gorî  we,  ji  dayîkbûna  Reber  Apo, bandoreke  çawa  li  ser  gelen  Rojhilata Navîn  û  gelâ  Kurd  kir?  Hûn  di  vî  warî  de  çi difi  kirin.. 

Amed  Derik 

Di  serî  de,  ez  rojbûna  rebere  me  pîroz dikim.  Bila  ev  roj  li  gele  Rojhilata  Navîn  û gile  Kurd  pîroz  be.  4’e  Nîsane  roja  ji  dayîkbûna  reber  Apo,  ji  bo  hemû  gelen  bindest,  roja  nû  ye.  Rizgarbûn  û  azadbûna gelan  e.  Her  vviha  hatina  bihare  îfade  dike û  mizginiya  tiştine  nû.  Di  ve  mehe  de, hemû  hebûn  xwe  nû  dikin.  Ji  bo  Reber apo  û  gel  me  jî  ve  yeke  îfade  dike.  Reber apo,  peyda  bûna  bihare  di  şexse  xwe  de afirand.  Weke  te  zanîn  hemû  hezen  desthilattar,  xwestin  hemû  devvlemendiya Rojhilatiya  Navîn  û  mirovahiye  bitepisînin. 
Û  bi  salene  ev  tepisandin  û  mehtingerî devvam  dike.  Hemû  çand  û  devvlemendiya mirovahiye  ji  bo  berjevvendiyen  xwe  bi  kar anîn.  Tişten  ku  mirovan  peyda  kirin,  li  dijî mirovan  bikaranîn.  Ji  dayîkbûna  rebere me,  ji  bo  davvî  le  anîn  van  neheqiyan  bû vvesîle.  Bi  taybetî  jî,  ji  bo  jinen  Kurd  û jinen  bindest,  ev  peydabûna  herî  mezin  e. 

Rebere  me,  ji  bo  zanabûn,  rexistinbûn  û ji  bo  jin  xwe  fem  bike,  bû  xwediye  hevvildana  herî  mezin.  Ji  bo  jine,  azadî  bû  rastiyek  û  pediviya  herî  mezin.  Ji  ber  ve  yeke, pîrozkirina  ve  roje  ji  bo  jinen  Kurd  û Rojhilata  Navîn  gelek  girîng  e.  Di  ve  roje de  tişta  herî  bi  vvate  jî,  çandina  şitlan  e. 

Ev  şitil  vve  bibin  dar  û  xwezeye  devvlementir  bikin  û  paşaroja  civake  jî  paqij bikin.  Levvra,  vvek  te  zanîn  eğere  çanda gelan  vvere  bi  davvî  kirin,  xweze  jî  te  qatilkirin.  Ji  nû  ve,  zindî  bûna  xwezaye,  te maneya  zindî  bûna  civake  jî.  Bi  heviya,  ev roj  bibe  roja  herî  bedevv  û  peydabûnen nû,  ez  roja  rojbûna  rebere  me,  li  hemû gelan  û  rehevalen  xwe  pîroz  dikim. 

Hûn  vvek  jinen  Kurd  4’e  Nîsane  ji  bo  vve te  çi  maneye? 

Helîn  Gare 

Ji  ber  ku  Rebere  me,  di  meha  Nîsane de,  ji  dayîk  bûye,  ji  bo  gele  Kurd  û  jinen Kurd  meha  Nîsane  gelek  girînge.  Di  4’e Nîsane  Reber  Apo  vve  bibe  61  bibe  salî. 
Le  bele  rebere  me  11  şalin  li  îmraliye  girtiye.  Rebere  me,  11  şalin  li  dijî  hemû hezen  desthilattar,  li  ber  xwe  dide.  Dive her  roj  e  li  xwe  bipirsin.Jİ  bo  Kurdistane, Rojhilata  Navîn  û  Cîhane  rebere  me  çî îfade  dike.  Ev  jî  pevvistiya  bi  gredabûne ye.  Ne  mümküne  ku  di  ve  mehe  de,  mirov bi  coş  û  heycan  nabe.  Ji  ber  ku  di  ve mehe  de,  kulîlk  vedikin,  dar  şîn  dibin, butik  derdikevin,  av  bi  coş  diherike.  Meha Nîsane  ji  ber  ve  yeke  gelekî  bi  vvateye.. 
Rebere  me  jî,  di  meheke  bi  vî  rengî  de  ji dayîk  bûye.. 

Em  ji  dayîkbûna  rebere  xwe,  moral, hevî,  cesaret,  azadî  û  berxwedenaneke  bi dest  tixin.  Roja  ji  dayîkbûna  Rebere  me, em  vveke  roja  peyda  bûna  jiyane  azad  û vekhev  dinirxinin.  Ev  rastî  her  roj  vve  hîn baş  vvere  femkirin.  Reber  Apo,  gihiştiye heqîqete  û  riya  ve  jî  nîşanî  hamû  gelen bindest  daye.  Felsefeya  Reber  Apo,  felsefeya  jiyaneke  azade. 

Le  çanda  desthillatdar,  fesadiye,  miri¬ 


ne,  nebaşiye,  be  ehleqiye  û  lanete  temsîl dike.  VVeke  te  zanîn  sîstema  desthillatdar, di  serî  jin  çanda  hemû  civake  talan  dike. 
Civak  te  be  hezkirin.  Eğer  em  vveke  jinen Kurd  ji  bo  mafe  xwe  niha  tevdigerin,  em dizanin  ku  ev  yek  encama  hevvildanen Rebere  me  ye.  Rebere  me  ji  berk  u  di  azadiya  jine  de  azadiya  civake  dibine,  desthillatdariya  mer  ve  felsefeye  dike  hedef.  Ji nû  ve  bilindbûna  jine  û  azadiye  jinan  ji  bo sistema  desthilatdar  darbeyek  mezin  e. 
Reber  Apo,  di  pevajoya  îmraliye  de,  li  dijî sîstema  komlovan  modela  demokratîk  û ekolojîk  afirand.  Ev  yek  jî,  ji  bo  jinan  ji dayûkbûna  ji  nû  ve  ye.  Edî  ne  tene  heza devvlete,  hez  û  îradeya  civake  jî  heye. 
Reber  Apo,  ji  bo  jinen  Tevgera  azadiya jinen  Kurdistane  vvateya  jiyane  ye.  Em azadiya  reber  apo  vveke  azadiya  xwe  dibînin.  Û  ji  dayik  bûna  vvî  jî,  em  vveke  ji  dayîkbûna  xwe  dinirxinin.  Le  em  ji  berk  u Rebere  me  di  bina  tecride  de,  em  di  nava xemginiyeke  mezin  dijin.  Me  ti  caran  ev yek  qebûl  nekir  em  qebûl  jî  nakin.  Ev  qes erîşeke  mezin  li  dijî  rebere  me  heye  k  udu daren  ku  vvî  di  pencereya  xwe  didît  jî  biri¬ ne.  Bezekirina  li  daran  jî  qedexeye.. 
Nezîkbûna  daran  jî  qedexeye.  Nahelin çivîk  li  ser  daran  bisekinin.  Vekirina  kulîlken  piçûk  jî  qedexeye.  Nahelin  hevvaya paqij  jî  bigre.  Korta  mirine  van  îfade  dike. 
Eme  îsal  4’e  Nîsane  de,  her  dere  daran biçînin.  Dive  ne  yeke,  em  bi  hezaran daran  biçînin.  Li  dijî  komplovanan,  dive em  di  zindîbûne  de  İsrar  bikin.  Dive  hemû jin  ji  her  sal  zedetir,  li  rebere  xwe  xwedî derkeve  û  bi  rihe  azadiye  derkeve  serhildanan.  Ya  herî  girîng  jî  azadbûna  rebere me  ye.  Bila  4’e  Nîsan  eli  hemû  jin  û  gele me  pîroz  be. 

Em  dixwazin  fikren  vve  yen  der  bare  ji dayîkbûna  Râber  Apo  bigrin.  Li  gorî  vve  ji dayîkbûn  çiye?  Dive  mirov  çawa  fem bike? 

Gulan  Botan 

Ji  dayîkbûn,  hebûne.  Bi  taybetî  di  erdnigeriya  zindî  de  hemû  hebûn,  piştî  ku peyda  dibin,  şere  bi  vvatebûne  didin.  Di deryaya  hebûne  de,  hebûnen  negihejin vvateya  xwe  vve  her  tim  biçirin.  Mînak dema  ku  kulîlkek  vedibe,  her  tim  naye  av dan,  ba  û  tav  le  nekeve  vve  hişk  bibe.  Hîn ku  hebûna  xwe  temam  nekiriye,  vve  hişk bibe  biçe.  Bi  hevvildana  rebere  Apo  jî,  me xwe  ferqkir.  Ji  bo  me  vvateya  4’e  Nîsane ev  e.  Fikren  me,  heviyî  û  hebûna  me  ji  nû ve  bi  vvate  bûn.  Keştiyen  me  gelek  re  çûn. 
Ji  bo  hevdîtina  bi  erdnîger  û  ji  bo  firandina  jiyaneke  nû,  dive  em  hevdîtina  bi  felsefeya  reber  Apo  re  pek  bînin.  Em  ji  dayîkbûna  rebere  xwe,  hevdîtina  herî  mezin  ya bi  xwe  re  dibînin.  Ev  yek  jî,  hevdîtina mirovan  a  bi  fikir  û  xeyalen  xwe  ye.  Weke xefneke  ye.  Di  ve  xefne  de,  serfirizî,  aştî, azadî, îrade  û  hevî  heye.  Û  Roj  her  tim cîhane  germ  dike.  Em  gerîllayen  jin,  rojbûna  rebere  xwe  bi  çandina  daran  li  ser çiyayen  azad  pîroz  dikin. 

Ev  yek  bi  xwe  jî  heviye.  Tene  ne  sembol e.  Hevdîtina  bi  jiyane  re  ye.  Em  ve  tene  ji bo  xwe  nakin.  Em  dixwazin  van  peşketininan  bibin  paşaroje  jî. 

Çimkî  dayîkbûna  rebere  me  ve  îfade dike.  Ji  ber  ku  ev  jiyan  bi  me  da  naskirin, em  ji  rebere  xwe  re  spasiyen  xwe  dişînin. 


Reyhan  Çırav 
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SIROVEKIRINA  RAST  A  CIYAKA  SAREZA 


Gelekî  girîng  e  ku  mirov di  civaken  şaristaniyan  de  bandora  rola saziyen  weke  zanist, felsefe,  hüner  û  exlaqe  nîşan  bide. 

Îdîa  ew  e  ku  di  navbera  şaristaniye  û  peşketina  dîn,  zanist,  felsefe, hüner  û  exlaq  de  tekiliyeke  nez heye.  Hukmekî  li  şîroveye  vekirî  jî  di ve  qade  de  ye.  Ez  yeqîn  dikim  ku qaden  behsa  wan  tene  kirin,  me  bi avvayekî  berçav  nîşan  dabû  ku  di dema  devvleta  rahib  a  Sümer  de  bi çi  armance  û  çawa  bi  avvayekî  muhteşem  hatine  avakirin.  Dîsa  me nîşan  dabû  ku  qaden  behsa  wan  te kirin  cara  peşî  li  tejaneya  Dîcle-Firate  bi  çanda  neolîtîk  rûşen  bûne û  ruh  bi  wan  ketiye. 

Di  hîme  tegîna  qutsiyete  de  qût û  zad  e  mirov  xwe  pe  xwedî  dike heye.  Ji  ber  ku  mirov  pe  debara xwe  dike  qût  û  zad  gelekî  bi  nirx  û buha  ne.  Mirov  wexta  gihiştine gelek  qût  û  zadî,  ev  yek  weke  qenciyeke  xwedaye  ku  wî  û  nasmaya xwe  ya  civakî  vvekhev  girtine,  dîti- ne  û  ji  levvra  jî  malavahiya  wî  kirine. 
Di  roja  me  ya  îro  de  jî  hewl  te  dayîn ku  jiyana  em  bi  temamî  tenagihin, bi  sehrbazî  û  avzûnkirî  manedar bikin.  Dema  ev  te  kirin  tegîna  herî zede  serî  le  te  dayîn  weke  şevvazekî  rezik  û  pîvaneke  afirîner  'xwedayetî‘  ye.  Dive  mirov  xwedayetiye  û Ellah  tevlîhev  neke.  Ellah  di  revvşa çanda  Semîtîk  de  hatiye  avakirin, xwediye  maneyeke  taybet  û  cihe  ye. 
Di  tevahiya  civaken  mirov  de  prensîba  ‘pekanîne’  bi  xwedayetiye  te îfadekirin,  ji  levvra  tegîneke  vvele  ye ku  li  şîroveye  gelekî  vekiriye  û  ve xisleta  xwe  hîne  jî  dipareze.  Ji hebûneke  mîna  mirov  e  qabîliyeta wî  ya  tegihiştine  bi  sînor  e,  îdîa bike  ku  dikare  tevahiya  gerdûne şîrove  bike,  ev  yek  te  vve  maneye ku  em  mirov  zede  mezin  dikin. 
Mirov  e  agahî  û  kapasîteya  zanîna wî  gelekî  bi  sînor  e,  çi  tişte  le  serwext  nabe  li  tegîna  xwedayetiye 


bar  dike  û  bi  ve  maneye  ev  yek metafizîkeke  baş  e.  Ez  yeqîn  dikim ku  ev  jî  ne  tiştekî  mirov  je  fikaran bike  ye.  Berevajiye  ve,  mirov  e weke  xwedaye  bi  tene  were  qebûlkirin  û  ez  yeqîn  dikim,  evvçend  xwe mezin  dîtin  we  nebe  maneya  gerdûne. 

Rahiben  Sumeran  dema  xweda çedikirin  ji  metafizîkeke  peşketî vvedetir,  ji  bo  civaken  ava  dikirin weke  riya  ravekirineke  hesan  û bandora  exlaqî  nirxandin.  Belkî  jî rahiban  cara  peşî  maneyen  guneh û  xere  li  tegîna  xweda  bar  kirin  û  ev yek  di  çekirina  hisa  guhdane  (taetkirin)  de  bi  kar  anîn.  Xwede  hedî hedî  dikin  DEVVLET.  Reform  jî  di  ve nuqteye  de  ye.  Li  ser  teht  û  gelek zinaran  wexta  şevvaze  rûniştina reveberen  devvlete  ango  reveberen civake  hatin  çekirin  di  wan  de  bi taybetî  heza  wan  a  gewî  hat  destnîşankirin.  Wexta  Qral  li  ser  nave xwedaye  xwe  çû  şer,  pirr  bi  hostayî  berjevvendiyen  xwe  yen  di  şer  de bi  maske  kirin.  Di  tevahî,  nivîs, neqş  û  xetan  de  reveber  weke  küre herî  baş  e  xwede  te  nîşandan,  dijminen  wî  jî  şeytan  in  ku  dive  bela xwe  bibînin.  Edî  hedî  hedî  komeke xwedayan  bi  gevvde  dibe.  Ev,  eşkere  pekhatina  reveberiya  nû  nîşan dide. 

Bi  qasî  ku  di  civaka  Sumeran  de xweda  û  reveber  hemtaye  hev  hatine  nîşandan  di  ti  civakeke  din  ele ev  yek  wisa  nehatiye  nîşandan.  Edî pirsa  kî  maskeya  ke  ye,  pirr  girîng nîne.  Bi  qasî  ku  xwede  dikin  dewlet,  di  şexse  çîna  reveber  de  weke afirînere  mezin,  reveber  û  heza çavder  dibe  xwediye  maneye. 
Revebertî  çendîn  dibe  xwedî  xislet, xwedaye  wî  jî  je  kem  namîne.  Civak çiqasî  bi  fazîlet  û  ferasete  were revebirin,  ben  û  taye  reveber  bi xwedayetiye  jî  ewqasî  piştrast  dibe. 
Ji  bo  beşekî  civake  ye  te  revebirin her  diçe  zehmet  dibe  ku  reveber  û xwede  ji  hev  derxîne.  Metafizîka xirab  bi  van  bûyeran  re  tekildar  e. 


Xwedayetiya  hatiye  çekirin  edî  ber bi  metafizîka  xirab  ve  diçe.  Ji  ve qonaxe  û  peve,  bi  tevahî  civaken şareza  ji  bo  revvakirina  reveberiyen xwe  we  bi  heza  bi  sehr  a  xweda  û dîn  bihesin  û  we  timî  bi  kar  bînin. 
Herçiqas  xwedawenda  bere  ya pîroz,  ya  dize  û  pek  tîne  di  qunciken  his  û  fikren  bindestan  û  yen ten  revebirin  de  cih  bigire  û  bimîne jî  dîn  û  xwedaye  dibe  devvlet,  bi reya  evden  xoşewîst  en  reveber  vve eşkere  roleke  îfade  bike. 

Di  nava  hejmara  xwedayan  û şevveyen  civakan  de  tekiliyeke  balkeş  heye.  Pirr  xwedayî  tegihiştina serdema  vvekheviya  di  nava  qebîleyan  de  îfade  dike.  Kembûna  hejmara  wan  û  li  gorî  mezinbûne  rezbûna wan  bi  protokola  reveberan  ji  nez ve  eleqedar  e.  Her  diçe  ber  bi  xwedaye  sereke  ve  gav  tene  avetin.  Ev yek  jî  dide  nîşan  ku  ji  nava  reveberan  yek  e  derkeve.  Di  nava  tegihiştina  xwedaye  xuya  nake,  vveneye wî  naye  çekirin  û  derketina  devvlete  ji  deste  şexsan  û  bi  sazîbûna  vve de  tekiliyeke  gelekî  manedar  û tayen  balkeş  hene  ku  dive  ji  hev ben  derxistin  û  analîzkirin.  Di  ve çarçoveye  de  xebateke  teolojîk gelekî  bi  qîmet  e  ku  dikare  reya  me rohnî  bike. 

Li  cem  hezen  reveber  her  diçe cihe  xwede  kem  dibe  û  bi  ve  re maske  jî  ji  rûyen  wan  dibin.  Li  aliye din  zelal  dibe  ku  devvlet  te  çi  maneye  û  berjevvendiyen  ke  îfade  dike. 
Dîn  edî  heza  xwe  ya  revvakirine vvenda  dike  û  weke  bere  bi  hez nîne.  Li  hemberî  van  peşketinan, civaka  şareza  bi  qasî  zordestiye heza  revvakirine  ya  dîn  jî  bi  kar aniye.  Taybetîkirin  û  devvletkirina dîn  bi  civaka  şareza  û  bi  taybetî  bi peşketina  reveberiya  we  re  bi  hev re  dimeşin.  Ev  rewş  di  dînan  de peydebûna  mezheban  û  şeran  jî rave  dike.  Şaristaniyen  şer  dikin, mezheb  û  dînen  şer  dikin  bi  xwe ne.  Bere  peşî  şer  li  ser  nave  dîn  û mezheban  te  kirin  da  ku  bi  tevahî 


civake  jî  beşdar  bikin.  Şeren  mezin û  direj  en  şaristaniyan  timî  di  bin kirase  şeren  dînen  mezin  de  hatin meşandin.  Jixwe  bi  qasî  ku  hevvce nake  mirov  sere  bigire,  diyar  e  ku şeren  li  ser  nave  Îslamiyetî, Xiristiyantî  û  Mûsevîtiye  ji  bo  bûna heza  sereke  ya  şaristaniya Rojhilata  Naverast  hatine  kirin. 
Kengî  weke  îdeolojiyen  fermî  yen devvlete  hatin  îlankirin  jî  revvşa vvan  a  eşkere  berçavtir  bû.  Çawa ku  gelek  caran  hatiye  dîtin  tiştekî digihîje  asta  herî  jor,  di  çarçoveya ve  rezike  de  girîngiya  vvan  jî  piştî  ve qonaxe  serberjer  çûye.  Mezhebtiya muxalif  an  jî  dijber  li  derveyî  civaka şareza  her  tim  weke  helvvesteke ala  serhilder  a  civaka  marjinal  li  ba bûye.  Hinekî  be  jî  nakokiya  çînî nîşan  dide.  Ber  bi  roja  me  ya  îro  ve di  avakirina  devvleta  netevve  ya kapitalist  de  bûne  mezheb  û  vvergeriyane  şiklekî  milletpareziye. 
Seferen  şer  en  xwînrij  ve  çare  jî  bi vî  kirase  li  xwe  kirin  û  maskeyen  pe rûye  xwe  girtin  meşandin. 

Di  dîroka  şaristaniye  de  cihe  felsefeye  li  gorî  dîn  herçend  bi  sînor be  jî  girîng  e.  Peşketina  zanista manedane  û  kemasiya  dîn  di  vvare ravekirine  de  hevvcedariya  bi  felsefeye  derxistiye  hole.  Zanyariya dîroka  we  bi  qasî  dîn  kevin,  mirov dikare  destpeka  felsefeye  bihesibî- ne.  Zanyar  mirove  difikire  temsîl dike  û  ji  teolojiye  cüda  xwedî  çavkaniyeke  maneye  ye.  Mirov  bi  qasî guh  bidin  berdevken  xwede  serî  li fikren  vvî  didin.  Zanyar  bi  devvlet  û şaristaniye  re  zede  li  hev  nînin. 
Behtir  giredayî  civaka  derveyî  civaka  fermî  ne.  Di  peşketina  exlaq  û zaniste  de  rola  vvan  diyarker  e. 
Herçend  di  çavkaniyen  nivîskî  de xuya  neke  jî  di  civaka  neolîtîk  de jinen  dayik-xwedawend  û  beşe hiyarerşiye  ye  dejenere  nebûyî  nezî zanyariye  ne.  Em  şopen  ve  yeke  di civaka  Sumeran  de  bi  xurtî  dibînin. 
Di  derketina  pexemberan  de  gelek zanyar  hene.  Reûresma  zanyarî  û 


felsefeye  ya  Rojhilata  Naverast hevvcedariya  xwe  bi  lekolîne  heye. 
Beriya  çanda  Yevvnan  cihe  felsefeye  ne  ya  guftûgoye  ye.  Şense  fîlozofen  Yevvnan  ew  e  ku  tevî  mekane cografîk  şense  qonaxa  bilind  a şaristaniye  bi  hev  re  jiyan.  Çawa  ku rahiben  Sumeran  avakirina  dîn  û xwede,  tevî  avakirina  devvlet  û  civake  bi  hev  re  meşandin,  fîlozofen Yevvnanan  jî  di  qonaxa  jortir  de civaka  şareza  bi  nîv  dîn  û  nîv  felsefeye  di  zikhev  de  ava  kirin  û  meşandin.  Heman  kar  hatiye  kirin:  bikaranîna  hünere  tegînan.  Ya  peşî  bi  avakirina  dîn  radibin,  ya  din  jî  bi  tegînen  felsefî  bi  heman  role  radibin. 
Dest  pe  dike,  xwedayen  be  maske we  cihe  xwe  ji  xwedayen  bi  maske û  qralen  tazî  re  bihelin.  Di  ve  yeke de  tekiliya  di  navbera  felsefe  û  peşveçûna  fikra  mirov  de  heye. 

Di  civaka  Yevvnan  û  Romaye  de fikra  felsefî  rolake  bi  sînor  lîst,  vve di  civaka  kapîtalîst  a  Evvrûpaye  de şoreşeke  mezin  çeke.  Aloziyeke mîna  di  nava  dînan  de  em  li  vir  di nava  peşketina  felsefî  de  jî  dibînin. 
Di  ve  aloziye  de  di  qonaxa  nû  ya şaristaniye  de  para  berjevvendiyen çînî  û  netevveyî  yen  ji  aliye  sîsteme ve  derketin  peş,  gelekî  hebû.  Kengî bi  şere  dînan  nakokî  çareser  nebûn, zedetir  kar  ket  ser  mile  felsefeye. 
Şeren  di  navbera  salen  1618- 1649’an  de  şeren  dawî  yen  dînan in.  Sedsala  17’an  jî  sedsala  şoreşa felsefî  ye.  Felsefeya  di  civaka Yevvnan  û  Romaye  de  roleke  bi  berpirsiyarî  lîst  di  civaka  şaristaniya nû  de  şevveya  sereke  ya  îdeolojîk  e. 
Ekolen  mezin  en  felsefî  derdikevin. 
Li  aliyekî  ‘mirina  xwede’  te  îlankirin, li  aliye  din  sere  qralen  li  piştperde- ye  te  firandin.  Bi  devvleta  netevve re  ku  bi  xwe  dibe  mîna  xwede, qonaxa  devvleta  kapîtalîst  dest  pe dike  ku  ji  qralekî  tazî  vvedetir  tiştekî  din  nîne. 

Reberâ  Gele  Kurd 
Abdullah  Öcalan 


Maskeye  Qelp  Ye  Hezen  Komploger Careke  Din  Ji  Ser  Rûye  Wan  Ket 


Hezen  komploger  en  ku  tinekirin û  înkare  li  ser  hebûna  nasnameyî  ya  gele  kurd  ferz  dikin,  bi operasyonen  li  vvelaten  Evvrûpaye maskeye  li  ser  rûye  vvan  careke  din ket  xware  û  heqîqeta  vvan  rût  û  tazî derket  hole.  Li  îtalyaye  dest  pe  kir,  li Franseye  devvam  kir.  Herî  davvî  4’e Adare  bi  deste  polese  Belçîkaye  di serî  de  ROJ  TV  bi  ser  gelek  saziyen Kurdan  de  girt,  siyasetvanen  kurd  en navdar  bi  rebazen  ku  rûmeta  gele kurd  bişkîne  girtin  û  xistin  girtîgehe. 
Armanca  van  operasyonan  evv  e  ku gele  kurd  li  ber  çaven  raya  giştî  krîmînalîze  bike  û  bi  vî  avvayî  ser  hevgirtin û  tekiliyen  qirej  en  li  dijî  gele  kurd  en veşartî  behtir  bigire. 

Rola  van  hezan  di  girtina  Rebertiya  me  ya  sala  1999’an  de  û  paşe  di radestkirina  vvî  ya  Tirkiye  de,  Rebertiya  me  bi  avvayekî  zelal  û  eşkere derxistibû  hole.  Operasyonen  li  dijî sazî  û  nûneren  gele  kurd  devvama  bebextiya  sala  1999’an  a  li  dijî  Rebertiya me  ye.  Dem  û  şikil  dibe  ku  hinekî guhertî  be,  li  di  cevvhere  xwe  de armanca  vvan  yek  e.  Yekane  armanca van  pekanînan  hemûyan  tesfiyekirina 


Kürde  Azad  e.  Ev  hevvldana  ji  nû  ve afirandina  Kürde  îradeya  vvî  ya  rexistinkirî  jihevdeketî,  bi  berjevvendiyen xwe  YAn  rojane  û  besît  daketî,  bi kurtelen  piçûk  en  jiyane  razîkirî,  ji berpirsiyarî  û  armancen  dîrokî  û  rojane  yen  gelbûne  hemûyan  dûrxistî,  ji bilî  xwe  dikeve  teserûf  û  xizmeta  her kee  din  e.  Çavva  dîroke  de  vvisa  bû  îro jî  erden  Ku rdistane  ji  bo  hezen  metinkar  en  hereme  û  yen  navnetevveyî vveke  qaden  levebûne  û  lebelavbûne ten  bikaranîn.  Dema  ku  kar  û  berjevvendiyen  hezen  metinkar  bi  Kurdan namîne,  yan  bi  xwe  yan  jî  bi  riya bebextî,  dekûdolab  û  lîstikan  bi desten  hin  hezen  din  kurd  dane  qetilkirin.  Sedema  ku  bebextiya  li  dijî Rebertiya  me  bû  navnetevveyî  jî  ev tekiliyen  berjevvendiyan  yen  dîrokî  û hesaben  bikaranîne  bûn. 

Li  pişta  operasyonen  ku  herî  davvî hukûmeta  Belçîkî  li  dijî  saziyen  kurd  li dar  xist  Devvleten  Yekbûyî  yen  Emerîkaye  (DYE)  hene.  Ev  operasyon  li  gorî fermana  DYEye  pek  hatine.  Piştî  ku dengdana  li  ser  peşnûmeya  qirkirina Ermeniyan  li  Emerikaye  ne  li  gorî  dile Tirkiye  bi  encam  bû,  ji  bo  ku  tansiyo¬ 


na  devvlet  û  hukûmeta  tirk  û  her vveha  netevvepe reste n  tirk  kem  bike û  kontrola  vvan  di  deste  xwe  de  bigire,  bi  avvaye  jere  bûye  adet  li  dijî Kurdan  operasyonan  dide  kirin.  Te zanîn  ku  deriye  yekane  û  ye  herî  bi tesîr  ji  bo  Emerîka  li  Rojhilta  Navî  bi cih  bibe  Tirkiye  ye.  Armanca  vve  evv  e îrane  betesîr  bike,  cîhana  ereban  bi tevahî  kontrol  bike,  bi  taybetî  îslama radîkal  bikişîne  ser  xeta  AKP'e,  lîberal bike  û  li  ser  xeta  AKPe  Kürde  hevkar biafirîne  û  bi  vî  avvayî  tevahiya  astengiyen  li  peşiya  li  Rojhilata  Navî  bicihbeûna  xwe  ji  hole  rake.  Te  zanîn  ku  ji bo  ve  yeke  pek  bîne  destekeke  mezin dide  AKP'e  û  vve  li  ser  piyan  digire. 
Tekiliyen  DYE'ye  bi  Tirkiye  re  bi  tevahî li  gorî  berjevvendiyen  vve  ne  û  her  roja derbas  dibe  Tirkiye  jî  behtir  di  heriya evv  tede  bist  bûye,  bist  dike,  diteqinî- ne.  Bi  zanîn  pirsgireken  Ermenî,  Kurd û  hvvd.  Çareser  nake  li  deme  belav dike,  sedema  ve  jî  siyaseta  bixwevegiredane  ye.  Bene  ku  li  stûye  Tirkiye badana  her  roj  behtir  dişidînin,  dixvvazin  vve  bînin  ber  xeniqîne,  evv  bi her  alî  ve  giredane,  kirine  ku  edî  hati¬ be  ber  behnnedan  û  nestandine  û  dîl 


girtine.  Te  zanîn  ku  siyaseta  dîlgirtîne  ya  bi  vî  rengî  ev  bi  salan  e  li ser  tevgera  me  û  gele  me  te  ferzkirin. 
Li  dijî  van  siyaseten  ferzkirina  teslîmiyete,  di  serî  de  reberiya  me,  tevgera  me  û  gele  me  bi  avvayekî  gelekî xurt  li  ber  xwe  da  û  ev  siyaset  pûç  kir. 
Li  hemberî  hezen  desthilatdar  edî Kürden  bere  nînin,  heqîqeta  civaka kurd  û  jina  kurd  en  îradeya  vvan zexmbûyî  heye.  Ango  ya  ku  hezen desthilatdarxwe  le  ranagirin  û  dixwazin  bi  rebazen  derveyî  mirovatiye bişkînin,  îradeya  kürde  azad  a  afirandî  ye. 

Bebextî  û  dekûdolab  rastiya sîstema  desthilatdariya  mer  e.  Hîme sîstema  mer  tede  desthilatdar  bi  dijşoreşa  li  dijî  rastiya  civakî  ya  jine  ya azadîxwaz,  aştiyane  û  komunal hatiye  danîn.  Ve  sîsteme  xiyanet  li nirxen  jine  yen  civakî  ku  pe  jiyan  afirandî  kir  û  xwe  ava  kir.  Li  ser  vî  esasî bebextî,  hîle,  bi  zore  desteserkirin, her  şevvaze  destavetine  çavvanî  û  xisleta  sereke  ya  ve  sîsteme  ye.  Ji  bo berjevvendiyen  xwe  beyî  dudilî  bibe dikare  her  şevvaz  bebextî  û  hîleyan bike,  ev  yek  ji  p3ekanînen  here  xwe- 


zayî  yen  ve  sîsteme  ne.  Di nava  van  tekiliyen  berjevvendiyede ti  nirx  nîne  ku  xiyanete  pere  neke. 
Devvleta  huqûqe,  yan  jî  maf  û  azadiyen  mirovan  ji  bo  vvan  bi  tene  bi kera  xwe  veşartine  û  ser  xwe  nixumandine  ten.  Jixwe  operasyonen davvî  yen  Evvrûpaye  careke  din  nîşan da  ka  naveroka  peyven  demokrasî, huqûq  û  azadiye  çiqasî  pûç  e  û  bi tene  ji  bo  misogerkirina  tekiliyen desthilatdarî  û  berjevvendiyan  vveke navgîna  sereke  ten  bikaranîn.  Li  hemberî  rastiya  sîstema  heyî,  dive  em vveke  gele  Kurd  û  jina  kurd  ji  bo tekoşîna  afirandina  nasnameyeji  her deme  behtir  bixebitin  û  sîstema  xwe ya  demokratîk  biafirînin.  Weke  gel  û tevger  dive  em  beriya  her  tiştî  li  gorî pareznameyen  heqîqeta  sîstema  mer tede  desthilatdar  bi  her  avvayî  fem bikin,  li  ser  vî  esasî  zane  bibin,  li  hemberî  modernîteya  kapîtalîst  tegihiştina  demokratîk  û  rexistiniya  vve  rûne- nin  û  ev  yek  bibe  hîme  kar  û  xebata me. 
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VERNIEHGING  DE  VERKRACHTİNG  CULTUUR 


Verkrachting  cultuur  seksistische  ideologie  gebaseerd op  gedvvongenheid,  de  hebzucht,  militarisme,  heeft inhoud  als  culturele  onderdeel. 


Is  Vrije  Vrouvven  Beweging ı  streven  vve  naar  veranderink  gen  in  de  samenleving.  Om m  het  heersend  systeem  te  ver- 
»nietigen  en  het  vrijheid  systeem  te  ontvvikkelen,  beginnen  we  aan de  tvveede  periode  van  onze  campagne, met  de  motto  "We  zijn  niemands  eer, onze  eer  is  onze  vrijheid".  Ondanks tekortkomingen  tijdens  de  eerste  campagne,  hebben  we  een  zekere  bevordering  geboekt.  İn  die  zin  is  het  nodig  om dieper  in  de  realiteit  van  de  sociale  seksisine  te  duiken  om  de  vvare  aard  boven vvater  te  krijgen.  Het  is  nodig  om  de samenleving  de  noodzaak  van  de  veranderingen  in  te  laten  zien  en  om  de  vrije ideologie  door  te  voeren.  Op  basis  van de  gevoerde  campagne  en  studies  zal  de bevvustzijn  van  de  samenleving  en behoefte,  de  veranderingen  samen  worden  door  gevoerd.  Met  dit  motto  zijn  we als  Vrije  Vrouvven  Bevveging  de  campagne  van  2010  begonnen.  Het  motto  van de  campagne  is  "Laten  we  de  Vrijheid Strijd  Prijzen  en  Verkrachting  Cultuur Vernietigen". 

Natuurlijk  zeggen  vve  niet  dat  met een  campagne  alles  zal  veranderen  dat  is ook  niet  realistisch.  Maar  een  jaar  lang campagne  voeren  zal  zorgen  voor  de maatschappelijke  gevoeligheid  en  veranderingen  stap  vooruit  zijn. 

Tegenover  de  mens  en  natuur,  de  verkrachting  cultuur  zoals  onze  Leider  ook ten  vvoorden  brengt,  vvordt  gezien  als vvare  aard  van  universum  bestaan  en vvordt  misleidt  als  vrijheid.  Leider  APO, " deze  vijfduizend  jaar  van  overheersing  en onderdrukking  van  de  vrouvv  beschouvv ik  als  verkrachting  cultuur.  Natuurlijk  zal de  scheiding  van  de  vrouvv  van  deze  cultuur  haar  vrijheid  brengen.  De  vrijheid van  de  vrouvv  betekent  fundament  van een  democratische  en  een  vrije  samenleving.  Vrouvven  natie,  is  de  eerste  segment  van  de  samenleving  die  onderdrukt vvordt  zo  beschouvv  ik  het.  Natuurlijk  is de  vrijheid  van  de  vrouvv  en  gelijkheid, de  vrijheid  en  gelijke  samenleving  .  Als vve  zeggen  gelijke  samenleving,  moeten vve  ook  voor  zorgen.  Gelet  op  de  historische  cultuur  van  verkrachting,  zal  de  vrijheid  de  vernietiging  brengen.  Op  basis hiervan  zijn  vve  met  spoed  deze  campagne  begonnen  om  in  te  zien  vvat  de  verkrachting  cultuur  heeft  aangericht  aan de  samenleving.  Om  te  analyseren  vvat verkrachting  en  verkrachting  cultuur  aan heeft  gericht  op  de  vrouvv  zovvel  geestelijk  als  lichamelijk,  dat  is  essentieel  voor 


onze  agenda.  İn  het  bijzonder  moet  vvorden  opgemerkt;  verkrachting  cultuur, geldt  niet  als  een  fenomeen  alleen  voor de  vrouvv.  İn  het  samenleving,  door  aile groeperingen  kom  je  verkrachting  tegen. 
En  daarom  is  van  belang  om  te  vragen: vvat  is  verkrachting  cultuur? 


Verkrachting  Cultuur 

Verkrachting  cultuur  seksistische  ideologie  gebaseerd  op  gedvvongenheid, de  hebzucht,  militarisme,  heeft  inhoud als  culturele  onderdeel.  Dus  seksistische  ideologie  betekent  hierarchische, heersende  en  vvordt  gezien  als  natie mentaliteit. 

Los  van  de  eigenschappen  van  vrouvv en  man,  vvorden  vvaarden  en  normen  bijgevoegd.  Dat  vvil  zeggen  de  heersende vvil  zo  zijn  eigen  creatie  creeren  binnen zijn  systeem.  Dat  vvil  zeggen  dat  het  door de  mens  gecreeerd  karakter  een  sociale vverkelijkheid  is  gevvorden,  in  de  vorm van  een  heersende  ideologie.  Daarom kun  je  de  regerende  en  seksistische  ideologie  niet  apart  behandelen,  ze  horen samen.  Dus  de  seksistische-ideologie van  verkrachting  cultuur  van  de  vrouvv cultuur,  dus  het  karakter  van  de  samenleving  arbeid  hebben  toegeeigend  met heersende  vanaf  het  begin,  een  militaristische  culturele  en  systematische  doelstelling  als  de  ontvvikkeling  van  continu'iteit  heeft  met  zich  meegebracht. 

İn  de  strijd  tegen  verkrachting  cultuur is  belangrijk  om  te  bepalen  in  vvelke  formaat  en  niveau  zich  afspeelt.  Het  vvordt heden  alleen  als  gedvvongen  seks  met vrouvv  gezien  vvat  niet  alleen  dat  betekent.  Dat  vvil  zeggen,  stammen,  tribal, volk,  natie,  de  maatschappij,  materiaalspirituele  vvaarden,  gedvvongen  confiscatie  van  land,  bezit,  plundering  deze  vvorden  ook  gezien  als  verkrachting  cultuur. 
Dit  cultuur  is  de  eerste  onderdrukte  klasse  cultuur,  als  eerste  natie  van  vrouvv vvordt  gezien  als  kolonisatie,  eigendom. 
Met  vrouvv  vvordt  niet  alleen  fysieke vorm,  vrouvv  in  de  zin  van  culturele  leven, sociale  relaties,  bestaande  uit  het  formaat  en  de  economische  productie.  Dus met  de  vrouvv  en  in  de  naam  van  vrouvv vvordt  een  revolutie  tegen  de  samenleving.  Deze  tegen  revolutie  heeft  zijn  toekijk  op  de  geschiedenis  verandert.  Om deze  reden  is  vijfduizend  jaar  van  de  culturele  dominantie  systeem  genaamd  verkrachting.  En  een  revolutie  tegen  de  cultuur  echtscheiding  is  mogelijk.  Eerste 


klasse,  eerste  slaaf  natie  die  vve  zien  als vrouvv,  sociale  cultuur  met  trucs  en sluvve,  geleidelijk  militaire,  politieke, ideologische  kracht  met  het  gezag  om de  manier  vvaarop  verkrachting  cultuur te  confisqueren.  En  dit  normaliseer ,instandhouding  tot  vandaag  is  bevvezen.  Vrouvven  in  de  samenleving.  Hun aanvvezigheid  en  gedachte  is  onattent gevvorden. 

De  kapitalistische  beschaving  heeft om  meer  van  de  vrouvv  te  profiteren, hun  handenarbeid  tot  handel  gebracht om  op  markten  te  verkopen.  Kapitalisme heeft  vrouvven  bedrogen  door  ze  als goederen  op  de  markt  te  presenteren, en  hen  te  beloven  dat  ze  hierdoor  vrijheid  zouden  krijgen.  Echter,  ondanks aile  trucs  en  bedrogen  hebben  ze  vrouvvenvoorgelogen  över  hun  vrijheid. 
Verschillende  organisaties  vvorstelden hiermee.  Er  zijn  hier  veel  voorbeelden van  uit  de  geschiedenis.  Maar  tot  nu  toe, ondanks  aile  geleden  strijd  die  ze  aangegaan  zijn,  hebben  ze  nog  steeds  geen systeem  voor  een  sociale  samenleving (boven  vvater  gebracht.) 

De  verkrachting  cultuur,  die  zijn  primaire  bron  van  de  heersende  ideologie krijgt.  De  overheid  is,  tervvijl  dit  niet  zo hoort  te  zijn,  het  middel  om  de  rechten en  vrijheid  van  de  samenleving,  volkeren en  vrouvven  af  te  nemen.  Gebaseerd  op hun  eigen  methode,  maken  ze  gebruik van  gevveld  door  middel  van  hun  leger. 
Om  iedere  land  te  bezetten  passen  ze ieder  moeilijkheid  toe  en  bij  het  overnemen  van  de  volkeren  plegen  ze  moorden en  nemen  ze  hun  geleverde  arbeid  in beslag.  Als  het  op  vrouvven,  of  zelfs  mannen  aankomt,  verkrachten  ze  hun  om hierdoor  het  ideologie  van  hun  land  daar toe  te  passen  in  de  samenleving.  De machten  van  de  bezetters  passen  aile soorten  gevvelddadige  handelingen  aan, tervvijl  de  tegenstanders  geen  serieus reactie  geven  hierop,  en  zo  vvordt  verkrachting  cultuur  een  feit.  Inderdaad, 


de  systeem.  VVerking  van  de  staat  is  in vverkelijkheid  om  de  rechten  van  de vrouvv  van  een  volk  en  hun  vrijheid  te ontnemen. 

İeder  bezette  land  hebben  ze  elke toepassing,  in  het  doden  en  vangen  van volkeren  ,  vrouvven  en  zelfs  mannen  verkrachting 

Midden-Oosten  vverking  etatistische, moet  de  staat  hebben  met  de  vrouvv  en de  gemeenschap  zelf,  door  middel  van het  tabblad  met  meer  ruvve  sets,  tervvijl de  vvesterse  samenlevingen  van  de  menselijke  identiteit,  persoonlijkheid, lichaam,  geest,  manieren,  vvordt  op  een liberale  manier  geleefd.  Het  zal  de  status van  de  vrouvv  en  de  mensenrechten  identiteit,  de  staat  bepaald  met  de  individuele  vrijheid  van  meningsuiting,  sekse onderhandelingen  vvorden  door  persoonlijke  vrijheid  ten  vvoorden  gebracht. 

Verkrachting  cultuur  vvordt  door  de staat  zelf  gepromoot.  Prostitutie  is  als een  beleid  vertegenvvoordigd,  heeft  formaliteit  gevvonnen.  Prostitutie  die  önder de  staat  functioneert  betaald  belastingen,  maar  de  illegale  prostitutie  vvordt door  de  politie  in  het  kraag  gezet.  İn  de juridische  systeem  vvordt  bepaald  door vele  vvetten  bevvering  van  overheersing över  vrouvven.  Dit  punt,  met  name  in gemeenschappen  vvordt  de  vrouvven identiteit  bevordert. 

Slavernij  in  de  samenleving,  in  die  zin van  de  blootstelling  aan  een  cultuur  van verkrachting  heersende  ideologie,  politieke  en  sociale  resultaten  vvorden gevvaarborgd.  Politieke  resultaten  van  de samenleving  vvordt  door  de  regering gevvaarborgd.  Een  ander  aspect  van  de sociale  resultaten. 

Assimilatie,  geplunderd  en  blootgesteld  aan  de  identiteit  van  een  gemeenschap  die  de  maatschappij  gemakkelijker te  onteren,  om  zelf  accepteren  om  concessies  te  doen.  Familie  op  basis  van  een vrouvv  in  Statistisch  tevverkstelling bevorderen  en  om  op  de  rug  van  vrouvv 


toen  de  V.S.  Irak  binnenviel,  oefende  de V.S.  roekeloos  hun  macht  uit:  het  verzet vverd  bloot  gemarteld,  de  vrouvven  vverden  verkracht,  duizenden  vrouvven  vverden  meegenomen  en  tot  prostitutie gedvvongen,  tervvijl  de  bezetters  deden alsof  ze  hier  recht  toe  hadden.  Door  middel  hiervan,  vvilden  ze  ervoor  zorgen  dat de  samenleving  machteloos  vverd,  de persoonlijkheden  in  stukken  vverden gebroken  en  ze  opgaven.  Als  het  op  het feit  van  Koerdistan  aankomt,  pleegden de  bezetters  assimilatie,  de  marteling liep  op  tot  verkrachting,  de  identiteit  van het  volk  vverd  (vernietigd?)  en  er  vvaren seksüele  aanvallen  om  dit  cultuur  toe  te passen.  Duizenden  dorpen  vverden  vervvoest,  verbrand  en  gedvvongen  om  te vluchten  dat  is  verkrachting. 

Regering  middelen  zoals  rechten vverden  in  gezet  om  de  recht  van  de mens  te  verkrachten. 

Verkrachting  cultuur,  de  primaire bron  van  de  meeste  heersende  ideologie  verklaring,  bepaalt  de  vverking  van 


aile  rechten  aan  de  man  te  erkennen  om zo  de  vrouvv  tot  bezit  te  nemen. İn  deze vergelijking  vvordt  er  duidelijk  gemaakt dat  de  essentiele  kracht  verloren  is  door een  ongezonde  sociale  vverkelijkheid  van mannen  en  vrouvven  die  geen  kracht  van vveerstand  tonen  en  de  doordringing accepteren.  Dit  alles  gebeurt  voor  onze ogen  en  komt  op  het  volgende  neer: sociale  ontvvrichting,  geen  doel  meer hebben  van  het  leven,  verlies  van  vvaarde van  de  mens,  een  ontkoppeling  en  een verre  van  vrij  en  gelijk  leven.  Door  al  deze feiten  op  een  rij  gezet  te  hebben,  is  het makkelijk  te  begrijpen  hoe  belangrijk  en veelzeggend  de  campagne  die  vve gestart  zijn,  is.  Alleen  als  vve  voor  onszelf een  gemeenschappelijke  ordening  kunnen  krijgen,  kunnen  vve  een  vvijdversprei- de  strijd  vvinnen.  VVaarom  zou  een  ande- re  vvereld  niet  mogelijk  kunnen  zijn!... 


Door:  Rojbin  Sima 
Vertaald  door:  Şemse 


‘Değişmesini  İstediğim  Üç  Şey  Var’ 


Dizi  müziklerindeki  vokal performansı,  Nirvvanave 
Keje  adlı  albümleriyle geniş  bir  kitleyen  ulaşan sanatçımız  Yekbûn  ile 
Frankfurt’ta  kitlesel  olarak  kutlanan  8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar Günü’nde  bir  araya  geldik.  Sanatçı, en  çok  Kürtler  açısından  ulusalcı bir  mantığın  yakalanmayışmdan yakınıyor.  Kendisi  ile  kendi  sanatını ve  sanatın  zorluklarını  konuştuk. 

•  İki  albümünüz  var.  Son  olarak 
2007  yılında  ‘Keje’  albümünü 
çıkardınız.  Sanat  yaşamınızın son  üç  yılı  nasıl  geçti? 

Üç  yıl  içerisinde  aslında  fazla bir  aktivitem  olmadı.  Çünkü  bu  süre  içerisinde  İstanbul’dan  Almanya’ya  gelmek  zorunda  kaldım.  Evlilik  hazırlıkları,  Almanya’daki  yaşam derken,  bu  epey  zamanımı  aldı.  Tabii  bu  süre  zarfında  çok  sık  olmasa da  konserlere  katıldım.  Bunun dışında  albüm  döneminde  bir  kaç dizi  filmde  sesimle  katkıda  bulundum.  ‘Asi’ diye  bir  diziye  ve  adını  şu  an  hatırlayamadığım  bir  diziye  sesimle  katıldım. 

•  Albüm  çıkarmak  için  neden bu  kadar  yıl  araya  girdi? 

Doğrusu  Kürt  sanatçılar  şöyle bir  sıkıntı  içerisinde;  sektörleşememekten  kaynaklı  bir  sıkıntımız  var. 
Hem  fazla  şirket  yok,  hem  bu  konuda  televizyon  sıkıntısı  yaşıyoruz. 
Tabii  ki  15-20  sene  öncesine  göre şu  anda  yaklaşık  20  televizyon  var. 
Ama  genellikle  siyasi  nitelikte oldukları  için  herkes  kendi  siyaseti çerçevesinde  televiyonlarda  çıkabiliyor.  Bunun  dışında  ekonomik  sıkıntılar  var.  Çok  fazla  konserlere gidemiyoruz.  İnsanlar  artık  rahat bir  şekilde  internetlerden  albüm indirebiliyorlar.  Bu  yüzden  de  şirketler  çok  büyük  sıkıntı  yaşadıkları için  albüm  çıkarmaya  çekiniyorlar. 
Sanatçıyla  da  anlaşırlarken;  “senin albümünü  çıkaracağız  ama  konsere çıktığında  paranın  şu  kadarını  bize vermek  zorundasın”  yoluna  başvuruyorlar.  Malesef  imkanlar  çok kısıtlı.  Yoksa  üretememek  ya  da  öyle  bir  potansiyelimizin  olmamasından  kaynaklı  değil. 

•  Gelelim  sanatınıza.  Sahnelere yakışıyorsunuz.  Sesinizi  çok  iyi kullanıyorsunuz.  Seçtiğiniz şarkılarda  tekdüzelik  yok. 
Yaşamın  gerçeklerinden kesitlere  yer  veriyorsunuz küplerinizde.  Yaşamın  hangi yönlerinden  etkileniyorsunuz? 
Kıstaslarınız  neler? 

Aslında  herkes  kendi  çapında işine  çok  önem  veriyor.  Kendimi diğer  sanatçılardan  ayrı  görmüyorum.  Benim  çabalarım  şu  yönde. 
İlk  müzik  çalışmalarına  başladığım¬ da  henüz  11  yaşındaydım  ve  Koma Çiya’da  çalışmalarımızı  ablamla beraber  yürütüyorduk.  O  dönem sahneye  çıktığımızda  bazen  profesyonel  gruplar  gelirdi.  İşte  Ezginin Günlüğü  ya  da  biraz  sol  düşünceye yakın  gruplar  sahne  alırdı  ve  ben çok  üzülürdüm,  ‘biz  Kürt  sanatçılar olarak  neden  daha  iyi,  daha  profesyonel  bir  sahne  çıkaramıyoruz’ diye?  Bu  düşünceyle  bir  süreden sonra  gruptan  ayrılarak  konservatuvara  girdim.  Hakikaten  de  bir Kürt  olarak  sorumluluklarımın  olduğuna  inanıyordum.  Gittiğimiz konserlerde  bizden  yaşça  küçük  kişiler  bizi  hayranlıkla  izliyorlardı  ya 


da  bizden  sonraki  kuşak  bir  anlamda  bizi  örnek  aldığı  için,  ben  kendimde  bir  sorumluluk  hissettim  ve bunu  akademik  olarak  geliştirmem gerektiği  düşüncesine  vardım. 

İşime  gerçekten  çok  önem  veriyorum.  Yani  bir  Kürt,  bir  kadın  olarak  insanlara  vereceğim  mesaj,  sunacağım  albüm,  sanat  dalında yapabileceğim  herhangi  bir  şeyin çok  kaliteli,  çok  düzeyli  olması gerekiyor.  Tabii  herkes  kendi  çapında  iyi  bir  şeyler  yapmak  ister  ama ben  biraz  kendimi  dünya  standartlarıyla  ölçüyorum.  Yanındaki  sanatçıya  ya  da  bir  Kürt  sanatçıya  göre değil  de,  daha  büyük  düşünürsek sanırım  kaliteli  şeyler  çıkarabiliriz. 

•  Hem  bir  yorumcu,  hem besteci  hem  de  aranjörsünüz. 
Yaratım  sahibi  bir  kadın  olmak nasıl  bir  duygu  veriyor  size? 

Tabii  ki  güzel  bir  duygu.  Demin bahsettim  ya,  işin  teorik  kısmını aldığım  için  kesinlikle  çok  rahat  ediyorum.  Çünkü  biz  çok  kısıtlı  imkanlarla  konserlere,  başka  ülkelere gidiyoruz.  Bizi  çağırdıklarında  tek başımıza  gitmemizi  söylüyorlar. 
Müzisyenleri  o  ülkeden  ya  da  o  şehirden  temin  etmek  durumunda kalıyoruz  veya  kendilerinin  ayarladığı  kişilerle  sahneye  çıkmak  zorunda  kalıyoruz.  O  yüzden  konserlere  gittiğimizde  ben  onlara  notaları  söyleyebiliyorum,  onlara  ‘şunu, şu  sesten  söyleyeceğiz’  diyebiliyorum.  Hatta  notaları  yazıp  ellerine verebiliyorum.  Bu  bana  çok  büyük kolaylık  sağlıyor.  Bir  anlamda  albüm  çalışmalarında  işin  mutfağın¬ da  yer  alma  fırsatım  da  oluyor.  Mesela  bir  çok  solist  teknik  olarak  bir şey  anlamadığı  için;  örneğin,  aranjöre  fazla  karışamıyor,  nasıl  bir müzik  tarzı  istediğini  bilmiyor.  Ben en  azından  bu  üç  şeyi  yapabildiğim için  sanırım  hayallerimi  daha  fazla gerçekleştirebiliyorum  ve  istediğim şeye  daha  yakın  olabiliyorum  diğerlerine  göre. 

•  Bir  röportajınızda  ‘sanat yaşamında  kadın  olmak  zor’ demiştiniz.  Bir  kadın  sanatçı olmanın  ne  gibi  dezavantajları var?  Kürt  olmak,  Kürtçe çalışmak  gibi  yanları  da eklersek... 

Aslında  sorunun  cevabı  da  içinde  diyebilirim.  Kürt  olarak  zaten bir  farklılaştırma,  ötekileştirme  söz konusu.  Çok  rahat  bir  şekilde  “Ben bir  Kürt  sanatçısıyım,  bu  temelde iş  yapmak  istiyorum”  dediğinde devlet  sana  bir  şans  tanımıyor.  Bir kadın  olarak  şehir  dışına,  ülke  dışına  çıktığımızda  bazen  ailelerin yanında  kalıyoruz  ve  bize  farklı  bir gözle  bakabiliyorlar.  Çünkü  feodal bir  yapı  var.  Mantıken  çok  fazla okumuş  ve  yahut  geniş  bakan  bir toplumumuz  maalesef  olmadığı için  bazen  sıkıntı  yaşıyorum. 

Kendimi  kötü  hissediyorum bazen.  Çünkü  senin  bağlı  olduğun değerleri  bir  düzeye  getirme  çaban var.  Ben  Türkçe  müzik  de  çok rahatlıkla  yapabilirdim  ama  yıllardır  hep  bunun  savaşımını  veriyorum.  Çok  teklif  de  geldi  “Türkçe müzik  yap.  Daha  iyi  para  kazanırsın, daha  iyi  yerlerde  olursun”  diye, ama  ben  her  zaman  bu  konuda çaba  sarf  ettim.  Sıkıntı  yaşasam  da bunu  binlerinin  yapması  gerekiyordu  ve  ben  de  bunun  akademik  kısmını  aldığım  için  sonuçta  Kürt müziğine  katkıda  bulunmak  istiyo¬ 


rum.  Bunu  ne  kadar  gerçekleştiriyorum  konusuna  ise  halk  karar verir.  Bir  anlamda  kadın  olarak  da layık  olduğun  şeyi  görmek  istiyorsun  halk  tarafından.  Bunun  da  gelişebilmesi  sanırım  biraz  bize,  biraz da  siyasetçilerimize  bağlı.  Çünkü kadına  bakış  açısı  hakikaten  çok modern  değil.  Halen  sanatla  uğraşmak  isteyen  kızlarımız  ailelerinden dolayı  bir  şey  yapamıyorlar.  “Şarkı söyleyip  de  ne  yapacaksın”  eliyor ebeveynler.  Onları  bir  kalıba  koyuyorlar.  Diyorlar  ki  “sen  evlen.  Çoluk çocuk  sahibi  ol.  O  kadar”.  Böyle bir  sistem  içerisinde  değil  mi  toplumumuz?  Yani  feodal  bir  toplum  içerisinde  yaşıyoruz  ve bir  şekilde  de  onların  gelişmesi,  önleri¬ nin  açılmasıdır.  Benim  amacım  onlara örnek  olabilmek. 

•  Siz  kendi  aile çevrenizde  bu tür  sıkıntılar yaşadınız  mı? 

Hayır  kesinlikle. 

Ailem  o  konuda  bana  çok  destek  oldu. 

Bundan  13-14  ay önce  İstanbul’daydım.  Ailem  de  35 
senedir  İstanbul’da ve  babam  Musa 
Anter’le  teyze  çocukları.  Ondan  kaynaklı  ilkokul  ikinci sınıfa  kadar  gitmesi¬ ne  rağmen  çok  kitap okurdu.  Kendisini çok  geliştirirdi.  Ekonomik  sıkıntıları  olmasına  rağmen  hepimizi  okuttu.  Akrabalarımız  okumamızı  istemezken  babam  çok  çabaladı.  Biz altı  kardeşiz  ve  bizi  birey  olarak, kadın  olarak  baskı  altına  almadı. 

•  Kadın  olmak  zor  dedik. 

Peki  avantajları  yok  mudur? 

Hiç  avantaj  olarak  görmedim. 
Çünkü  ben  kendimi  erkeklerden farklı  kılmak,  ayırmak  niyetinde değilim.  Onlar  bizi  eziyor  olabilirler ya  da  ikinci  sınıf  muamelesi  görüyor  olabiliriz.  Ama  kadının  kendisini  ayrı  olarak  görmesi,  küçük  görmesi  anlamına  da  gelir  bence.  O yüzden  bir  insan  olarak,  bir  sanatçı olarak,  bir  Kürt  olarak  kendimi  ayrı görebilirim  ama  bir  kadın  olarak kendimi  ayrıcalıklı  görmüyorum. 

•  Kadının  fiziği  bir  avantaj  mıdır sanat  işinde? 

Ben  o  mantıkla  hiç  bakmadım, insanların  bakış  açısı  nedir,  bana ne  şekilde  bakıyorlar?  Acaba  sanatımdan  dolayı  mı  yoksa  görüntümden  dolayı  mı?  Benim  çabalarım  işin  sanatsal,  kültürel  yanıyla,  yani işin  manevi  boyutuyla  iligili.  Görüntü  kısmıyla  ilgilenmedim.  Tabii bir  sanatçı  olarak  bakımımızı  yapmamız  gerekiyor.  Çünkü  biz  insanların  karşısına  çıkıyoruz,  kendimize çekidüzen  vermeliyiz.  Yani  bakım gerekli  ama  bunu  ekstra  bir  imaj haline  getirmek,  farklı  göstermek niyetinde  değilim. 

•  Var  mı  her  şeyiyle  örnek aldığınız,  etkilendiğiniz  veya özendiğiniz  sanatçılar? 

Tabii  ki  vardır.  Saysam  belki  unutacağım  bir  çok  insan  olabilir. 
Küçüklüğümüzde  babam  hep  Aram Tigran’ı  dinletirdi  bize.  Hani  biraz 


yumuşak  tonda,  sesi  fazla  zorlamadan  söylemem  Aram’ı  dinlememden  kaynaklı  olabilir. 

Evde  sürekli  Kürtçe  geleri  parçalar  dinlerdik.  Hesenke  Omerî, Mirado,  Mihemed  Şexo...  Daha sonraki  dönemlerde  kardeşlerimin eve  getirdiği  Şivan  Pervver,  Civvan Haco’nun  albümlerini  dinlerdik. 
Müziğe  başladıkça  dünya  müziklerine  de  açıldım.  Kürt  müziğine olumlu  anlamda  katkıda  bulunabilecek  ya  da  beni  etkileyecek,  hoşuma  giden  her  türlü  müziği  dinliyorum  ve  bir  şekilde  müziğimde  icra etmeye  çalışıyorum  bildiklerimi. 


Çok  enterasan  bir  şey!.  Benim yanımda,  ben  de  sanatla  uğraşan biri  olduğum  halde  işte  biraz  önce anlattığım  gibi  “bu  sanatçı  böyle yapmış,  şu  sanatçı  şöyle  yapmış, şöyle  bitiririz,  şu  kişi  beş  kuruşa yaramaz”  diyebiliyorlar.  Zaten  kaç isim  var  ki  gerçek  anlamda  müzik yapan  ve  biz  bu  isimleri  hiç  sahiplenmiyoruz.  “Bizim  ideolojimizde değil  bu”  diyorlar.  Bir  ulusalcı  mantık  yok  malesef.  Umut  ediyorum  ki siyasetçiler  ulusal  mantıkla  bakar ve  bir  yerde  birleşirler.  Malesef  o birleşme  noktasını  başaramıyoruz biz.  Bu  sanatçılar,  yazarlar  Kürt  kül¬ 


•  Önümüzdeki  dönem  için  her hangi  bir  projeniz  var  mı? 

Şu  an  belirli  bir  şey  söyleyemem  açıkçası.  Baş  ucumda  not aldığım,  yapmak  istediğim  kadınlarla  müzikal  çalışması  var.  Bunu nasıl,  ne  kadar  gerçekleştirebilirim bilmiyorum.  Onun  dışında  bir  albüm  ile  ilgili  repertuar  çalışması var.  Bununla  ilgili  de  daha  herhangi  bir  şirketle  görüşmüş  değilim. 
Kesin  net  bir  şey  yok.  Ama  kafam¬ da  farklı  farklı  projeler  var.  Gerçekleştirmeye  çalışacağım. 

•  En  çok  özlemini  duyduğunuz, en  olmasını  hayal  ettiğiniz  şey nedir? 

Çok  şey  istiyorum  aslında.  Avesta  Kurd  diye  bir  sitede  daha  çok müzik  eleştirmeni  olarak  yazı yazma  fırsatım  oldu.  Ortamımızda, Kürtler,  Kürt  sanatçıları,  Kürt  siyasetçileri  arasında  gördüğümüz, duyduğumuz  veya  rahatsızlığını hissettiğimiz  her  şeyi  bir  şekilde yazıya  alıyorum.  En  azından  bir  yerlere  ulaşacağına  inanıyorum,  iki-üç maddede  izah  edeyim  söyleyeceklerimi.  Biricisi;  Kürt  siyasetçilerin malesef  sanatçılara  karşı  antipatileri  var.  Bunu  şiddetli  bir  şekilde yansıtıyorlar,  hissettiriyorlar  bize. 
Genellikle  sorumlu  arkadaşlarla görüştüğümde  sanatçıları  kötülüyorlar;  “bu  böyle  yapmış,  şu  şöyle yapmış,  işte  biz  bunu  bitirdik,  şunu bitiririz”  gibi  yaklaşımlar  içerisindeler.  İkincisi;  insanlarla  konuşurken  Türkçe  konuşuyorlar.  Bu  çok kötü  bir  şey.  Yani  bir  halkın  varolduğunu  anlayabilmemiz  için  o  halkın  kültürüne  ve  diline  sahip  çıkmamız  gerekir.  Ama  bizim  Türkiye siyasetçileri  genellikle  siyaseti Türkçe  yürütüyorlar.  Üçüncüsü; sanatçılarına  hiç  değer  vermiyorlar. 


türünü  bir  yerlere  taşımış  insanlar. 
Bunları  bir  şekilde  kazanmamız gerekiyor.  Bu  üç  şeyi  çok  önemsiyorum.  Umarım  değişir. 

•  Burada  toplanan  kadınlara 

neler  söylemek  istersiniz? 

Her  yılki  8  Mart’ları  Kürdistan’- da  geçiriyordum.  Bu  yıl  ilk  defa  Avrupa’da  çıkma  şansım  oldu.  Genellikle  Kürdistan’daki  etkinliklere  sadece  kadınlar  davet  ediliyor,  erkekler  alandan  uzaklaştırılıyor.  Çok şaşırdım.  Çünkü  bu  etkinliklerde kadın  sorunundan,  tecavüz  ve namus  davasında  öldürülen  ya  da kendi  kendisini  öldürmeye  zorlanan  kadınlardan  bahsediliyor.  Eğitim  konusunda  eşitsizlikten,  kadının  sadece  çocuk  yapmak,  ev  işlerini  yapmak  dışında  hiç  bir  işlevinin olmadığını  düşünen  zihniyetlerden bahsediliyor  ama  zaten  kadınlar mağdur  olan  taraf.  Sadece  sorunlardan  bahsetmek  kazanç  sağlamaz  bize.  Ne  olması  gerekiyor? 
Bence  daha  çok  erkeklerin  üzerinde  çalışılması  gerekiyor.  Çünkü erkek  zihniyetinin  mahkum  edilmesi  gerekiyor.  Kadınlar  zaten  mağdur. 

Buna  bağlı  olarak  8  Mart’ta kadınlardan,  özellikle  annelerden dileğim,  çocuklarıyla  ana  dilleriyle konuşmaları.  Çünkü  Kürtçe  dilini konuşanların  yavaş  yavaş  azaldığını  görüyorum.  Kürtçe  de  dendiği gibi  “Zimane  me  hebuna  me  ye”. 
İkincisi;  çocuklarının  eğitimi  konusunda  büyük  çaba  göstermelerini istiyorum.  Üçüncü  olarak  da  kız- erkek  çocuk  ayrımı  yapmamalarını istiyorum.  Çünkü  bazı  ailelerde  o eski  mentalite  halen  var.  Özellikle bu  konularda  hassasiyet  göstermelerini  diliyorum. 
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Bağamızdaki  Zehirli 


Hançer:  Tecavüz 


Yaşamlarımız  boyunca  kendimizi  sürekli  bir  kıskaç  altında hissederiz.  Kimi  zaman  korkularımızın  ifadesi,  kimi  zaman toplumsal  baskının  dayanılmaz  yön  vericiliğidir  bu.  Şiddet her  yönüyle  takip  eder  bizi.  Sadece  dıştan  değil,  benliklerimiz¬ de,  ruhlarımızda  yer  edinerek  de  ben  buradayım  der. 

Tecavüz,  her  kadının  hayatı  boyunca  dehşetle  karşıladığı kavramlardan  biri.  Korkularımızın  toplam  ifadesi...  Taşıyamayacağımız  bir  yük  belki  de...  Her  an  nereden  geleceği  belli  olmayan  bir  saldırı  biçimi...  Dünyanın  her  tarafına  yayılmış,  belki de  en  yaygın  küresel  birteröredimidir.  Hiç  kimsenin  üstlenmediği,  anılmaktan  çekindiği,  korktuğu,  ama  en  fazla  yapılan  ortak  günahların  ifadesidir  tecavüz.  Erkek  egemen  kültürün  en etkili  silahı,  en  yıkıcı  eylemi  olarak  gelişir.  Sadece  fiziki  olarak da  değil,  egemen  bir  ideoloji  olarak  ruhlara,  benliklere,  kültürlere,  topraklara,  doğaya  da  tecavüz  edilir.  Kapitalist  uygarlık  bir nevi  insanlık  değerlerine  karşıtlık  temelinde,  yani  bir  tecavüz olarak  gelişti.  Tıpkı  diğer  egemenlik  üreten  uygarlıklar  gibi... 

Zaten  egemen  uygarlığın  en  büyük  ‘becerisi’  devletçi  ve  iktidara  zihniyeti  tüm  toplumsal  dokulara  yayarak  herkesi  kendi günahına  ortak  etmesi  değil  midir?  Devlet  ve  iktidar  aygıtları ulaşamadıkları  yerlerde  toplumu  ve  bireyi  devreye  koyarak kendi  günahlarının  uç  birliklerini  yaratmadılar  mı? 

Adıyaman’da  Medine  toprağa  diri  diri  gömülürken  sınıflı uygarlığın  zahirine  bulaşmış  toplumun  eliyle  oluyordu  katliam. 
Güldünya  Törenler,  Şemse  Allaklar  katledilirken  devlet  gücünü arkasına  alan  erkekleşmiş  toplum  vardı.  Karar  alan,  hüküm veren  ve  devlet  yasalarına  sığınan  yine  aynı  toplum  zihniyetiy¬ di.  Kadınlara  her  anlamda  tecavüzü  reva  gören  ve  sonra  da ikiyüzlüce  bir  ahlak  anlayışına  sığınarak  katleden  yine  aynı devletçi  toplumdu. 

Tecavüz  kültürü  neden  bu  kadar  şahlandı  ve  erkekliğin  ve devlet  olmanın  simgesi  oluverdi?  Neden  normal  görülen  bir edim  haline  geldi?  Tecavüz  bir  hak  mıdır,  yoksa  erkek  egemen kültürün  kendini  ifade  etme  biçimi  midir? 

Tecavüz  bir  yok  oluştur.  Kendi  toplumsal  varlığını  zehirlemek  kadar  dinamitlemektir  de.  Kendinden  çıkmaktır,  insanca olana  düşmanlıktır.  Gerçek  sevgiyi,  duygusal  ve  sezgisel  olanı hançerlemektir.  Tecavüz  en  bariz  olarak  kadın  karşısında uygulansa  da,  öz  olarak  kadın  şahsında  bütün  insanlığa  karşı yürütülen  en  uzun  savaştır. 

Yaşamları  boyunca  tecavüze  veya  tacize  uğramayan  çok  az kadın  vardır.  Bütün  mekanlar  kadınlar  açısından  adeta  tecavüzle  özdeş  hale  getirildi.  Evler,  sokaklar,  işyerleri,  okullar...  Yaşamı  birer  zindan  cehennemine  çeviren  bu  kuşatılmışlık  hali, bütün  kadınların  benliğine  saplanmış  bir  hançer  olarak  durur. 

Şu  an  bu  satırları  yazarken  acaba  kaç  kadın  daha  tecavüze uğruyordur?  Acaba  kaç  kadın  daha  tecavüze  uğramamak  için direniyordur?  Acaba  kaç  kadın  intihar  kararı  alıyordur?  Acaba kaç  kadının  daha  ölüm  fermanı  yazılıyordur?  Acaba  kaç  kadın daha  yaşamak  için  çırpınıyordur?  Tecavüz  böyle  bir  şey... 
Yaşamlarımızı,  yaşanmışlıklarımızı  belirliyor;  tam  da  ruhlarımızın  orta  yerinde  durarak...  Tecavüzcülerin  kutsandığı, tecavüze  uğrayan  kadınların  lanetlendiği  bir  dünyada  yaşıyoruz.  Bedenleri  ve  ruhları  parçalanan  kadınlara  ölümden  ölüm beğendiriliyor.  Ya  kara  toprak  ya  da  yaşamı  ölümle  doldurmak...  Her  halükarda  ölmek... 

Şimdi  kadınlar  sadece  tecavüze  uğramıyor,  her  tür tecavüzle  yüzleşiyor;  hesap  soruyor  ve  tecavüze  dayalı  bir dünyadayaşamak  istemediğinin  ilanını  yapıyor.  Kadın  merkezli  bir  yaşamın,  katliamsız;  sömürüşüz  insanca  bir  yaşamın insanı  güzelleştireceğini  dillendiriyor  kadınlar. 

işte  bu  yüzden  tecavüzle  ve  beslendiği  tüm  iktidara  ve devletçi  zihniyetle  mücadele  edelim  diyoruz.  Hiçbir  şekilde tecavüzcü  kültürle  yaşamak  istemiyoruz.  Dünyanın  neresinde olursak  olalım,  her  kadının  yüreğinden  kopan  çığlığın  bu olduğunu  biliyoruz.  Kadınları  katleden  bir  dünya  kendi insanlığını  katlediyor.  Bu  nedenle  tecavüzle  mücadele  sadece kadının  sorunu  değil,  tüm  toplumun  olduğu  kadar  en  fazla  da erkeğindir.  Hiçbir  erkek  tam  da  bu  nedenle  ben  bu  sürecin dışındayım  diyemez.  Varlık  nedenlerimiz,  insanlığımız  yok  oluyorsa  hiç  kimse  bu  benim  sorunum  değildir  diyemez:  Çünkü tecavüz,  sınıflı  uygarlık  tarafından  zorla  giydirilen  ve  zamanla sanki  topluma  aitmiş  gibi  sahiplenilen  bir  elbiseye  benziyor. 
Eğer  zorla  giydirilmişse  onu  çıkarmak  ve  paramparça  etmek de  bizim  işimizdir.  Kendimize  ait  olmayan  bu  kanserleşmeye karşı  mücadele,  insanlığı  gerçek  anlamda  kendi  tarihsel  vicdanını  da  kazandıracaktır. 


‘Kadın  Gibi  Kadın’ 


Olmayı  Anlatan  Oyun 


8  Mart  Dünya  Emekçi  Kadınlar  Günü  dolayısıyla  ilk  gösterimini  yapan  ‘Kadın 
Gibi  Kadın-Haykırış’  tiyatro  oyunu,  demokrasi  ve  devrim,  kadın  ve  insan  hakları  ile  özgürlük  mücadelesinde  yitirilen,  töre  ve  namus  katliamlarına  kurban 

verilen  onlarca  kadının  hikayesine  yeniden  ışık  tutuyor. 


Oyundaki  tüm  olay  ve  karakterleri  gerçek  hayattan  alan yazar  ve  şair  Aydın  O  kay, yazdığı  oyunla  gerçeklerden yola  çıkarak  yorum  yapmaya, olayları  yeniden  sorgulamaya  çalışıyor. 

Kadınların  yaşadığı  sorunların  Türkiye  ve  dünyanın  en  önemli  sorunlarından  olduğunu  kaydeden  Okay,  bu  sorunun  kalıcılığından  dolayı  artık  kanıksandığını  belirtiyor.  Eleştiri  oklarını  kadınlara  da  yönelten  Okay,  “Kadınlar,  yaşadıkları  sorunları,  ‘kadınlık  halleri’ diyerek  çocukluğundan  itibaren  kanıksıyorlar”  diyor.  Yazar,  oyunu  seyreden kadın  ve  erkeklerin  birer  soru  işareti edinmeleri  için  çabaladığını  belirtiyor. 

Oyun;  Ayşenur  Şimşek,  Behice  Boran,  Berna  Saygılı  Ünsal,  Canan  Kulaksız, Didar  Şensoy,  Dilek  İnce,  Güldünya Tören,  Hayganuş  Mark,  Lütfiye  Kaçar, Mine  Bademci,  Naciye  Atmaca,  Zehra Kulaksız  gibi  birçok  kadının  hikayesini yeniden  anlatıyor. 

Oyuna  verdiği  ‘Kadın  Gibi  Kadın-Haykırış’  ismiyle  ‘adam  gibi  adam’  deyionlarca  kadının  hikayeci... 

Ayna  Tutanlar  Tiyatrosu 


şine  ve  bu  deyişin  arka  planında  yatan erkek  egemen  dilin  dünyasına  itiraz  ediyor  Adil  Okay.  Bu  dünyanın  yargılanmasına  oyunun  adıyla  başlamak  ve  oyun içerisinde  izleyiciye,  başka  bir  dünyanın, başka  bir  dilin,  başka  bir  ilişkiler  ağının mümkün  olabileceğini  göstermek  istiyor. 
Oyuna  yeni  karakterler  eklenebileceğini, eklenmesi  için  önerilerde  bulunabilece¬ 


ğini  belirten  Okay,  şöyle  diyor: “Doğaldır  ki  dünyada  erkek  egemenliğine, zorba  iktidarlara  karşı  savaşmış,  bu uğurda  bedel  ödemiş,  hayatını  kaybetmiş  sayılamayacak  kadar  çok  kadın  kahraman  vardır.  Kimi  törelere  karşı  geldiği için  kimi  cinsel  seçimi  nedeniyle  kimi  de sınıfsız,  sınırsız  bir  dünya  mücadelesinde,  özgürlük  ve  eşitlik  kavgasında  katledilmiştir.  Hepsini  saygıyla  anıyorum.” 

Kadın  sorunu  üzerine  yazdığı  şiir  ve makaleleri  ‘Valizini  Karısına  Hazırlatan Erkek  Faşist  Sayılır  mı?’  kitabıyla  yayınlayan  Okay,  tiyatro  oyununda  da  yeni  soru  işaretleri  için  çabalıyor. 

Oyun  ilk  bakışta  bir  ‘okuma  tiyatrosu’  olarak  ya  da  birçok  solo  ve  korodan oluşan,  olayları  harmanlayan  bir  sözel oratoryo  olarak  görülse  de  politik  bir tiyatro  olarak  tasarlanmış.  Oyunda  gerçek  yaşam  öykülerinden  oluşan  bölümler  arasına,  ‘kahramanların’  yanı  sıra tanıkların  söylediği  kısa  lirik  cümlecikler -  replikler  serpiştirmeye  çalışmış  yazar. 
Derlenen  oyunda  Burcu  Yılmaz,  Fatma Yaldızoğlu,  Mehtap  Yanık,  Esra  Yılmaz, Miray  Zöhre  ve  Zeynep  Tutuk  rol  aldı. 
3’ü  öğretmen  l’i  işsiz  diğeri  öğrenci oyuncuların  rol  aldığı  oyun,  bazılarının ilk  ciddi  sahne  deneyimi  olmasına  rağmen  çoğunluğu  kadın  izleyicilerden büyük  alkış  aldı. 

Önümüzdeki  günlerde  turneye  çıkmaya  hazırlanan  oyun,  Adana’daki  gösteriminde  izleyicilerden  büyük  alkış  aldı. 


Haber  Merkezi 


Kadınlara  Karşı  Savaş 


French'in  sözüyle  kitap  "dünyanın her  yerinde  kadınlara  uygulanan ekonomik,  politik  ve  fiziksel  baskıyı belgeliyor." 

"Genel  olarak  kabul  edilen  tarihsel görüş,  insanlığın,  yırtıcı  hayvanlar  gibi avcılıkla  geçindiği  ve  erkeklerin  kadınları saçlarından  tuttuğu  gibi  mağaralara sürüklediği  bir  'vahşet'  döneminden sonra  gelişme  kaydederek,  erkeklerin kadınlara  otomobil  kapılarını  açtığı  bir 'uygarlık'  evresine  ulaştığı  doğrultusundadır.  Ne  var  ki,  gerçek  bunun  tam  tersi de  olabilir.  Kimi  bulgular  insanların,  üç buçuk  milyon  yıl  boyunca,  kadınlarla erkeklerin  eşit  tutulduğu,  ancak  kadınların  bir  bakıma  daha  üstün  sayıldığı  ve erkeklerden  daha  çok  saygı  gördüğü küçük  topluluklar  halinde  yaşadıklarının ipuçlarını  veriyor." 

Marilyn  French,  "Kadınlara  Karşı Savaş"  kitabına  böyle  başlıyor,  tarihe  bir daha  kadın  gözüyle  bakarak. 

Metis  yayınlarından  çıkan,  Beril Eyüboğlu'nun  Türkçeleştirdiği  kitap  şu dört  bölümden  oluşuyor; 

1.  Kadınlara  Karşı  Sistemli 

Ayrımcılık 

2.  Kadınlara  Karşı  Kurumların 

Savaşları 

3.  Kadınlara  Karşı  Kültürel  Savaş 

4.  Erkeklerin  Kadınlara  Karşı 

Kişisel  Savaşı 


French'in  kitabına  dair  yazdıkları şöyle: 

"Kadınlara  Karşı  Savaş,  dünyanın  her yerinde  kadınlara  uygulanan  ekonomik, politik  ve  fiziksel  baskıyı  belgeleyen  bir kitaptır.  Kadınlara  duyulan  nefretin  tekil tavırlardan  kaynaklanmadığını,  sistemli bir  ayrımcılığın  sonucunda  ortaya çıktığını  göstermeye  yöneliktir.  Evde, işte,  sokakta,  hastanelerde,  dinsel  ve hukuksal  kurumlarda  sürekli  karşımıza çıkan,  yüzleşmemiz  gereken  bir  gerçektir  kadınlara  karşı  savaş." 


Feminist  yazar  French  kitapta patriarkanın  nasıl  güçlendiğinin  yanı sıra  erkekliğin  kadınlara  savaşına  karşı kadınların  nasıl  mücadele  ettiklerine  ve bu  mücadelenin  aksayan  yönlerine  de ışık  tutuyor. 

"Patriarkal  kültürün  tümünde,  kadınlardan  nefret  geçer  akçe  sayılıyor;  her erkeğin  (ve  pek  çok  kadının)  cebindeki bozuk  para  misali,  herhangi  bir davranışın  bedelini  ödemek  -haklı göstermek-  için  kolayca  harcanıyor. 
Kadınlar,  nasıl  olurlarsa  olsunlar  suçlandıkları  için  ayrımcılığı  kanıtlamak kolay  değil.  Bunu  kanıtlayabilmek  için sonuçlarını  incelememiz  gerekiyor." 

Marilyn  French 

ABD'li  feminist  yazar  French  1929'da doğdu.  Long  Island'da  bulunan  Hofstra Üniversitesi'nden  1951'de  mezun  oldu. 
1964'te  yüksek  lisansını  tamamladı  ve 1968'e  kadar  Hofstra  Üniversitesi'nde öğretim  görevlisi  olarak  çalıştı.  Daha sonra  çalışmalarına  Harvard  Üniversitesi'nde  devam  etti  ve  1972'de  doktorasını  aldı.  Yazın  hayatına  1957'de  atılan French'in  Türkçedeki  diğer  eserleri şöyle:  Kanayan  Yürekler  (E,  1991)  ve 
Kadınlara  Mahsus  (E,  1995).  French  2 
Mayıs  2009'da  Manhattan'da  geçirdiği kalp  rahatsızlığı  nedeniyle  yaşamını yitirdi. 


Çocuk  Gelişiminde  Oyunun  Önemi 


Çocuklar  çevrelerinden  aldıkları  negatif  mesajları,  oyunda  arkadaşlarına  ve  oyuncaklarına  yansıtabilirler.  Şiddet  ortamında büyün  çocuk  şiddet  içeren  oyunlara  eğilimi  olacaktır. 


S  ocuklar,  her  yaşta  o  yun oynarlar..  Çocuk  yaşta oynanan  oyunların  zihin, ve  psikolojik  dengenin üzerinde  yaşamsal  bir  önemi  vardır.  Hatta  diyebiliriz  ki;  ölçülerimiz içinde  her  oyun,  çocuğun  hissî,  ruhî ve  fikrî  gelişmesinde  ana  faktörlerden  biridir.  Oyun  çeşitlerine  göre bazıları,  çocuğun  zekasını  geliştirerek,  onu  ilerideki  hayata  hazırlar. 
Bazıları,  onun  düşünce  ve  kabiliyetini  artırır. 

Çocuklar  nerdeyse  dünya  gelir gelmez  oyun  oynamaya  başlarlar. 
İki  aylık  bir  bebek  buluşlarını  hafızasında  kayıdetmeye  başlar,  tesadüfen  yaptığı  bir  hareketi  tekrarlamakla  başlar,  onu  yavaş  yavaş  farklılaştırır.  İki  aylık  bebek,  etrafında olan  bitenlerle  ve  kendisiyle  ilgilenmeye  başlar. 

Çocuğun  ilk  oyuncaklarından  biri elleridir.  Ve  karşısındakilerin  ona gösterdiği  ilgiyi  bir  ödül  olarak  algılar  ve  keşifettiği  oyunları  tekrarlar. 

Dört  aylık  bir  bebeğin  en  büyük meşkuliyeti,  birşeyleri  tutmak. 
Kaslarının  güçlenmesi  ile  bebekler daha  büyük  daha  da  ağır  eşyaları tutmaya  başlar. 

Tutmak,  bırakmak,  tekrar  tutmak, bulduğu  herşeyi  n  tadına  bakmak, bebeğin  psikolojik  ve  motor  gelişimini  sağlar.  Bebeklerin  merağı ,  her zaman  kendi  sınırlarını  zorlaması  ve aşmasını  sağlar.  Bir  bebek  için  günlük  hayatta  kullanılan  mazemelerin tümü  oyuncaktır.  Çocukların  dengeli  yetişmesinde  oyun,  oldukça önemli  bir  unsurdur.. 

Hayatının  herhangi  bir  döneminde  oyun  oynamamış  kimse  yoktur. 
Her  insanın  hayatında  geçmişte oynadığı  oyunların  önemli  bir  yeri vardır.  Acaba  çoğumuzun  'oyun' deyip  geçtiği  bu  faaliyetlerin  çocuklarımıza  faydaları  nelerdir?  Annebabalar  çocukları  ile  neden  oyun oynamalıdır?  Oyun  oynayan  çocukların  karakter  ve  kişilik  gelişimlerin¬ de  ne  gibi  müspet  tesirler  oluşmaktadır?  Anne-babalar  oyun  aracılığı ile  çocuğun  psikolojik  durumuna katkıda  bulunabilirler  mi? 

Bu  soruların  cevapları,  basit  görünen  bu  faaliyetin  aslında  ne  kadar önemli  olduğunu  anlamamıza  yardımcı  olacaktır.  Şuuraltına  tesir eden  her  hadise  gibi,  oyunun  da, insanın  hem  psikolojik  durumuna, 


hem  de  kişilik  gelişimine  tesiri  vardır.  Oyun  dendiği  zaman  hemen çocuklar  akla  gelir.  Çocukluk  döneminde  yoğun  olarak  yapılan  bu  faaliyet,  çocuğun  zihnî  ve  psikolojik gelişimi  açısından  vazgeçilmez unsurlardan  biridir. 

Tarih  boyunca  değişik  şekillerde birçok  oyun  ortaya  çıkmıştır. 
Oyunalr  sadece  oyuncaklarla  değil¬ de  hayal  gücün  katkısı  ile  de  oynanır.  Bunun  dışında  koşu,  binicilik, okçuluk,  körebe,  saklambaç  gibi spor  ve  oyunlar  vardır. 

Oyundaki  esas  maksat,  eldeki malzeme  ile  veya  konuşarak  farklı bir  kurgu  oluşturup  bir  çeşit  tekrar etme,  tecrübe  ve  eğlenme  ortamı oluşturmaktır.  Oyunun  özellikleri incelendiğinde  "sembolik  mznası, çocuğun  dünyasını yansıtması,  gerçek hayattaki  beklentilere sözcü  olması,  yaşadıklarına  tepki  olarak ortaya  çıkması,  bir eğlence  aracı  olması gibi  hususlar 

vardır.Oyun  esnasında çocuklar  insanları  ve hayvanları  taklit  ederek  duygu  ve  düşüncelerini  anlatırlar.  Bu şekilde  çocuklar, kurallarını  kendilerinin  belirledikleri  ve  tesirinde  kaldıkları  günlük hadiseleri  tekrar  yaşamaya  çalıştıkları  emniyetli  bir  ortam  oluştururlar.  Oyunun,  çocuğun  kendine  hakimiyet  sağladığı  bir  alan  olma  özelliği  de  vardır. 

Hayatın  ilk  günlerinden  itibaren dış  dünyayı  tanımaya  çalışan  çocukların,  zihni  ve  bedeni  gelişimi  oyun ile  desteklenir.  Çocuğun  yaşı  ve kabiliyetleri  arttıkça,  oyunun  şekli de  değişir.  Daha  basit  ve  taklide dayalı  olanların  yerini  zamanla  daha karmaşık  ve  zihni  gayret  gerektiren oyunlar  alır.  Bu  tür  faaliyetlerin çocuğun  lisanına  ve  pratiğe  dönüşmüş  kabiliyetlerine  olumlu  katkısı söz  konusudur.  Lisan  gelişimi  ile, sosyal,  motor  ve  zihni  gelişme, yeterince  oyun  oynayan  çocuklarda daha  hızlı  olmaktadır.  Çocuklarda oyun  ortamında,  yeni  tecrübeleri yaşama,  farklı  tecrübelere  altyapı hazırlama,  yeni  kabiliyetler  kazanma  ve  gelişmeye  ait  kazandığı  özellikleri  uygulama  söz  konusudur. 


Öğrenilen  bilgilerin  kullanıldığı, kabiliyetlerin  sergilendiği,  yeni tecrübelerin  kazanıldığı,  diyalogların  pekiştiği  ve  hislerin  ifade  edildiği  oyunlar  son  derece  yararlıdır. 
Çocuklar  oyunlarındaki,  konuşmaları  ve  davranışları  dış  dünyayı yansıtır... 

Bu  açıdan  bakıldığında  bu  faaliyet  sırasında  çocuğun  ortaya  koyduğu  konuların  onun  iç  dünyasını yansıtması  açısından  önemi  vardır.  Çocuklar  çevrelerinden  aldıkları  negatif  mesajları,  oyunda arkadaşlarına  ve  oyuncaklarına yansıtabilirler.  Şiddet  ortamında büyün  çocuk  şiddet  içeren  oyunlara  eğilimi  olacaktır. 

Oyunun  çocuğa  diğer  önemli  bir katkısı  da,  onun  sosyal  gelişmesine yarar  sağlamasıdır.  Oyun  çocukların  arkadaşlık,  sosyal  ilişkileri  geliştirme  ve  pekiştirme  ve  yeni  arkadaşlar  kazanmasını  sağlar. 

Çocuk  oyunlarla  bir  sosyal  varlık olma  yolunda  ilerler.  Oyun  arkadaşlığı  birçok  çocuğun  hayatında önemli  bir  unsurdur.  Çocuklar  hiç tanımadıkları  çocuklarla  oyun  oyna¬ ya  bilir  ve  daha  sonra  arkadaşlığını devam  ettirebilir.  Çocuk  burada oyun  esnasında  arkadaşını  tanıma, onun  sevdiği  ve  sevmediği  özelliklerini  öğrenme  gerçekleşir. 

Oyun,  çocuğun  kendi  kişiliğini ortaya  koymasında  ve  olumlu  özellikleri  kazanmasında  da  yararlıdır. 
Özellikle  doğru  davranışların  pekiş¬ 


mesi  oyun  vasıtasıyla  daha  kolay sağlanabilir.  Olumlu  karakter  özellikleri,  uygun  oyun  ortamında  artar ve  pekişir.  Birçok  çocuk  oyun  vesilesiyle  empati  yapmayı,  başkalarına saygı  göstermeyi,  karşılıklı  diyaloglarda  kendi  sorumluluğunu  fark etmeyi,  sabırlı  olmayı,  kurallara uymayı,  stresle  baş  etmeyi,  problem  çözmeyi  öğrenir  ve  liderlik özellikleri  de  pekişir. 

Oyunlar  bazen  zararlıda  olabilir. 
Oyun  eğer  çocuğun  görev  ve sorumluluklarını  aksatmasına neden  oluyorsa,  zehni  ve  beden gelişimine  katkı  sunmuyorsa  o zaman  o  yunlar  zaralıdır.  Burda  bazı internetten  oynanan  oyunları  örnek verebiliriz.  Çocuğu  bir  bilgisayara bağlı  kılan  bazen  yemek  saati  bile unutmasına  neden  olan  bilgisar oyunları  zararlı  olabilir.  Aynı  şekilde çocuğun  yaşına  ve  cinsiyetine uygun  olmayan  oyunlar  hususunda da  dikkatli  olunmalıdır. 


HAVALARSLAN 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


NEVVROZ  VE  ÇOCUKLAR 

Nevvrozu  cezaevinde  karşılamak  hem  de çocuk  yaşta  olmak  nasıl  bir  durumdur,  nasıl bir  duygudur,  nasıl  bir  açmazdır. 

Her  gün  neden  hurdayım  diye  kendine  soran çocukların  yaşamı  nasıl  tekrar  normalleşir,  bu  sorunun  cevabını  bilen  var  mıdır? 

Aslında  cezaevinde  bulunanların  18  yaş  altında olmaları,  cezaevi  koğuşlarında  yalnız  oldukları  için korkmaları  yetkin  ve  etkin  cemaati  pek  ilgilendirmiyor.  Onları  bu  çocukların  yaşadıkları  ilgilendirmediği gibi  BM  Çocuk  Hakları  Bildirgesi  de  ilgilendirmiyor. 
Bu  kadar  aymaz,  bu  kadar  çocuk  haklarından  uzak  bir kanunu  çıkaranlar  kıyısından,  köşesinden  kırpıp oynadıkları  taslakla  Türkiye’yi  uyutup  çocukların  haklarının  korunacağına  inandırmaya  çalışıyorlar.  Evet onları  bir  çok  şey  ilgilendirmiyor.  Hak,  hukuk,  yasa kürt  isen  zaten  değişik  liğe  uğruyor.  Örgüt  üyesi olmamakla  birlikte  “örgüt  üyesi  gibi  davranmaktan” yargılanıp,”  miş  gibi”den  ceza  alıyorlar.  Ömrünün  kaç katı  cezayla  yargılanan  18  yaş  altı  bir  çocuğun  beyni bu  durumu  nasıl  anlayabilir  ki?  Olsun  bu  bazılarını hiç  ilgilendirmiyor.  Kısacası  bu  çocukların  durumları “çoğunluğun  umrunda  değil”  Umrunda  olsa  heralde Türkiye’deyeryerinden  oynar,  “elinde  taş  izi  olmasından”,  eylemde  “zıplarken  fotoğrafı”  olduğu  için  taş atmıştır,  kanaatinden  rahatsız  olur,  huzursuz  olur, el birliği,  gönül  birliği,  dil  birliği  ile  o  çocuklar  çıkana kadar  susmazlardı. 

Bu  günlerde  medya  “Taş  Atan  Çocuklar”  terimini kullanırken,  avukatların  zorlamaları  ile  “Suça  İtilen Çocuklar”  deyimi  kullanılıyor.  Doğru  “suça  itilen çocuklar”  ama,  kim  tarafından,  nasıl,  suça  itilen çocuklar.  Yıllarca yoksayılan  bir  ulus  oldukları  için  mi? 

Oradan  oraya  göç  etmek  zorunda  kaldıkları  için mi?  Gittikleri  yerlerde  2.  sınıf  vatandaş  sayıldıkları için  mi? 

Aileleden  büyük  olasılıkla  birileri  tutuklandıkları veya  faili  meçhule  kurban  oldukları  için  mi? 

Neden 

Neden 

Neden 

Nedenler  o  kadar  çoğaltılabilir  ki. 

Tuhaf  olan  tüm  bu  nedenlerin  yok  sayılarak,  ailele¬ re;  çocuklarınızı  neden  terör  eylemlerinden  uzak  tutmuyorsunuz  diye  sormak.  Bu  sorudaki  amacı  anlayabilen  var  mıdır?  Merak  ediyorum  bu  soruyu  soranlar gerçekten  inanarak,  samimi  duygularla  mı  soruyorlar.  Gerçekten  öyleyse  niçin  kürtleri  tanımak,  anlamak  için  yorulmazlar.  Bu  ulusun  çocuklarının  yedisinde  nasıl  duygular  içindeyse  yetmişinde  de  aynı duygu  ve  düşünce  içinde  olduklarını  bilmiyorlar  mı? 

8  Mart  etkinlikleri  sırasında,  Amed’de  bulunan  bir 
Türk  arkadaş  Habur’da  Barış  gruplarının  karşılamaları  sırasında  yaşananları,  İstanbul’a  gittiği  zaman  tüm arkadaşlarına  anlatmaya  çalıştığını  söyledi.  Nasıl anlatmış  biliyomusunuz,”  uzaktan  seyretmekle olmaz  orada  olup  o  duyguyu  yaşamanız  lazımdı.” 
Demiş.  Doğru  bazı  duygular  uzaktan  seyredip,  yorum yaparak  anlaşılmaz.  Anlatılmaz,  yaşanır. 

Çocuklar,  Newrozda  sadece  zindanda  olmaz,  faili meçhul  olur,  örgüt  üyesi  ilan  edilir.  2  yaşında,  5  yaşında  olmak  çokta  önemli  değildir.  Çocuk  olmak;  ölmek ve  cezaevinde  olmak  için  engel  değildir.  Zor  olan  bu çocukların  anası,  babası  olmaktır. 

Yüzlerce  öldürülen  çocuğun,  zindanlaraatılıpömür boyu  bu  travmayı  yaşayacak  olan  çocukların  anası, babası  nasıl  bayram  kutlar,  nasıl, nasıl,  nasıl . 
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miyiz? 


Günümüzde  insanlar,  eskiye  oranla zamanlarının  giderek  daha  büyük bir  bölümünü  ev  dışında  geçirmektedirler.  Kentleşmenin  artması,  üretimin  ve  çalışma  yaşamının toplumsallaştırılması  ve  bazı  meslek  grubu mensuplarının  ortak  yaşam  alanlarına  ihtiyaç duyması  bu  olguyu  destekleyen  faktörler  arasında  gösterilebilir.  Bunun  doğal  bir  sonucu olarak  da  insanların  dışarıda  yemek  yeme ihtiyacı  artmakta,  tüketim  miktar  ve  alışkanlıkları  değişmektedir. 

Bu  değişime  paralel  olarak,  bireylerin “sağlıklı  yaşam  hakkı”  prensibine  dayalı  olarak  gıda  güvenliği  konusu  önem  kazanmıştır. 

Gıda  güvenliğinin  kişisel  sağlığın  korunmasında  özel  bir  yeri  vardır.  Temelde  gıda maddelerinin  sağlıklı  koşullarda  üretilmesi, taşınması,  depolanması,  işlenmesi  ve  sunulmasını  kapsamaktadır. 

Gıda  maddelerinden  daha  iyi  yararlanmak,  dayanıklılık  süresini  artırmak,  üretici sağlığını  korumak  ve  değişik  nitelikte  yan  ürünler  elde  edebilmek  için  çeşitli  üretim  teknikleri  geliştirilmiştir.  Özellikle  gıda  maddelerinin  üretimi  aşamasında  mikrobiyal  bulaşmanın  kontrol  altına  alınarak  mikroorganizmaların  yayılmasının  önlenmesinde  hijyenik koşulların  önemi  büyüktür.  Ayrıca,  üretimde uygulanan  tekniklerin  dayandığı  temel  ilkelerin  bilinmesi  ve  uygulamaya  aktarılması  ürün kalitesinin  artmasına  katkı  sağlamaktadır. 

Gıda  maddelerinin  üretim  ve  ticaretinde özel  gıda  güvenilirlik  standartlarının  önemi büyüktür.  Üretimi  yapan  şirketlerle,  bu  şirketlere  hammadde  temin  eden  kişi  ve  kuruluşlar,  önemli  bazı  kurallara  ve  standartlara uymak  zorundadırlar.  Tüketiciler  bilinçlendikçe  rekabet  şartlarına  göre  oluşan  piyasalar,  konunun  muhataplarını  bu  işe  zorlayacaklardır.  Gıda  ürünlerini  üreten  firmalar  tarafından  gıda  güvenilirliğini  sağlamak  amacıyla  özel  standartlar  geliştirilmiştir.  Standartlara  titizlikle  uyulması,  rekabeti  önleyici bir  nitelik  kazanmakta,  yabancı  ürünlerin  pazara  girmesini  engelleyebilmektedir. 

Gıda  kaynaklı  hastalıklar,  gıdalardan  kaynaklanacağı  gibi  gıdaların  üretim  ve  pişirme tekniğinden,  çalışan  hijyeninden  veya  çeşitli yabancı  maddelerin  gıdalara  bulaşmasından kaynaklanabilir. 

içerisinde  yüksek  oranda  rutubet,  protein  içeren  ve  asidik  karakter  taşımayan  gıdalar hastalıkların  oluşmasında  rol  oynayabilecek riskli  gıdalar  sınıfına  girerler.  Yüksek  oranda protein  ve  rutubet  içeren  gıdalar  ise,  süt  ve süt  ürünleri,  yumurta,  et,  tavuk  eti,  balık  ve midye  gibi  gıdalardır.  Bu  tür  gıdalar,  hastalık oluşturan  mikroorganizmaların  hızla  gelişmesi  için  uygun  şartları  taşırlar.  Mikroorganizmalar,  uygun  sıcaklıklarda  kolayca  üreyip hızla  çoğalabilen  tek  hücreli  organizmalardır. 
Bilenen  mikroorganizmaların  başında  bakteriler  gelir.  Bakteriler  uygun  sıcaklıkta  kolayca üreyip,  hızla  çoğalabilen  tek  hücreli  organizmalardır.  Bunlar  çoğalmak  için  riskli  gıdalarda  bulunan  protein  ve  rutubet  gibi  besleyici maddelere  ihtiyaç  duyarlar.  Bazı  bakteriler tek  başlarına  hastalık  oluşturmazlar  ancak riskli  gıdalarda  çoğalma  fırsatı  bulurlarsa  toksin  adı  verilen  zehirleyici  maddeler  salgılarlar  ve  bu  toksinler  gıdalar  yolu  ile  insanlara geçerek  gıda  zehirlenmelerini  oluştururlar. 

Dünyada  her  yıl  birçok  insan  yedikleri yemekler  nedeniyle  hastalanmaktadır.  Gıda kaynaklı  hastalıkların  başlıca  belirtileri,  ishal, kusma,  mide  bulantısı,  ateş,  kramp  olabilir. 
Gıda  kaynaklı  hastalıkların  oluşmasında güvenilir  olmayan  kaynaktan  elde  edilen  gıdaların  hastalık  oluşturma  riski  %7’dir.  Yetersiz  pişirmekten  kaynaklı  başgösteren  hastalıkların  oranı  %17,  yetersiz  kişisel  hijyenden  %22,  yetersiz  depolama  ısılarından  kaynaklı  hastalıkların  görülme  olasılığı  ise %37’dir. 

Gıda  katkı  maddeler  gerçeği 

Gıda  katkı  maddeleri  gıdalarla  mikrobiyolojik  bozulmayı  önleme  ve  dayanıklılığı  arttırma,  besleyici  değeri  koruma,  teknolojik  işlemlere  yardımcı  olma,  renk,  görünüş,  lezzet, 


doku  gibi  duyusal  özellikleri  düzeltme  gibi pek  çok  amaçla  katılan  maddelerdir.  Bu  tanım  yiyeceklerin  üretim,  işlemleme,  muameleye  maruz  bırakma,  paketleme,  taşıma  ve depolanma  süresince  kullanılan  maddeleri içermektedir. 

Günümüzde  besinlerin  üretim  ve  tüketim ilişkileri  gıda  katkı  maddelerinin  (GKM)  kullanımını  teknolojik  bir  zorunluluk  olarak  ortaya  koymaktadır.  Endüstrinin  gelişmesi  ile besin  üretiminin  ve  işlenmesinin  artması GKM  kullanımını  da  artırmıştır.  Ev  dışında çalışanların  artması,  beslenme  alışkanlıklarının  değişmesi,  besin  hazırlama  için  az  zaman kalması  veya  besin  hazırlama  için  az  vakit harcama  isteği  yarı-hazır  veya  ticari  olarak tamamen  hazırlanmış  olan  besin  üretimini teşvik  etmiş,  bu  da  GKM  kullanımını  kaçınılmaz  kılmıştır. 


Gıda  katkı  maddeleri  nerelerde 

bulunur? 

işlenmiş  gıdaların  çoğunda,  daha  çok  da market  raflarını  dolduran  ve  kolay  kolay  bozulmayan  gıdalarda,  cipslerde,  ketçaplarda, soslarda,  boyalı  şekerlerde,  renkli  toz  içeceklerde,  işlenmiş  et  ve  süt  ürünlerinde (salam,  sosis,  krema,  vb.),  konserve  ve  turşularda,  diyet  içeceklerde,  hazır  çorba  ve benzeri  hazır  gıdalarda. 

Yağ  yerine  kullanılan  maddeler  nelerdir? 

Yağ  yerine  kullanılan  maddeler  karbonhidrat,  protein  veya  yağ  kökenli  olabilirler. 

Piyasaya  sunulan  ilk  maddenin  temel içeriği  karbonhidrattır. 

Yağ  yerine  kullanılan  bu  maddeler  günümüzde  sandviç  gibi  aperatif  gıdalar,  salata sosları,  soğuk  tatlılar,  fırıncılık  ürünleri  (fırınlanmış  gıdalar)  ve  şekerlemeler  gibi  oldukça değişik  gıda  türlerinde  kullanılmaktadır. 

Gıda  katkı  maddeleri  yiyeceklerde 

ne  amaçla  kullanılır? 

Katkı  maddeleri  bir  çok  kullanışlı  fonksiyonlarından  dolayı  yiyeceklerde  kullanılmaktadır.  İnsanları  çoğu  yiyeceklerini  kendileri çiftliklerde  yetiştirmediğinden,  çalıştıkları  veya  yaşadıkları  yerlere  yakın  yerlerden  satın  alarak  temin  etmektedirler. 

Dolayısıyla  yiyeceklerin  yetiştikleri  veya imal  edildikleri  yerlerden  çok  uzaklara  sağlıklı  ve  bozulmadan  gelmesi  gerekmektedir. 
Bu  ise  katkı  maddeleri  ile  sağlanmaktadır. 
Katkı  maddeleri  aynı  zamanda  bazı  gıdaların besin  değerlerini  artırmakta  ve  onların  tadını,  yapısını,  rengini  ve  dayanıklılığını  artırarak  daha  çekici  hale  getirmektedir. 

Şayet  biz  kendi  yiyeceklerimizi  kendimiz üretip,  hasat  edip,  öğütmek  istersek,  pişirmek  ve  konserveleştirmek  için  çok  zaman 


harcayabil  i  rsek  veya  yiyeceklerin  bozulma riskini  üzerimize  alabiliyorsak  bazı  katkı  maddelerini  kullanmayabiliriz. 

Yaygın  olarak  kullanılan  bazı  gıda  katkı maddeleri  arasında  tuz,  fırında  kullanılan soda,  sirke  ve  çeşitli  baharatlar  sayılabilir. 

Katkı  maddeleri  yiyecekler  içine  ürünün kıvamını  sağlamak,  besin  değerini  korumak, lezzetini  ve  sağlığa  yararlı  halini  muhafaza etmek,  asitlik  veya  alkaliliğin  sağlanmasını veya  kontrol  edilmesini  temin  etmek,  lezzeti artırmak  veya  arzu  edilen  rengi  vermek nedenlerinden  dolayı  ilave  edilirler: 

Gıdaların  veya  katkı  maddelerinin  bir 

kısmı  bazı  hastalıkları  tetikleyebilir  mi? 

Bazı  gıdalar  veya  gıda  katkı  maddeleri  şu bulgulardan  birinin  veya  daha  fazlasının  oluşmasını  tetikleyebilir: 


Dikkat  sürdürüm  bozukluğu  /  hiperaktivite  sendromu,  alerji,  astım,  yaygın  gelişimsel  bozukluk,  altına  idrar  kaçırma,  davranış bozuklukları,  depresyon,  duygu  durum  değişiklikleri,  kulak  ağrıları,  Kronik  orta  kulak  iltihabı,  göz  problemleri,  enzim  eksikliği,  midebarsak  problemleri,  mide  ağrısı,  baş  ağrısı, migren,  cilt  problemleri,  egzema,  ürtiker, uyku  problemleri  vs. 

Gıda  katkı  maddeleri  gerekli  midir 

ve  sağlığa  zararlı  mıdır? 

Günümüzün  yaşam  tarzı  nedeniyle  hazır gıda  kullanımı  neredeyse  kaçınılmaz  hale  gelmiştir.  Gıda  katkı  maddeleri  kullanılmaksızın üretilen  gıdaların  bozulması  hızlı,  maliyeti  ise daha  fazla  olmaktadır. 

Marketlerde  satışa  sunulan  ürünlerin maliyetini  düşürmek,  raf  ömrünü  uzatmak  ve diğer  markalarla  rekabet  etmek  gibi  faktörler katkı  maddelerini  kullanmayı  zorunlu  hale getirmektedir.  Dolayısıyla,  aslında  gıda  katkı maddelerini  kullanmak  mutlak  anlamda gerekli  olmamakla  beraber,  günümüz  yaşam tarzı  sonucu  bu  maddeleri  kullanmak  kaçınılmaz  hale  gelmiştir. 

Gıda  katkı  maddeleri  kullanılmadan  üretilebilen  hazır  gıdaların  sayısı  ise  oldukça azdır.  Tüketicilerin  katkı  maddesi  kullanılmamış  veya  daha  az  kullanılmış  ürünleri  tercih etmesi  sonucu  zamanla  üreticiler  gıda  katkı maddesi  kullanımını  azaltmaktadırlar. 

Gıdalara  katılan  8000  in  üzerinde  katkı maddesi  vardır.  Henüz  hepsinin  zararlı  olup olmadığı  test  edilmemiştir. 

Bazı  maddelerin  zararlı  olduğu,  bazılarının  zararsız  olduğu  yapılan  çalışmalarla  gösterilmiştir.  Bunun  yanında  oldukça  fazla  sayıdaki  madde  hakkında  çelişkili  sonuçlar  ileri sürülmektedir. 


Katkı  maddeleri  kimyasal  maddeler 

olduğu  için  sağlığa  zararlıdır 

Katkı  maddeleri  gerçekten  de  kimyasal maddelerdir,  ancak  gıdalarda  bulunan  ve yaşamamız  için  gerekli  olan  yağlar,  karbonhidratlar  ve  mineraller  gibi  maddeler,  diğer bir  ifadeyle  gıdaların  kendileri  de  kimyasal maddelerden  oluşmaktadır.  İçtiğimiz  su, soluduğumuz  hava  ve  vücudumuzun  da  kimyasal  maddelerden  oluştuğu  yüzyıllardır  bilinen  bir  gerçektir.  Gıda  biliminde  kimyasal madde  kavramı  içinde  hava,  su,  tuz  ve  laboratuvarda  sentezlenen  kimyasallar  gibi  değişik  maddeler  yer  almaktadır. 

Gıda  katkı  maddelerine  karşı  daha  çok 

kimler  risk  altındadır? 

Çocuklar:  Her  tür  sağlık  sorunu  çocuklarda  daha  çabuk  ve  daha  ağır  biçimde  ortaya  çıkar.  Örneğin  sigara,  içen  kişide  akciğer kanseri  ve  kronik  bronşit  yapar,  ama  çocuklar  yanlarında  içildiğinde  bile  zarar  görürler. 
Aynı  şekilde  gıda  katkı  maddeleri  de  cips, boyalı  şeker,  renkli  toz  içecek,  kremalı  bisküvi  ve  benzeri  hazır  besinleri  çok  tüketen çocukları,  yetişkinlerden  daha  çabuk  ve daha  çok  etkiler.  Örneğin  çocukların  hiperaktif  davranış  bozukluğu  için  birçok  gıda katkı  maddesi  suçlanmaktadır.  Ayrıca  gıda katkı  maddelerinin  kanser  yapıcı  etkilerine ve  yol  açtığı  alerjik  reaksiyonlara  çocuklar daha  duyarlıdır. 

Alerjik  Bünyeli  Kişiler:  Aspirin  ve  bazı ilaçlara  duyarlı  kişiler  gıda  katkı  maddelerine  karşı  daha  fazla  risk  altındadır. 

Bilinçli  tüketici  olarak  ne  yapmalıyız? 

Gıda  katkı  maddelerinden  tamamen kaçınmak  neredeyse  imkansız  hale  gelmiştir. 
Dolayısıyla  bunları  kullanmakla  ilgili  bir  strateji  gerçekleştirilebilir.  Önerilerimizi  şu  şekilde  sıralayabiliriz: 

1.  Gıda  katkı  maddesi  içermeyen  ve bunu  etiketinde  belirten  gıdalar  tercih  edilebilir. 

2.  En  az  gıda  katkı  maddesi  içerenler  tercih  edilebilir.  Aynı  cins  ürünlerin  (mesela meyve  suları)  içerikleri  incelenecek  olursa katkı  madde  içeriklerinin  farklı  olduğu  görülecektir.  Bir  çok  ülkede  tüketicinin  katkı maddesi  içermeyen  (veya  daha  az  içeren)  gıdaları  tercih  etmesi  üreticileri  daha  az  katkı maddesi  kullanmaya  itmiştir.  Hatta  bazı  ülkelerde  özellikle  hiç  katkı  maddesi  içermeyen  veya  tartışmalı  katkı  maddelerini  içermeyen  gıdalar  üreten  firmalar  kurulmuştur. 

3.  Zararsız  olan  katkı  maddeleri  belirlenerek  bunları  içeren  gıdalar  tercih  edilebilir. 

4.  Zararsız  olduğu  kesin  olmayan  (tartışmalı)  katkı  maddeleri  belirlenerek  bunlardan  kaçınılmaya  çalışılır  veya  bunları  en  az içerenler  tercih  edilebilir. 

5.  Katkı  maddelerinin  elde  edildiği  kaynaklar  bizim  açımızdan  önemliyse  kaynağı açısından  mahsurlu  olan  (veya  şüpheli  olanlar)  belirlenerek  bunları  içermeyen  gıdalar tercih  edilebilir. 

Sağlığa  zararlı  olduğu  kanıtlanmış  ve  birçok  ülkede  yasaklanmış  gıda  katkı  maddelerinin  kullanımını  engelleyecek,  şüpheli  olanları  sınırlayacak  ve  alternatifler  getirecek, ayrıca  bu  tür  zararlı  katkıların  çok  fazla  kullanıldığı  ürünlerin  reklamını  sınırlayacak yasal  düzenlemelere  ihtiyaç  vardır.  Ayrıca üretici  firmalara  da  önemli  sorumluluklar düşmektedir.  Bazı  gıda  maddeleri  özellikle alerjik  bünye  ve  genetik  özelliğe  sahip  kişilerde  ve  çocuklarda  sorun  yarattığı  için işlenmiş  veya  hazır  gıdaların  etiketlerinde, hangi  katkıların  kullanıldığı  anlaşılır  ve  okunabilir  bir  şekilde  yazmalıdır.  Çoğunluk  bu katkıların  isim  ve  numaralarını  bilemeyeceği için  paketlerin  üzerine  bu  maddelerin  kimler üzerinde  ne  tür  sağlık  sorunları  yaratabileceği  de  belirtilmelidir.  Risk  grubunda  olan tüketiciler  bu  şekilde  uyarılmış  olacaktır.  Mümkün  olduğu  kadar  doğal  ve  katkısız gıdalarla  beslenmeye  çalışmalıyız.  Özellikle de  çocuklarımızın  boyalı  şeker  ve  çikolataları,  renkli  toz  içecekleri,  kremalı  bisküvileri, cipsleri,  ketçapları,  salam,  sosis  gibi  işlenmiş  et  ürünlerini,  hamburger  gibi  fast  food ürünlerini  çok  fazla  tüketmelerine  izin  vermemeliyiz. 


Araştırma  Merkezi 
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Dr.  İlhan  Diken 


Genetik  faktörlerin,  bazı  kanser  türlerinin  oluşumunda  rol  oynayabildiği  bilimsel  çalışmalarla  ispatlanmıştır..  Ailesinde  meme,  yumurtalık  ya  da kalın  barsak  kanseri  hikayesi  olanların,  taramalar  konusunda  daha  dikkatli  olmaları gerekmektedir  .  Belirli  bir  yaştan  itibaren yapılacak  düzenli  kontrollerle  bu  riskin önüne  geçilebilir.  Bazı  kanser  türleri  en baştan  genetik  bozuklukla  başlamaktadır  . 
Bir  kromozomdan  kopma  meydana  gelir  ve başka  bir  kromozoma  eklenir.  Böylece melez  gen  oluşur.  Melez  genin  ürettiği  protein  de  kanserin  oluşumuna  neden  olur. 

Ailesel  etkenler  en  çok  meme  kanseri, yumurtalık  (över)  kanseri  ve  kalın  barsak (kolorektal)  kanserinin  oluşumunda  rol oynar. 

Özellikle  ailesinde  meme  kanseri  hikayesi  olan  kadınların  sürekli  izlenmesi  son  derece  önemlidir.  Meme  kanserlerinin  yüzde 10’unda  ailesel  nedenler  etkili  olmaktadır . 
Bir  kadının  anne,  kız  kardeş  ya  da  teyzelerinden  en  az  ikisi  35  yaşın  altındayken meme  ya  da  yumurtalık  kanserine  yakalandıysa  bu  durum  bir  risk  faktörü  oluşturur. 
Normalde  meme  kanserinde  erken  tanı  için kadınlara  40  yaşından  itibaren  her  yıl  bir  kez hekim  tarafından  muayene  edilmesi  ve  ilk mammografisini  çektirmesi  önerilir. 
Ailesinde  meme  kanseri  hikayesi  olan  kadınlara  ise,  örneğin  annesinde  35  yaşında  kanser  görüldüyse,  annede  görülen  yaştan  beş yıl  daha  erken  taramalara  başlaması  tavsiye 


Kanser  ve  Genetik  Faktörler 


edilir.  Bu  kadınların  mamografi  ve  ultrasonografiyle  sürekli  olarak  izlenmesi  gerekir. 

önemli  bir  nokta  da  risk  grubundaki kadınların  gen  mutasyonlarının  incelenmesidir.  Ailesinde  birden  fazla  meme  kanseri vakası  görülen  kişilere  yapılan  ve  BRCA  1, BRCA  2  mutasyonu  olarak  adlandırılan  bu test  sonucu  risk  görülüyorsa  o  kişide  günün birinde,  ancak  belirlenemeyen  bir  tarihte kesin  olarak  kanser  görüleceği  anlamına gelir.  O  zaman  da  kanserin  önüne  geçmek için  koruyucu  mastektomi  (memenin  tamamen  çıkartılarak  yenisinin  yapılması)  önerilir. 

Yumurtalık  kanserinin  de  yüzde  10’unu genetik  nedenler  oluşturmaktadır.  Meme kanseri  olan  kadınlarda  yumurtalık  kanserine  yakalanma  riski  daha  yüksektir.  Bu  kanser  türünde  de erken  tanı  için,  örneğin  kişinin  annesi  35  yaşında  yumurtalık  kanserine  yakalandıysa, kızının  en  erken  30  yaşından itibaren  taramalara  başlaması  gerekir.  Yumurtalık  kanseri  belirti  vermeden  ilerler.  O nedenle  erken  tanı  için düzenli  jinekolojik  kontroller en  önemli  faktörü  oluşturur. 

Karında  şişme,  beklenmeyen vajinal  kanama,  karında basınç  duygusu,  sırt  veya bacak  ağrısı,  gaz,  şişkinlik  ve uzun  süren  hazımsızlık  hissedildiğinde  mutlaka  doktora  başvurmak gerekir. 

Genetik  nedenlerin  çok  önemli  olduğu bir  başka  kanser  türü  olan  ailesel  polipli kalın  barsak  kanserinde  de  kişinin  kolonun¬ da  sayısız  polip  oluşur  ve  bir  süre  sonra kolon  kanserine  dönüşür.  Böyle  bir  durum¬ 


da  kolonun  tamamının  çıkartılması  gerekir.  Ailesinde  birden fazla  kolon  kanseri  görülen  bir kişinin,  bu  kansere  en  erken 
yakalanan  kişinin  yaşından  10 
sene  geriye  giderek  tarama  yaptırmaya  başlaması  önerilir. 
Örneğin  ailede  kolon  kanserine en  erken  yakalanan  kişi  40  yaşındaysa,  ailenin  diğer  fertlerinin 
30  yaşından  itibaren  kontrollere 
başlaması  tavsiye  edilir.  Erken tanı  için  dışkıda  gizli  kan  testi, kolonoskopi  ve  parmakla  rektal muayene  yapılması  gerekir. 

Lynch  Sendromu  görülen 


ailenin  erkeklerinde  üregenital  kanserler, kadınlarında  jinekolojik  kanserler  ve  her  ikisinde  de  kolon  kanseri  salgın  bir  hastalık gibi  peşpeşe  görülür.  Eğer  bir  ailede  sık  sık bu  kanser  türleri  görülüyorsa  mutlaka  Lynch Sendromu’ndan  şüphe  etmek  lazım.  Çok ender  görülen  bu  durumda  hekimin,  kişile¬ 


rin  aile  öyküsünü  kapsamlı  bir  şekilde öğrenmesi  Lynch  Sendromu’nu  kalıtım yoluyla  alma  riskini  belirleyecek  önemli  bir adımı  oluşturur. 

Tüm  bunları  gözönünde  bulundurduğumuzda  demekki  sağlığımız  için  sadece  kendi vücudumuzu  değil,  ailemizin  de  sağlık sorunlarıyla  yakından  ilgilenmeli  ve  takip etmeliyiz.  Aile  üyelerinden  birinde  yaşanmış diye  diğer  tüm  üyelerde  de  aynı  hastalığın görülmesi  diye  bir  kesinlik  olmasada,  bu konularda  bilgilenmek  kaybettirmez,  kazandırır.  Gen  haritası  günümüzde  çözülmüş olsa  bile  genlere  dayalı  tedavi  yöntemlerinin tüm  insanlığa  ulaşmasında  daha  epey  yol almak  gerektiği  kuşkusuzdur. 


Neofobisi  Olanlar 
Erken  Yaşlanıyor 


Daha  yaşım  genç  demeyin,  genç  yaşta olmanıza  rağmen  yaşlı  olabilirsiniz. 
Nasıl  mı?  Eğer  yaşam  tarzınızda  duygu ve  düşüncelerinizde  yeniye  açık  değil  şeniz, kaç  yaşında  olduğunu  da  sorgulamanız  gerekir.  Prof.  Dr.  Özkan:  "Yenilikten  korkanlar öğrenmeye dirençlidir, dolayısıyla  er ken  yaşlanırlar”  diyor. 

Prof.  Dr.  Öz kan,  biyolojik faktörlerden uzak  bir  yaşlılık  tanımı  yapıyor. 

İstanbul  Üniversitesi  İsta nbulTıp  Fakül tesi  Psikiyatri 
Ana  Bilim  Dalı 
Öğretim  Üyesi 
Prof.  Dr. 

Sedat  Özkan,  "Yaşlanma,  üretkenlik, sevme,  öğrenme  kapasitesinin  erozyona uğramasıdır.  Neofobosi  olanlar,  yani  yenilikten  korkanlar  öğrenmeye  dirençlidir,  dolayısıyla  erken  yaşlanırlar' '  dedi. 

Prof.  Dr.  Özkan,  18-24  Mart  Yaşlılar  Haftası dolayısıyla  yaptığı  açıklamada,  yaşlanmanın öncelikle  psikolojik  olarak  kişinin  kendini nasıl  hissettiğiyle  ilişkili  olduğuna  dikkati çekti.  "Yaşlanma,  üretkenlik,  sevme,  öğrenme  kapasitesinin  erozyona  uğramasıdır. 
Neofobosi  olanlar,  yani  yenilikten  korkanlar 


öğrenmeye  dirençlidir,  dolayısıyla  erken  yaşlanırlar"  diyen  Özkan,  bu  kişilerin  obsesyona  eğilimlerinin  bulunduğunu  ve  kontrolcü bireyler  olduklarını  kaydetti. 

Özkan,  yaşlanmanın  da  sağlıklı  bir  şekilde yapılabileceğini  belirterek,  sözlerini  şöyle 


sürdürdü: 

"Toplumumuzdaki  yanlış  bir  kanıya  göre yaşlılık  dönemi,  sosyal  hayata  pek  dahil olunmayan,  genellikle  evde  vakit  geçirilen, sağlık  sorunlarıyla  dolu  ve  yalnız  bir  süreç olarak  algılanmaktadır.  Oysa  yaşlılık  döneminin  getirdiği  fiziksel,  sosyal  ve  psikolojik tüm  değişikliklere  rağmen  fiziksel  ve  psikolojik  sağlığın  sürdüğü  sosyal  açıdan  aktif, üretken  ve  doyumlu  bir  hayat  sürmek  mümkündür.  Önemli  olan  kişinin  kaç  yaşında olduğu  değil,  yaşamdan  aldığı  hazdır.' '  dedi. 
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Yoğurttan  daha fazla  yararlanmak  için  suyunun atılmaması  gerekir.  Yoğurdun  tüm  vitamin  ve  mineralleri  bu  suda  bulunmaktadır. 
Ayrıca,  bu  su  yemeklere  ekşi  bir  tat kazandırmak  istenildiğinde  de  kullanılabilir. 

*Satın  alınıp  buzdolabında  saklanan yeşil  sebzeler  bir  süre  sonra  canlılıklarının yitirirler.  Tekrar  canlı  hale  getirmek  için  ise, yıkanıp  10*15  dakike  kadar  2  litrelik  suya katılmış  1  yemek  kaşığı  limon  suyunda bekletilmesi  yeterli  olacaktır. 

*Ekmeğiniz  durup  dururken  dolabında küfleniyorsa,  ekmek  kutusunu  15  günde  bir sirkeli  suyla  silmek  yeterlidir. 


«Uf 

Evinizde  mayonez  yaparken  zeytinyağ yerine  susam  yağı  kullanın.  Mayonezinizin daha  uzun  zaman  bozulmadığını  göreceksiniz'* * 

Yeşil  salatalık  malzemelerinizi  elinizle koparırsanız  vitaminlerini  öldürmezsiniz. 

Balık  çorbası  yaparkemS  uyunun  daha lezzetli  olması  için  balıkları  en  az  45*60 dakika  kaynatın.  Baş  ve  kuyruk  kısımlarının en  lezzetli  yerleri  olduğunu  unutmayın. 

Karnabahar  pişirirken  eve  yayılan  kokudan  kurtulmak  için  pişirme  suyuna  bir  parça tuz  ve  iki  kaşık  sirke  ilave  edip,  suyun  üzerinde  köpük  oluşumunu  bekledikten  sonra, içine  sebzeleri  atmayı  deneyin.  Evi  saran kötü  kokudan  eser  kalmadığını  göreceksiniz. 


Mısır  Yemeği 


Malzemeler 

6  adet  mısır, 

8  adet  domates, 

5  adet  biber, 

1  adet  acı  biber, 

4  çorba  kaşığı  zeytinyağı, 
Kırmızı  toz  biber,  Tuz 


Yapılışı: 


Mısırlar  suda  haşlanır.  Soğuduktan  sonra taneleri  sapından  ayrılır.  Domatesler  soyulur  ve  küçük  küçük  doğranır.  Aynı  şekilde biberler  hazırlanır.  Bir  büyük  tavada  zeytinyağı  ısıtıldıktan  sonra  domates  ve  biberler  ilave  edilir.  Kısık  ateşte  20-25  dakika kızartılır.Tuz  ve  kırmızı  biberle  tatlandırılır. 
Sonra  bu  sos  ile  mısırlar  karıştırılıp  biraz pişirilerek  servis  yapılır. 

Afiyet  olsun! 


Nisan  2010 


Nisan  2010 


Tecavüz  Denilen ... 


Tecavüz  kimini  korkutan, 

Kimini  ürküten, 

Kiminde  nefret  duygusu  uyandıran, 

Kiminde  ise  çaresizliği  yaratan, 

Benliği  öldüren  bir  olay  halini  alır. 

Çünkü  tecavüz  istila  etme,  hüküm sürme  ve  sahip  olma  anlamına  gelmektedir. 
Dünyanın  başına  yıkıldığı  an.  Yaşamanın artık  hiçbir  anlamının  kalmadığını  düşündürten  o  felaket!  Hakaret,  onursuzlaştırma, iradesizleştirme,  özgüven  yitimi,  kirlenmişlik  duygusu,  zavallılaşma,  çevresine  karşı güvensizlik,  alçalmışlık,  giderek  teslimiyet ve  daha  pek  çok  şeyi  ifade  eden  tecavüz... 

Dikkat  edilirse  kavramın  kendisi  hep saldırıyı  içermektedir.  Saldıran  kim,  saldırılan  kim?  Saldıran,  neye  saldırıyor?  En  çok neye  saldırıyor?  Neyi  ele  geçirmeye  çalışıyor? 

Bir  iz  düşüm  olarak  tikel  ya  da  tekil  tecavüz  olaylarına  baktığımızda  bireylerin, ailelerin  veya  çeşitli  toplulukların  yaşamına nasıl  bir  karabasan  gibi  çöktüğünü,  ne belalara  yol  açtığını,  ne  acı  ve  kahırlı  bir yaşama  mahkum  ettiğini  çok  yalın  bir  şekilde  görebiliriz.  Hatta  genel  insan  toplumunun  beş  bin  yıldır  yaşadığı,  her  an  maruz kaldığı  vahim  tecavüz  kültürüne  dair  önemli  ip  uçlarına  ulaşmamız  da  mümkün.  Ama tecavüzü  anlamak,  çözmek  ve  ondan  kurtulmak  isteniyorsa,  öncelikle  dimağın  ve gönlün  ve  gözün  üstündeki  perdelerin kaldırılması  lazım! 

Günlük  gazete  haberlerinde  sikça  karşılaşılan,  dünya  istatistiğine  vurulduğunda dakikada  binlerce  vukuyu  bulan  bu  hastalık tek  tek  olayların  araştırılmasıyla  anlaşılamaz  ve  aşılamaz.  Bunun  seri  olaylar  değil, bir  kültürün  (küresel  bir  kültürün)  gündelik 


yaşama  iz  düşümleri  olduğunu  fark  ederek bakmamız  gerekiyor.  Kültürün  kendisi  tarihsel-sosyolojik  analize  tabi  tutularak  tikel olaylar  daha  anlaşılır  hale  gelir,  sis  ve yanıltma  perdeleri  kaldırılabilir  ve  böylelik¬ le  çözümsüzlük,  çaresizlik  labirentinden çıkmak  mümkün  olabilir. 

Tecavüz  denince  ilk  akla  gelen  kadındır. 
Ki  bu,  toplumsal  hafızanın  doğal  bir  şartlı refleksidir.  Doğrudur,  tecavüz  denince  akla ilkin  kadın  gelir.  Çünkü  tecavüz  kültürünün ilk  mağduru  kadın  ve  onun  etrafında  oluşan kültür,  toplumsal  yaşam,  organik  ikinci doğadır.  Tecavüz  kültürü,  demokratikkomünal  topluma  ya  da  ahlaki-politik  topluma  saldırı  kültürü,  ona  karşıt  kültürdür. 
Komünal-demokratik  toplumun  ya  da  kök hücre  konumundaki  ahlaki-politik  toplumun  asal  öğesi  yani  yaşamla  bağını  asla koparmamasını  ve  bu  sayede  var  olma  sorununa  güç  getirebilmesini  sağlayan  vazgeçilmez  öğesi  de  kadın  olduğuna  göre,  kadının  halen  bu  denli  tecavüz  tehdidi  altında tutulmasının  nedeni  artık  daha  fazla anlaşılır  hale  gelir. 

Kadına  saldırı  toplumun  kendisine saldırı  oluyor.  Anacıl  toplum  dediğimiz doğal  toplum;  doğayla,  evrenle  barışık, uyumlu,  kendisini,  evrensel  hakikati  hisseden,  duyumsayan  ve  deneyimleyerek  kabalaştıran  özgürlükçü  zihniyet  ve  bilinçle oluşturulmuş  bir  ikinci  doğa  idi.  Doğa  anadan  öğrenildiği  gibi  eşitlikçi,  farklılıklarla zengin  kılınmış,  saygılı  ve  sevgili,  herkesin özgür  iradesiyle  katılım  sağladığı  bir  yaşam kendi  türüne  has  olan  analitik  zekanın metafizik  yapabilme  gücünden  de  yararlanarak  oluşturulmuştu,  insan  türü  zihniyet yoluyla  kendi  toplumunu  yapıyordu  ama 


doğadan  kopmadan  ve  doğayı  kendi  şahsında  hızlı  bir gelişme  sağlayarak  kutsuyor,  doğadan beslenerek, doğayı  besliyordu. 

Kürt  Halk 
Önderliği,  insan  şahsında kendini  düşünen  doğa  sorusunu  sordu ve  daha  sonrasında  evrenin anlaşılabilmesinin  bir  yolu  olarak  insan  ve  dolayısıyla onu  var  eden  toplumunun  incelenmesini gösterdi.  Buradan  bakıldığında,  tecavüz sadece  kadına,  topluma  yapılmıyor,  hakikate  büyük  bir  darbe  vuruluyor.  Tecavüzün sadece  kadın  bedenine  saldıran  yüzünü görür  ve  onu  incelemeyle  yetinirsek,  hakikat  arayışçılığında  ve  savaşımında  eksik  ve yanlış  bir  yerlerde  durabiliriz.  Bu  sorun sadece  tecavüze  uğramış  kadınların  veya insanların  sorunu  değildir.  Bütün  Kürtlerin, halkların,  insanların  ve  toplumların  sorunudur. 

“Hiç  tecavüze  uğradınız  mı?”  sorusunu önünüze  çıkan  herhangi  birisine  sorduğunuzu  düşünün.  Başa  gelse  bile  kolay  kolay anlatılamayacak  bir  korkudur.  Yaşansa  bile anlatılamaz,  anlatılsa  davacı  olunsa  da  her türlü  yadırgama,  eziyet,  kuşku,  şüphe  altından  kalkılamaz  bir  hal  almışken  ve  namus 


denilen  kandırmaca  bu  denli  fetişleştirilmişken  bu  soru  tabii  ki  çok  abes  kaçar. 
Ama  bunu  kabullenerek  sorulardan  ve  sorgulamalardan  vazgeçemeyiz.  Çok  ağır  gelse de  her  gün  kaçtığımız  bu  gerçeklikle  herkesin-  toplumun  karşı  karşıya  gelmesi  ve  dur demesi  gerekiyor.  Kürt  Halk  Önderliği Abdullah  Öcalan  ‘Bakirlik;  kirlenmemiş toprak  demektir’  dedi.  Tecavüz  zihniyete, kültüre,  ruha  yapılıyor.  Bedenlere  yapılan tecavüz  bunların  peşi  sıra  geliyor.  Toprağın, tarihin,  toplumun  kirletilmişliğinden  cesaret  alıyor.  O  halde  tecavüz  kültürüne  karşı savaşta  hepimizin,  herkesin  üzerine  düşen yükümlülükler  var.  Ruhun  bekareti,  zihniyetin  bekareti  ve  toprağın  bekaretine  ulaşmak,  bunun  için  sürekli  mücadele  ve  çaba içerisinde  olmakla  bu  lanetli  kültürü  aşabiliriz. 


Ruken  Sivas 


m 


Soldan  Sağa: 

1-  22  Nisan  1889’da  Kahire’de  yayın  hayatına başlayan  ilk  Kürtçe  gazete  /  Nikel  imi  /  Nazi Hücum  Kıtası,  2-  kalça  kemiği  /  bir  harfin  kalın okunuşu  /  en  iyi,  en  üstün,  3-  ilk  Kürtçe  gazetenin kurucusu,  4-  tanrıtanımazlık  /  Uzak  Doğu'ya  özgü dövüş  sanatı,  5-  bir  renk  /  zeka,  6-  Colemerg’in bir  ilçesi  /  bir  işte  başta  gelen  /  öğütülmüş  tahıl  / karışık  renkli,  7-  karakter  /  karşıt,  zıt  /  yemek, yiyecek,  8-  en  tiz  erkek  sesi  /  bir  nota  /  demiryolu, 9-  bir  ilimiz  /  erkek  dansçı,  10-  Japon  kökenli dövüş  sporu  /  bir  içki  çeşidi  /  Arapça’da  ‘hayır’, 11-  file  /  geri  çekilme,  vazgeçme  /  tiyatro  edebi¬ 


yatı,  12-  bir  yurdun  kendine  özgü  niteliklerini  taşıyan  /  bir  bilgisayar  dosyalama  türü  /  kuru  buhar banyosu,  13-  Argon  imi  /  eşsiz,  benzersiz  özellikler  taşıyan  /  uçma  işi,  14-  diken  /  beddua, ilenç  /  kıt  karşıtı,  15-  Şeria  (Ürdün)  Nehri'nin batısındaki  Antik  Filistin  topraklarına ibrahimi  dini  metinlerde  verilen  isim. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1-  Yapılan  bir  ankette  en  çok  dinlenen Kürt  müzik  grubu,  2-  Umma,  beklenti  / erken  /  bir  meyve,  3-  büyük  fare  /  Kürtçe anlamlı,  manidar  /  Kürtçe  tarak,  4-  entrika, dolap,  desise  /  el,  yabancı,  5-  uyarı  /  güzel, hoş  kadın  /  ne  olursa olsun,  her  halde,  6- mecazi  anlamda  bir  çıkar karşılığında  bir  şeyi  gözden  çıkarmak,  feda etmek /başarı  fırsatı  olan elverişli  durum /bir  ilimiz, 

7-  Kürdistan'ın  Osmanlı ve  İran  imparatorlukları arasında  ikiye  bölündüğü anlaşma,  8-  kıran  /  bir nota  /  Kalsiyum  imi  / hane,  konut,  9-  niçin  / ateşli  silahla  bir  mermi¬ nin  atılmasına  yarayan patlayıcı  madde,  10- 
Kürtçe’de  ısrar  /  Merkür, 

11-  doğu  dinlerinde  manevi  kurtuluşu  belirtmek üzere,  sözcük  anlamıyla 
"dışarı  esmiş",  "dışarıya üflenmiş"  anlamında  kullanılan  kelime  /  100  m2 değerinde  yüzey  ölçü 


birimi  /  bir  kadın  ismi,  12-  Leyla  önadlı  bir  Kürt sanatçısı  /  Yılmaz  Güney’in  bir  filmi,  13-  şaşmak, şaşırmak  /  Kürtçe’de  suret,  yüz  /  Baryum  imi,  14- 


kürekle  yürütülen  deniz  teknesi  /  uydurma  / Kürtçe’de  din,  15-  ilenme,  beddua  /  bir  erkek ismi  /  Hatay’ın  bir  ilçesi. 


60.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


IV.  Bölüm 


Boğazını  temizledi  ancak  konuşmasına  devam  edemedi.  Sirvvan  çayından  bir  yudum  daha  içtikten sonra  kutudan  malzemeleri  çıkarıp  Ahmet’in  ayağının  olduğu  yere  koydu.  Bu  havayı  dağıtmanın  başka  yolunu  bulamamıştı.  Battaniyeyi  kaldırıp  yarayı  açmaya  başladı.  Ahmet  tepkisizdi.  Kuruyan  bez  parçalarının  kaldırılması  acı  veriyordu  ama  belli  etmek  istemiyordu.  Sirvvan’ı  acımasız  biri  olarak  görmeye  başlamıştı.  Ne  kadar  da  kabalaşmıştı  şimdi.  Halbuki  kadınlar  ince  davranışlarıyla  tanınırlar.  Başını  kaldırıp  ayağına  baktı.  Kendi  kesik  ayağına bakamıyordu.  Bu  kadınların  yüreği  taşlaşmış  mıydı?  Çok cesaretli  görünüyorlardı.  Acı  içinde  kıvrandı.  Dikişleri atmıştı  ve  yarası  ilk  günkü  gibi  yeni  görünüyordu.  Zin, rahat  hareketlerle  yarayı  temizledikten  sonra  eski  dikiş iplerini  tek  tek  çıkardı.  Ona  yeni  malzemeler  hazırlamakla meşgul  olan  Sirvvan.  Şişede  çok  az  uyuşturucu  kaldığını fark  etti.  Teselli  eden  bir  tonla: 

-Heval  Ahmet,  uyuşturucunun  etkisini  göstermesi fazla  uzun  sürmeyecek.  Kendini  konsantre  edip  dayanabilirsen  iyi  olur,  dediğinde  Ahmet: 

-Acıyı  ben  çekiyorum.  Bu  işin  tedbirini  başta  alsaydınız,  beni  bu  hale  koymazdınız.  Çok  sert  konuşmuştu.  Zin, bu  haldeyken  müdahale  etmek  istemiyordu  ancak, Sirvvan’ın  titrediğini  gördüğünde: 

-Sanırım  burada  malzemeler  için  gırtlak  patlatan  biziz. 
Doğru  dürüst  saklansaydı,  malzemeler  bozulmasaydı  biz de  arkadaşlarımızın  çığlıklarını  duymak  zorunda  kalmayacaktık  ama  bu  dikişleri  atmak  zorundayım  ve  sen  da dayanmak  zorundasın. 

Bu  sözler  bir  çırpıda  ağzından  çıkmıştı.  Sakin  olmaya gayret  etse  de  yorgunluğu  onu  teslim  almaya  başlamıştı. 
Cenk: 

-  Çok  gergin  görünüyorsun. 

Zin  burnundan  derin  bir  nefes  alıp  verdi.  Bakışlarıyla Cenk’i  baskı  altında  tutar  gibi  bir-iki  saniye  öylece  durdu. 
Başını  yana  sallayıp  dikişe  başladı.  Böylesi  anlarda  ortamı  hep  kendisi  sakinleştirirdi  ama  bu  kez  hakim  olamıyordu.  Ahmet’in  çığlığı  şkeftin  duvarlarını  yaracak  gibiydi. 
Diğer  tarafta  uyuyan  askerde  inlemeye  başladı.  Zin  elini çabuk  tutup  son  dikişi  de  attığında  Ahmet  yarı  baygındı. 
Sirvvan’a: 

-Yarayı  sarsan  iyi  olur.  Ben  de  askere  bir  bakayım. 
Elimizde  kalmasa  iyi  olur. 

Yerinden  kalkıp  askerin  olduğu  yere  gitti.  El  fenerini askerin  yüzüne  tuttu.  Kumral  sakalları  ışığın  etkisiyle  parlıyordu.  Çekici  bir  görüntüsü  vardı  fakat  çok  yorgun  görünüyordu.  Zin  onu  bir  an  şehit  kardeşine  benzetti.  Onu kurtaramamışlardı  ama  bu  askeri  kurtaracaklardı.  Nefes alış  verişleri  düzenliydi.  Göz  kapaklarını  araladı.  Gözbebekleri  oynuyordu.  Sanıldığından  daha  çabuk  iyileşecekti. 
Elini  alnına  koyup  ateşine  baktı.  Şimdi  daha  iyi  görünüyordu.  Battaniyeyi  kaldırıp  yarasına  baktı.  Temizdi. 
Cihazla  göğsünü  dinleyip  nabzını  kontrol  etti.  Zin,  kendi¬ nin  esmer  oluşunu,  askerin  beyaz  bileğini  kavradığında farketti.  Gülümsedi.  Bu  sırada  asker  gözlerini  aralamıştı. 
Karşısında  bir  kadın  görmüş  olmanın  şaşkın  ifadesi  vardı. 
Yarı  baygın  bakışlarını  Zin’in  üzerinde  dolaştırdı.  Zin  de öylece  ona  bakakaldı.  Yüzündeki  gülümsemeyi  bu  kez yumuşak  bir  tonla  konuşmaya  bıraktı.  Askere: 

-Nasılsınız?  Ağrınız  var  mı?  diye  sordu.  Cevap  alamamıştı.  Belli  ki  asker  nerede  olduğunu  anlamamıştı.  Başını hafif  kaldırıp  çevresine  baktı.  Derinden  gelen  bir  inlemey¬ le  başı  tekraryastığa  düştü.  Saman  dolu  yastığın  sesi  ona garip  gelmişti  ama  hala  neler  olduğunu  anlayamamıştı. 
Uyuşturucunun  etkisi  ile  acı  hissetmediği  açıktı.  Zin’e dönerek  alçak  bir  sesle: 

*****  Devam  Edecek.. 
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Kadın  kenti  ilan  edilen  Diyarbakır'da  üç  gün  boyunca  erkek  yöneticiler  tatile çıktı  ve  şehri  kadınlar  yönetti.  Barışın  bir  an  önce  gelmesini  ve  bu  sevecen insanların  çektikleri  acıların  bitmesini  en  içten  duygularımla  diliyorum. 


Siz  hiç  24-25  yaşlarında  bir büyük  şehir  belediye  başkanı gördünüz  mü?  Emek  Yazbaşı, Diyarbakır  Belediye  Meclisinin en  genç  üyesi,  üç  gün  süresince  belediye  başkanlığı  görevini  yürüttü. 
Yalnız  o  mu?  Kadın  kenti  ilan  edilen  Diyarbakır'da  üç  gün  boyunca  erkek  yöneticiler  tatile  çıktı  ve  şehri  kadınlar  yönetti.  İstanbul'dan  8  Mart  kutlamalarına giden  kadınlar  arasındaydım.  Belediye kadın  yöneticileri,  hepsi  de  genç,  çalışkan,  akıllı;  bizi  çok  güzel  ağırladılar. 

iki  gün  Diyarbakır'ın  her  bir  köşesin¬ de  farklı  STK'lerin  düzenlediği  değişik etkinlikler  yapıldı.  Geziler,  konserler, söyleşiler,  tiyatro,  sinema  gösterileri, koşu,  dans  gösterisi  ve  benzeri  etkinlikler.  Hepsini  izleme  olanağı  olmadı,  izleyebildiklerim  ise  beni  çok  etkiledi.  Her yerde  kadınlar  vardı.  Yaşlı,  genç,  çocuklu,  çocuksuz... 

8  Mart  günü  ise  bir  cümbüş  ve  festival  havasındaydı.  Kadınlar  allı,  morlu, pullu,  parlak  desenli  geleneksel  kıyafetleri  ile  meydanı  doldurdular.  Başlarında sarı,  yeşil,  kırmızı  bantları  ya  da  eşarplarıyla  şen  şakrak  tam  bir  çoşku  seli halindeydiler.  Eylem  Demokratik  Özgür Kadın  Hareketi  tarafından  organize  edilmişti.  Kortej  sıraya  dizildi.  Her  grup pankartlarıyla  yerlerini  aldı.  Türkçe  ve Kürtçe  solaganlarla  yürüyüşe  geçildi. 

En  önde  çeşitli  kadınların  fotoğrafları  olan  bir  pankartın  üzerinde  ‘Özgür Bir  Dünya  İçin  Yürüyoruz’  sloganı  var. 
Arkasında  bendir  çalan  kadınlar,  onların  arkasında  BDP  Eşbaşkanı  Gültan Kışanak,  milletvekilleri  Sevahir  Bayındır, Ayla  Akat  Ata'nın  bulunduğu  kadınlar kolkola  ve  onlardan  sonra  da  içlerinde transseksüellerin  de  olduğu  diğer  gruplar  kortejde  yerlerini  alıyor. 

Darkapı'dan  istasyon  meydanına  kadar  sloganlar,  şarkılar  eşliğinde  kadınlar  yürüyor.  Arada  bir  öndeki  minübüsten  erkekler  korteje  katılmasın  diye  uyarı  yapılıyor,  inanılmaz  ama  erkekler  de buna  uyuyor  ve  kenara  çekiliyorlar.  Kenardan  yaşlıca  bir  adam  karısı  ve  kızlarına  "hadi  siz  de  katılın"  diyerek  onları korteje  yolladı.  Ayrıca  bizim  oraya  İstanbul'dan  geldiğimizi  öğrenen  kadınlar  anında  boynumuza  sarılıp  bizi  kucaklıyor, öpüyor  ve  onların  yanında  olduğumuz için  çok  mutlu  oluyorlardı. 

Yapılan  konuşmaların  ardından  Roj- da,  Şevval  Sam,  bir  karı  koca  ve  üç 


çocuklarından  oluşan  ve  Londra'da yaşayan  Silbus  û  Tarî  grubunun  şarkılarıyla  kadınlar  çoştu  ve  meydanın  her yerinde  halay  daireleri  oluştu. 

Zaten  ne  zaman  müzik  çalsa  genç, yaşlı  demeden  hep  birlikte  halay  çekmeye  başlanıyor.  Gece  genç  Belediye Başkanı  Yazbaşı'nın  yemeğine  davetliyiz.  Her  yerde  yemekten  önce  buğdaylı soğuk  yoğurt  çorbası  ve  salata  ikramı var.  Lokantalarda  bunlar  hesaba  dahil değil.  Hatta  bir  lokanta  irmik  helvası bile  veriyor.  Çaya  gelince  istediğiniz kadar  içebilirsiniz. 

Takip  edebildiğim  etkinlikler  ve  Diyarbakır'da  üç  günlük  izlenimlerime  gelince.  İlk  gece  Diyarbakır'ın  yeni  kurulan,  yüksek  apartmanların  yapıldığı  Kayapınar  ilçesinde  içinde  Ceren  Kadın Evi’nin  olduğu  Ekin  parkındaki  konsere gittik.  Ayfer  Düztaş  ve  arp  sanatçısı Tara  Jaffı  bendir  eşliğinde  dinledik  ve halay  çektik. 

Daha  sonra  "Geceler  Kadınlara  Özgür  Olacak  "meşaleli  yürüyüşüyle  etraftan  alkışlar  arasında  park  ormana  yüründü.  Ertesi  gün  Barış  için  Kadın  Girişimi  çadırı  Darkapı  Meydanına  kuruldu. 

Ben  hem  biraz  Diyarbakır  turu  yapmak  hem  de  kadın  ve  çocukların  katılacağı  Özgürlük  Rüyasına  Yürüyüş  etkinliğine  katılmak  üzere  yola  çıktım.  Mendil satan  küçük  Emine  o  gün  bana  gönüllü rehberlik  yaptı.  Dinleyerek  ezberlediği bilgileri  bana  aktarıyordu  ama  lafını  keserseniz  yeni  baştan  başlayıp  ezberlediği  şekilde  anlatıyordu.  1,5  kilometre civarında  bir  çap  etrafında  surlarla  çevrili  kale  içinin  sekiz  kapısı,  82  burcu  ve altmışa  yakın  müze,  kilise,  cami, hamam  ve  kervansaraydan  oluşan  tarihi yapıları  var. 

Bunların  bir  kısmını  Emine'yle  gezip Hasırlı  Özgür  Yurttaş  Derneğine  yollandık.  Oraya  giderken  BDP'den  Ahmet'le tanıştık.  Belediye  Hasırlı'ya  ekmek  için tandır  fırınları  ve  çamaşırhane  yapmış. 
Yanına  da  çocuklar  için  bir  bakım  yeri. 
Derneğin  okuma  odası  ve  folklor  dersleri  verilen  odaları  var.  Çocuklar  ve kadınlar  balonlarla,  benderlerle  derneğin  önünde  toplandı.  Bendir  çalan  on yaşındaki  bir  kız  Türkçe  konuşmayı  ret ediyormuş  ve  yalnız  Kürtçe  konuşuyormuş.  Bundan  dolayı  hem  bu  çocuk  hem de  ailesi  yargılanıyormuş.  Bir  Türkiye vatandaşı  yalnızca  İngilizce  konuşsa  yar¬ 


gılanır  mı  sizce?. 

Ahmet  de  bir  konserde  bağlama  çaldığı  için  yargılanıyor  ve  hala  mahkemesi devam  ediyor.  "Jin  Jiyan  Azadi"  (Kadına Yaşama  Özgürlük)  sloganıyla,  balonlar ve  şarkılarla  kadınlar  ve  çocuklar  yürüyorlar. 

Arada  "Biji  Serdarî!"  (Yaşasın  Önderimiz)  sloganları  da  atılıyor.  Apo  onlar için  önder.  Ne  kadar  yasaklansa  da, beğenilse  de  beğenilmese  de  bu  bir gerçek.  Nitekim  8  Mart  yürüyüşünde  de zaman  zaman  gençler  tarafından  bu  slogan  tertip  komitesine  rağmen  atıldı. 

Oradan  Dicle  Fırat  Kültür  Merkezine gidiyoruz.  Merkezin  her  odasında  bir etkinlik  var.  Bazıları  gitar  dersi,  bazıları bendir  dersi  alıyor.  Bir  okuldan  davul zurna  sesleri  geliyor.  Her  zaman  müzik duyduğunuz  tarafa  gideceksiniz.  Zira orada  bir  sürpriz  vardır.  Nitekim  bu  okulun  bahçesinde  de  60-70  kadar  6  yaşından  14  yaşına  kadar  olan  öğrenciler halk  dansları  çalışıyor.  O  kadar  hoş  bir manzara  ki!  Küçükler  bir  türlü  ayaklarını  müziğe  uyduramıyorlar  ama  paralıyorlar  kendilerini. 

Valiliğin  açtığı  bir  eğitim  merkezi  için  orası  "sistemin  yeri,  bize  karşı" diyorlar.  Zira  sistem  hep  onların  aleyhi¬ ne  çalışmış  ve  artık  sizden  yanayız  dese de  samimiyetine  inanılması  için  epey bir  zaman  geçmesi  gerekecek  herhalde. 
Ayrıca  sistem  kanunları,  bakış  açısıyla hâlâ  onlara  düşman  sanki. 

Ziya  Gökalp,  Cahit  Sıtkı  Tarancı'nın yaşadığı  evler  müze  haline  getirilmiş. 
"Bir  kadın  kenti  nasıl  yaratılır"  panelinden  anlıyoruz  ki  belediye  kadınlar  için stratejik  planlara  bütçe  ayırmış.  Diyarbakır  ve  çevresi  kadın  hakları  açısından herhalde  Türkiye'nin  en  gelişmiş  yerlerinden  sayılabilir.  Nitekim  BDP'nin  99 
belediye  başkanının  14'ü  kadınken, AKP'den  2,  CHP'den  1  kadın  belediye başkanı  olması  çarpıcı  değil  mi? 

Diyarbakır'da  karşılaştığım  herkes, satıcılar,  kadınlar,  sokaktaki  insanlar  o kadar  sevecen  ve  İstanbul'dan  birinin onların  yanında  olmasından  çok  fazla mutlu  oldular  ve  bunu  ifade  ettiler. 
Hepsine  en  içten  sevgilerimi  yolluyorum.  Barışın  bir  an  önce  gelmesini  ve bu  sevecen  insanların  çektikleri  acıların bitmesini  en  içten  duygularımla  diliyorum.. 

Nergiz  Savran  Ovacık 
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Fransız  Senatör 

İsabelle  Pasquet 

L. _ ! _ 
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Kürt  Kadınlarına  Hayranım 


Isabelle  Pasquet  8  Mart  1962 
yılında  kuzey 

Fransa’nın  Picardie  bölgesin¬ de  doğdu,  anne  ve  babası memur  olan  Isabelle,  ailevi nedenlerden  dolayı,  güney 
Fransa’nin  La  Ciotat  şehrine  taşındı. 

1982  yılında  20  yaşında  Fransız 
demir  yolarında  işçi  olarak  çalışma¬ 
ya  başlıyan  Isabelle,  21  Eylül  2008 
yılıda  senatör  seçilene  kadar  bu işte  çalıştı. 

Çalıştığı  yıllar  boyunca  Fransa’ nın  en  büyük  sendikası  olan CGT’nin  sendika  üyesi  ve  aktif militanı  olarak  çalışmalarını  sürdürdü.  Aynı  zamanda  Fransız Komünist  Parti  militanı  olan 
Isabelle  Pasquet,  21  Eylül  2008 
yılında  Komünist  parti  adayı  olarak,  Marsilya  nin  şehri  olan Bouche  du  Rhone  ilinin  senatörü seçildi  .  Fransız  Sena  tosunda, Kadın  hakları,  aile  ve  çocuk  hakları,  isçi  hakları  ve  hukuk  dışı  göz altılarına  karşı  mücadele  gibi konularda  çalışmalara  katıldı. 

Komünist  Senatör,  aynı  zamanda  30  nisan  2009  tarihinde  ,  Kürt sorunun  çözümüne  yönelik 
Senatoda  yapılan  bir  konferansa da  ev  sahipliği  yapar.  Isabelle Pasquet ;  24  ve  18  yaşlarında  ,biri erkek  ve  biri  kız  olmak  üzere  iki çocuk  annesi.  Fransız  senatör  ile, Boulevard  Longchamp  semtinde bulunan  Marsilya  Kürt  halk  evinde, 
17  Mart  günü  bir  araya  geldik. 

Sizce  Fransa’daki  en  önemli kadın  sorunları  nelerdir? 


Malesef  Fransa’da  kadınlar  ve erkekler  arasındaki  cinsel  bazlı haksızlıklar  devam  ediyor.  Özelikle iş  sahasında  kadınlar  farklı  zorluklarla  karşılaşıyorlar. 

Bir  kadın  aynı  işi  yapmasına  rağmen  erkekten  hala  daha  az  maaş alıyor  ve  bu  haksızlık  kanunlar  tarafindanda  korunuyor. 

Kadınları  en  çok  zorlayan  ayrımcılıklardan  birisi  de  belirsizlik; Özelikle  kriz  zamanlarında  kadınlar, krizin  ilk  kurbanı  ve  ilk  işten  çıkartılan  kesim  oluyor.  Kadınların  pek azının  sürekli  istihdam  sözleşmesi vardır.  Çoğu  kadın  istihdam  sözleşmesiyle  çalışıyor,  yani  geleceğe dönük  rahat  ve  uzun  vaadeli  düşünemiyor  ve  yaşamını  pl  ani  ayamıyor. 
Kadınlar,  sürekli  stres  ve  kaygı  içinde  yaşıyor . 

İşlerinde  başarılı  olan  kadınlar ise  belirli  bir  düzeyden  sonra  ilerleyemiyorlar,  önleri  bilinçli  bir  şekilde  tıkanıyor,  çünkü  patronlar kadınlara,  doğaları  ğereği  güvenmiyor,  her  an  doğum  veya  çocuklarıyla  ilgilenmek  için  izin  isteyecek  ve daha  az  kar  yapılıcak  diye  korkuyor. 

İş  ortamında,  kadınlara  yönelik cinsel  temelde,  şantaj  ve  taciz  olayları  hala  devam  ediyor.  Genel anlamda  bir  çok  ülkede  olduğu  gibi Fransa’da  da,  eşler  arasındaki  şiddettin  en  büyük  kurbanı  kadınlar oluyor.  Eşleri  tarafindan  dövülen hatta  öldürülen  kadın  sayısı  binler¬ le  telafuz  ediliyor. 

Özellikle  Fransa’da,  son  zamanlarda  ön  plana  çıkan  başka  bir konu  ise,  evsiz  kadınlar.  Ev  kirala¬ 


mak  nerdeyse  imkansız  hale  geldi. 
Bir  çok  garantinin  yanında,  bir  sürü peşinat  ve  sürekli  istihdam  sözleşmesi  isteniyor.  Çocuklarını  yalnız büyüten  yüz  binlerce  kadın  var  ve bu  kadınlar  malesef  ev  kiralayamıyorlar,  çalışmalarına  rağmen  evsiz kalabiliyorlar.  Senatoda  üyesi  olduğum  kadın  komisyonu  bu  tür sorunlara  yönelik  çalışmalarına devam  ediyor.  Yaptığımız  kapsamlı araştırmalardan  sonra,  kadınlara yardımcı  olmak  için,  kanun  teklifleri  hazırlayıp  sunuyoruz  ama  sentonun  büyük  kısmı  sağcı  partilerin elinde  ve  çoğu  zaman  kanun  teklifleri  geçmiyor. 

Kürt  kadınları  hakında  nasıl düşünüyorsunuz? 

Geçen  yıl  dan  beri  Kürt  sorununu daha  yakından  takip  etmeye  çalışıyorum.  Nisan  2009  dan  beri  bir  çok Kürt  etkinliğine  katıldım  ve  dikkati¬ mi  en  çok  çeken  şeylerden  birisi ise  ;  Kürt  kadınlarının  ulusal  mücadelede  etkin  rol  aldıklarını  görmek oldu.  Ulusal  özgürlük  mücadelesi veren  çok  halk  tanıdım,  kadınlar geri  plandadır  ve  suskundur. 
Erkeklerin  savaşı  gibi  gözükür özgürlük  arayışı.  Ama  Kürt  kadınlarını,  hep  en  önde,  kendi  renkleri  ve bayraklarıyla  gördüm.  Bu  yönüyle Fransız  devriminde  rol  almış  kadınlara  benzetiyorum.  Fransız  kadınlarıda  toplumsal  mücadelelerde büyük  rol  oynamışlardır.  Özgürlük ve  demokrasi  mücadelesi  kesintisiz  bir  mücadeledir.  Kürt  kadının da  bu  uzun  vadeli  mücadelede başarıya  ulaşacak  gücü  gördüm. 

Fransada,  Kürt  halkı  ve  kurumlarına  karşı  yapılan  baskınları  nasıl değerlendiriyor  sunuz? 

Bu  büyük  bir  skandal,  hala  anlam vermiş  değilim  olanlara.  Bir  halka bu  kadar  açık  saldırılmasının  hiç  bir mantıklı  açıklaması  olamaz.  Kürt halkı  resmen  hırpalanıyor.  Kürt olmak,  potensiyel  terörist  olmak  ile eşdeğer  hale  getirildi.  Bunu  kabul 


etmek  imkansız  ve  bende  Kürt  halkının  yanında  olduğumu  göstermek için  protesto  yürüyüşlerine  katıldım. 
Bütün  olanlara  rağmen  Kürtlerin öfkelerini  onurlu  bir  şekilde  dile getirdiğini  gördüm.  Bu  halk  terrörist  değil,  özgürlüğü  için  mücadele eden  bir  halk. 

Türkiye  kapitalist  devletler  için iyi  bir  müşteri  olabilir.  Hatta  ekomik  ve  politik  çıkarları  üst  düzeyde olabilir,  ama  yine  de  hiç  kimsenin bir  halka  karşı  bu  kadar  acımasız olmaya  hakkı  yok.  Fransa’da  da nazi  hükümetine  karşı  şavaşanlara terörist  denildi,  ama  savaştan sonra  hepsi  halk  kahramanı  oldu. 

Kürt  halkını  yalnız  bırakmayacağız.  Şahsım  ve  Fransız  Komünist partisi  olarak,  bu  halkın  özgürlük mücadelesinde  yanlarında  olacağız. 

AB  ülkelerinin  Kürt  sorunu  üzerinde  net  bir  tavrı  yok.  Kürt  sorunu nasıl  çözülecek  sorusunu  yanıtlamaklar.  Hiç  bir  cevapları  olmamasına  rağmen  PKK’yi  terör  örgütü  listesine  alıyorlar.  PKK  bu  listeden derhal  çıkarılmalıdır.  Bu  adım  barışa  katkıda  bulunacaktır.  Türkiye devletini  de  anlamış  değilim.  Kürt sorunun  çözülmesi  Türkiye’nin çıkarınadır.  Ekonomisi  gelişir  ve gerçek  Demokratik  bir  ülke  olur. 

30  mart  2009  tarihinde  yaptığınız  konferansta  neler  konuşuldu  ? 

Geçen  Nisanda  senatoda  yaptığımız  konferansı  ilk  etapta  Sosyalist Parti  üyesi  bir  senatör  ev  sahipliği yapıyordu.  Ama  nedenini  söylemeden  son  anda  konferansı  yapmaktan  vazgeçti.  Bu  halkı  savunacak çok  insanın  olmadığını  gördüm. 
Konferansın  iptal  olmaması  için bütün  sorumluluğu  üzerime  aldım. 
O  zamana  kadar  Kürt  mücadelesini çok  tanımıyordum.  Konferans sonunda  bir  sonuç  bildirgesi  yerine, Kürt  sorunun  çözülmesi  için  Barış önerilerinde  bulunduk.  Üç  ana  başlık  -  Türkiyedeki  anayasanın  değiştirilmesi,  iki  taraflı  mülakat,  ve  Kürt kimliğinin  tanınması-,  altında  Türk devletine  önerilerde  bulunduk. 


Türkiye  de  hala  demokratik  bir şekilde  seçilen  insanlar  tutuklanıyor.  Şimdiki  yasaları  kabul  etmek imkansız. 

Mevcut  Türk  anayasası,  Kürtlerin onurlu  bir  şekilde  kimlikleriyle 

yaşayabilmelerine  olanak  sunmuyor.  Bu  anayasanın  değişmesi ve  Kürt  kimliği  ve  dilinin  güvence altına  alınması  gerekir. 

Türk  devleti  30  yıldır  Kürt  özgürlük  mücadelesini  bastırmaya  çalışıyor.  Artık  bastırma  yöntemlerinin işe  yaramadığı  ve  Kürtlerin  baskılara  boyun  eğmeceği  kanıtlandı.  Türk devleti  artık  PKK  ile  aynı  masaya oturmak  zorundadır. 

PKK  tutsaklarını,  başta  Önderleri A.  ÖCALAN  olmak  üzere  serbest bırakmalıdır.  Koruculuk  ve  paramiliter  örgütler  lav  edilmelidir.  Tahrip edilen  Kürt  köyleri  ve  maları  yeniden  finanse  edilip  onarılmalı  yada yeniden  yapılmalıdır.  Kürtlere yönelik  etnik  ayrımcılığa  son  verilmelidir.  Kürtler  bir  halktır  ve  halkların  sahip  olduğu  kollektif  haklar Kürtlere  de  tanılmalıdır.  Kürt  dilinde  eğitim,  devlet  kurumlarında Kürtçe  konuşabilme,  ve  Kürtçe dilinde  basın  özgürlüğünün  önü açılmalı  hatta  devlet  tarafından finanse  edilmelidir. 

Kürt  kadınlarına  yönelik  belirtmek  istediğiniz  son  bir  şey  var  mı? 

Kürt  kadınlarına  hayranım,  çok cesaretliler.  Bu  zorlu  mücadelede, barış  demokrasi  ve  özgürlük  yolunda,  enerjilerinin  bitmemesini  ve başarılarını  diliyorum.  Onlara büyük  bir  rol  düşüyor.  Ulusal  mücadelelerde,  her  ne  kadar  inkar  edilse  yada  görmezden  gelinse  de, kadınların  rolü  belirleyici  oluyor. 

Kadınlar  iktidara  aşık  olmamalıdır.  Hak  sahibi  olmak  için  erkeklerin  metodları  kulanılmamalıdır. 
Kadın  olarak  mücadele  edilmeli  ve bu  toplumda  renklerimiz  ve  farklılıklarımızla  saygı  görmeliyiz. 

Aydın  Baran 


DUYURU 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim: . . 

Adres: . . 

NEWAYA  JIN 

Valkenboslaan  288  2563  EC S’GRAVENHAGE 

Nederland 

Tel  no: . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035  ; 
Fax:  0031  703881500  j 
Konto  Sahibi:  STG  ONDERZOEKS  CENTRUM  V  j Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn  | Konto  No:  110571700  Biz:  38040007  j Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  Postbank  | Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686  j Hollanda  Dışı  Konto  No:  j 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21  ! 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde  | abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını  j _ ve  üçretinijöd ^£pe^i_kabul_edjyorum. _ J 


Recm  Bir  İnsanlık  Suçudur! 

Recme  Karşı  Bir  imza  da  Sen  Ver! 

Kadın  inanç  adına,  gelenek  adına  ve  yasalar  adına  hala  geri  ölçülerde  yargılanmakta,  mahkum  edilmektedir.  Bunun  en  vahşi uygulamalarından  biri  de  recm  yöntemiyle  katliama  uğramasıdır.  Kadın  hakları  insan  hakları  olmasına  rağmen  recm  yöntemi yoğun  olarak  İran,  Afganistan,  Pakistan,  Suudi  Arabistan  gibi ülkelerde  yasalarda  yer  almakta  ve  yasal  olarak  uygulanmaktadır.  ‘Recme  Hayır!’  diyoruz.  Uluslararası  Özgür  Kadın  Vakfı  olarak  Birleşmiş  Milletlere  sunmak  üzere  8  Mart  2009’da  başlattığımız  ve  25  Kasım  2009’a  kadar  sürdüreceğimiz  imza  kampanyasına  Newaya  Jin  okurlarını  da  katılmaya  çağırıyoruz, imzalarınız  için  linkimiz: 


Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlarınız 
için  telefon  numaramız:  0031  70  70  71 035 


